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Yurt içinde Diyanet Yayınları satış yerlerinden, yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





Kudüs tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Kudüs'ü bağrında taşıyan Filistin toprakları Hz. İbrahim'den Hz. Musa'ya, Hz. İshak'tan Hz. İsa'ya pek çok peygambere ev sahipliği yapmış, bu hâliyle de imanın, azmin, ibadetin ve tevhidin odağı olmuştur. 


Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bağrında taşıyan ve Resulüllah”ın (s.a.s.) 
İsra ve Miraç mucizesine şahitlik eden Kudüs, Müslümanlar için dini ve sembolik değeri yüksek kutsal bir mekândır. Her şeyden önce söylemeliyiz ki bir mekân veya zaman, en yüce payeyi ancak vahyin dilinden alabilir. Kudüs ve Beytü”l-Makdis Yüce Allah'ın ihsanıyla değer bulmuş mübarek mekânlardandır. Cenab-ı Hak, Mescid-i Aksa ve çevresini mübarek kılmış (Yunus, 10/93), o bölgeden mukaddes toprak (İsra, 17/1) ve iyi güzel bir yer (Yunus, 10/93.) olarak bahsetmiştir. 





Hz. Ömer'in fethinden itibaren Müslümanların himaye ve yönetimine kavuşan Kudüs, Müslümanların elindeyken layık olduğu hürmetle korunmuş, farklılıkların bir arada yaşandığı barış ve güven adacığı hâline gelmiştir. Hz. Peygamber'in Medine Vesikası, Hz. Ömer'in emannamesine kaynaklık etmiş, Selahaddin Eyyübi ve Yavuz Sultan Selim de kendi dönemlerinde bu emannameyi güncellemişlerdir. 


Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın elinden çıkan Kudüs, devam eden yıllarda acının, dinmek bilmeyen bir yaranın, İslam âleminin mazlumiyetinin ve mağduriyetinin bir remzi olmuştur. Filistin toprakları üzerinde işgalci saiklarla gerçekleştirilen demografik, coğrafi, dini saldırılar kabul edilemez. Mescid-i Aksa inşa edildiği ilk günden itibaren bugüne kadar bir İslam mabedidir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Zira o, Resul-i Ekrem'in (s.a.s.) İslam ümmetine emaneti ve mirasıdır. 





Toprakları işgal edilmiş, halkı abluka altına alınmış ve sindirilmiş, ibadetlerini rahatlıkla yerine getirmeleri engellenmiş Filistin halkı, bütün dünyanın gözleri önünde her türlü haksızlığa uğramaya devam ediyor. 





Diyanet Dergisi olarak bu ayki dosya konumuz Vahyin Mübarek Kıldığı Şehir Kudüs. Dosyamıza Prof. Dr. Nuh Arslantaş, “Çağlarüstü Kutsal Şehir: Kudüs”; Dr. Sema Çelem, “Vatan Toprağı ya da Kudüs'te Osmanlı İzleri”; Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu, “Dünden Bugüne Kudüs Davamız”; Doç. Dr. Raşit Gündoğdu, “Modern Silahlara Karşı Sapanla Atılan Taşlar” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundu. Bu ayki söyleşi konuğumuz Prof. Dr. Zekeriya Kurşun. 


İyi okumalar. 


Doç. Dr. Fatih KURT 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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


MUKADDES ŞEHİR KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA 





Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı 


Ülkemizin güzide şairlerinden biri olan ve mukaddes beldeyi edebiyatımıza taşıyarak şiirimizi ümmetin derdiyle yoğuran Sezai Karakoç, Kudüs'ü “Gökte yapılıp yere indirilen şehir” olarak tanımlar. Bu söyleyiş, Kudüs hakkında yapılan tanımlamaları ve mülahazaları, bütün zamanları kapsayarak özetler gibidir. “Mukaddes Şehir”, “Barış Şehri”, “Doğruluk Şehri” gibi isimlerle de bilinen Kudüs, dünyanın en kadim şehirlerinden biridir. Pek çok peygamberin hayatından izler taşıyan bu kutlu şehir, insanlığın tarihi serüvenine tanıklık etmektedir. 





Kudüs, ilahi vahyin ortak adı olan İslam'ı tebliğ vazifesiyle görevlendirilen nice peygambe- 


ğını bizzat Kur'an'ın beyan ettiği (İsra, 17/1), Müslümanlar nezdin- 





rin hatırasını barındıran ve Islam”ın çağlarüstü hakikatlerini ve insanlığın ortak değerlerini temsil eden bir merkezdir. Tarih, bu kutsal beldede pek çok elim hadisenin de şahididir. Zira Kudüs, tarih boyunca pek çok savaşa sahne olmuş, kuşatılmış, yağmalanmış, yakılıp yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir. Bu mukaddes toprakların insanları ise eziyet görmüş, sürülmüş, katliamlara maruz kalmıştır. 





Yüce Allah”ın insanları doğru yola çağırmak üzere görevlendirdiği peygamberlerin birçoğu bu şehirde yaşamıştır. Hz. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Davut, Süleyman, Zekeriyya, Yahya ve Hz. İsa, tevhit ve hukuk mücadelesini bu şehirde gerçekleştirmiştir. Peygamberler aracılığıyla ilahi vahyin tecelli ettiği bu topraklar, Hz. Peygamber'in Gece Yürüyüşü'nün (İsra) menzili ve göğe yükselişinin (Miraç) başlangıç mekânı olması sebebiyle, yeryüzünden âlemlerin Rabbine açılan yolun ve göklerden dünyaya inen engin rahmetin şahididir. 


Kutsiyeti Kur'an ile tescil edilen Kudüs'ü (Maide, 5/21.) Yüce Allah (c.c.) “iyi ve güzel bir yer” (Yunus, 10/ 93) olarak tanıtmaktadır. Kudüs, çevresinin mübarek kılındı- 


de her türlü meşakkatin göze alınarak yolculuk yapılmaya deger görüldüğü üç mabetten biri olan (Buhari, Enbiya, 8; Müslim, Mesâcid, 2) Mescid-i Aksa'yı bağrında muhafaza etmektedir. Ayetlerin yanı sıra pek çok hadis-i şerifte Mescid-i Aksa ve çevresinin faziletlerine temas edilmiştir. 
Dinlerin, dillerin, kültürlerin, medeniyetlerin merkezi olarak, tarihten günümüze temsil ettiği sembol ve değerlerle insanlığın ortak vicdanı olan Kudüs'e karşı Peygamber Efendimiz de (s.a.s.) büyük bir ilgi göstermiş, Filistin topraklarına yönelik diplomatik ve askeri girişimlerde bulunmuştur. Sahabe de bu mukaddes beldeye yoğun ilgi göstermiş, Hz. Peygamber (s.a.s.) 
döneminden itibaren ibadet ve ziyaret maksadıyla Mescid-i Aksa'ya yolculuk yapmış ve Kudüs”ün fethini değerli bir hedef olarak görmüştür. Çünkü Resulüllah (s.a.s.), vefatından hemen önce Beytülmakdis'in yakın- da fethedileceğini müjdelemiş hatta Şam/Filistin topraklarına gönderilmek üzere bir ordu hazırlatmıştır. Bu sebeple sahabe, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) vefatından hemen sonra Kudüs topraklarını fethe yönelmiştir. 
Müslümanların Kudüs'ü fethiyle farklı din ve inanç mensupları arasında asırlar boyu barışa, 








kardeşliğe ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişkinin tesis edilmiş olması, yeni bir dönemin de kapılarını aralamıştır. Bu huzurlu ortam Müslümanların Kudüs'e hâkim oldukları sürece devam etmiştir. 


Bugün azgın bir azınlığın elinde, insanlığı mahcup eden görüntülere sahne olan selam şehri Kudüs, Hz. Ömer (ra.) tarafından Bizanslıların elinden alınıp İslam devletinin topraklarına dahil edildiğinde, şehrin sakinleri- ne mutlak din hürriyeti ve güven içinde yaşayacaklarına dair yazılı eman verilmişti. Müslümanların fethinden itibaren beş yüzyıla yakın güvenli bir şehir olan Kudüs'ün halkı, Haçlıların işgaliyle korkunç bir katliama tabi tutulmuş, şehir tekrar büyük acılara bürünmüştür. Yaklaşık bir asır boyunca bölgeye emsalsiz acılar yaşatan Haçlılara karşı Selahaddin Eyyubi'nin destansı zaferi ve yeniden fethi sonrasında Kudüs, Müslümanların yönetiminde farklı din, dil, ırk ve mezheplerin bir arada yaşadığı, huzurun ve güvenin hâkim olduğu uzun yıllar geçirmiştir. Müslümanların idaresi altında tam bir altın çağ yaşayan barış ve huzur şehri Kudüs, I. Dünya Savaşı'ndan sonra İslam coğrafyasının işgaliyle bu özelliğini kaybederek yine acının, sıkıntının, gözyaşının merkezi hâline gelmiştir. Sömürgeleştirilen Filistin topraklarında, Kudüs'ün kadim değerlerle bağları kopartılmak istenircesine tarihi mekânları tarumar edilmiş, yerli halkın tüm imkânlarına el konulmuş, çeşitli baskı ve uygulamalarla Müslümanlar şehri terk etmeye zorlanmıştır. 





Filistin'de işgale başlandığı günden bu yana Siyonist zihniyet tarafından sürekli izlenen genişleme politikasıyla, dünyanın 


değişik ülkelerinden -zaman zaman zorlama ve şantajlarla-Yahudiler, Filistin topraklarına taşınmaya başlanmıştır. Böylece küçük alanlarda kendini gösteren toprak istilası, her geçen gün Yahudi nüfusun arttığı planlı bir işgale dönüşmüştür. 
İsrail'in Yahudileri orada yaşayan tek kavim hâline getirme gayretiyle Müslümanlar; baskı, zulüm, işkence ve hatta katliamlara uğramış, her türlü hak ve özgürlükten mahrum bırakılmış, tüm varlıkları talan edilerek ellerinden alınmıştır. Neticede İslam coğrafyasının merkezinde bir avuç azınlık olarak ihdas edilen ve uluslararası hukuku, ahlakı, diğer inançların kutsallarını hiçe sayan İsrail, dünyanın egemen güçlerinin desteğini arkasına aldığından bu hukuksuz uygulamalarına yönelik ciddi bir uluslararası yaptırım ile de karşılaşmamıştır. 


Kudüs, her ne zaman Müslümanların elinden çıksa acı ve ıstırabın odağı hâline gelmiştir. 
İşgal edildiği tarihten bu yana, bu topraklarda ve çevre coğrafyalarda huzur, gözyaşı ve kan hiçbir zaman eksik olmamıştır. 
Bugün yakılan, yıkılan, temelleri oyulan, çevresi boşaltılan ve sistematik saldırılar karşısında yok olma tehlikesini her geçen gün biraz daha derinden hisseden Mescid-i Aksa, emsali görülmemiş bir yıkım siyaseti ile baş başa bırakılmıştır. 





Bu mübarek şehirde yaşayan Müslümanların acıları artarak devam etmekte, her geçen gün hayatlarına daha zor günler eklenmektedir. İsrail, Filistin topraklarında giderek artan bir şiddette insanlık suçu işlerken, insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayışla, Fi- 





BAŞYAZI ə— 


listin halkına karşı tam bir vahşet uygulamaktadır. Dünyanın gözü önünde infazlar yapmakta, insanlık onurunu ayaklar altına alarak hak ihlallerinde bulunmaktadır. Civarında yaşayan Filistinli Müslümanların evleri yıkılmakta, iş yerleri kapatılmakta, tarım arazileri işgalciler tarafından yakılmaktadır. 


Bunca zulmü ve işkenceyi yapan ve İslam coğrafyasını gözyaşı diyarı hâline getirenler, ümmetin parçalanmışlığından cesaret almaktadırlar. o Müslümanların zayıf ve dağınık görünümleri sebebiyle savunmasız Filistin halkına yönelik uygulanan katliam, baskıcı politikalar ve ibadet özgürlüğünü engelleme girişimleri sürdürülmektedir. Ancak bilinmelidir ki vahşice gerçekleştirilen işgalin üzerinden yılların geçmiş olması, bu kutsal şehre işgalcilerin yerleştirilmesi ve yerleşenlerin sayısının her gün artması, hiçbir surette işgali meşrulaştırmayacaktır. 





Ümmetin bir asra yakın zamandır, çiğnenen onurunu, viran olan yurdunu, dağılan vahdetini kurtarmak için bu zulme dur denilmelidir. İslam dünyası bir araya gelerek işgale engel olmalı, ümmetin kanayan yarasına merhem bulmalıdır. Kudüs, Müslümanlar olarak şahsiyetimizi, kimliğimizi sağlamlaştıran kadim bir köşe taşıdır. Müstesna zamanlarda yaşadıkları ve ihtiva ettiği mukaddesatı ile bizlere değerlerimizi anlatmaktadır. 
Şimdi bir hüzün yurdu olduğu kadar umut kıvılcımlarımızı güçlendiren diriliş mekânı olarak da bir amaca karşılık gelmektedir. 
İnanıyorum ki tevhid, adalet ve merhamet medeniyetinin temsilcileri olan müminler eliyle Kudüs yeniden “selam” yurdu olacaktır. m 
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ÇAĞLARÜSTÜ KUTSAL ŞEHİR: 


KUDÜS 


| Prof. Dr. Nuh ARSLANTAŞ 


Avustralya Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi 


rkeolojik bulgular ışığında tarihi MÖ üç binli 

yıllara kadar uzanan 

Kudüs, başlangıçta bir tepe üzerinde kurulmuştu. Uzun süre küçük bir yerleşim birimi olarak varlığını sürdüren Kudüs zamanla büyümüş, bölgede surlarla güçlendirilmiş şehirlerin ortaya çıkmasına paralel olarak da gelişme kaydetmişti. MÖ XIV. 
yüzyıla ait Tell Amarna tabletlerinde “Urusalim” ve “Bet-Şulmanu” olarak bahsedilen Kudüs, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan bulgularda “Yeruşlem” (Aramice), “Urişlem” (Süryanice), “Ursalimmu” (Asurca), “Yeruşalayim” veya “Yeruşalim” (İbranice) gibi, “barış” ve “kut- 


sallık”la bağlantılı isimlerle anılmıştır. İslam geleneğinde ise Kudüs, Kuds-i Şerif ya da Beytülmakdis isimleriyle insanlığı ortak bir noktada toplayan şehir olmuş; barışı fiiliyatta, kutsallığı ise isminde tezahür ettirerek hangi dinden olursa olsun ötekine saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerini tarihin altın sayfalarına yazdırmıştır. 





Kudüs Akdeniz, Süveyş ve Akabe Körfezi gibi su yollarına, bir diğer ifade ile Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç kıtaya çıkan kara ve deniz yollarına yakın oluşu nedeniyle tarih boyunca stratejik açıdan önemli bir şehir olmuştur. Kudüs'e sahip olmak, söz konusu coğrafyaya hâkim olmak anlamına geldiği için şehir tarih boyunca büyük devletlerin hep 


ilgisini çekmiştir. Bu önem zamanla kutsal dinlerin şehre verdiği değerle daha da katlanmıştır. Öte yandan Kudüs, bu ilginin bedelini de tarih boyunca çok ağır biçimlerde ödemiştir. Tarihinde kırktan fazla kez el değiştiren ve pek çok kez muhasara edilip yağmalanan şehir yirmi- den fazla kez işgal edilmiş, en az on sekiz kez de yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. Bütün bunlara rağmen hâlâ bütün ihtişamıyla varlığını sürdüren şehir, bugün 








de dünya gündeminin en belirleyici öğelerinden biridir. 


Kudüs, insanlığın ortak mirasıdır. Kendine özgü kutsiyetiyle semavi dinlerin müşterek kutsalı olan ilk ve tek şehirdir. Günümüzde dünyada her beş kişiden üçü şehri kutsal kabul etmektedir. Bu yönüyle Kudüs, dünya şehirleri içerisinde de ilk sırayı almaktadır. Müslüman gelenekte 


Kudüs'ün kutsallığı, mahza dini 


olup kutsiyeti de İslamiyet'in doğuşuyla başlamıştır. Mevcut durumda şehir her ne kadar Yahudilik ve Hristiyanlık tarafından kutsal olarak nitelense de her iki dinde de bu kutsallığın teopolitik bir yönü olduğu belirtilmelidir. Şehrin söz konusu dinler açısından kutsiyeti, özü itibari ile değildir. Bu dinlerde şehre atfedilen teopolitik kutsallık psikososyal etkenlerle uzun bir tarihsel süreçte oluşturulmuştur. Ne demek istediğimizi biraz açmakta fayda var. 


Sıla ülkesinden kutsiyet ülküsüne: Yahudilik ve Kudüs 


Yahudilik açısından Kudüs'ün kutsal bir şehre dönüşmesi en az altı yedi asırlık bir süreçte gerçekleşmiştir. Kudüs ismi 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Tevratta hiç zikredilmemektedir. Hz. İbrahim'in, çağdaşı Malki-Tsedek isimli kralı Şalem şehrinde ziyaret ettiği bilinmektedir. (Tekvin, 14/18-20.) Geç dönem Tevrat tefsirlerinde bu ziyaretin Kudüs'te (Yeruşalem) gerçekleştiği iddia edilse de Şalem'in Kudüs olduğuna dair bu yorumu destekleyecek herhangi bir tarihsel veri bulunmamaktadır. Tevrat yazarlarının Hz. İbrahim'in Kudüs ziyaretiyle ilgili naklettiği efsanevi anlatımlar, arkeolojik bulgular tarafından da desteklenmemektedir. Üstelik bu kadar kutsal olduğu iddia edilen bir şehre Hz. İbrahim'e vaat edilen kutsal topraklar içerisinde de özel bir vurgu yapılmamıştır. Öte yandan Kudüs'e Hz. Musa'nın da özel bir vurgusu yoktur. O, İsrailoğullarına vadettiği toprakları tek tek açıklamasına rağmen Kudüs'e özel bir atıf yapmamıştır. Eğer şehrin başlangıçtan itibaren bir kutsiyeti söz konusu olsaydı soy ve din açısından Yahudi geleneğinde çok öneme sahip bu iki figürün Kudüs'ü mutlaka zikretmeleri gerekirdi. 
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Kudüs, Hz. Musa'dan sonraki dönemlerde de Yahudilerin ilgisini çekmemiştir. Hz. Musa'nın halifesi Yuşa (Yehoşua), kutsal topraklara girdiğinde şehri ele geçirse de kalıcı olarak yerleşmemiştir. Eğer bir kutsiyet söz konusu olsaydı Yuşa'nın şehri imar ve iskân etmesi gerekirdi. Aksine o, hâkimiyetini tesis ettikten sonra yönetimi Arap kökenli sakinleri Yevusilere bırakarak şehirden ayrılmıştır. 


Öte yandan Kudüs, İsrailoğullarına vadedilen topraklar içerisinde de ele geçirilen en son şehir olmuştur. Yuşa'dan iki buçuk asır sonra Hz. Davud tarafından fethedilen şehir, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak başkent kabul edilmiştir. 
Şehri, dini nedenlerden ziyade siyasi gayelerle merkez seçen Davud, İsrailoğulları arasında çıkacak muhtemel iktidar kavgalarını önlemek istemişti. Her ne kadar Hz. Süleyman bir mabet inşa ederek şehri kutsallaştırmak istese de gelişen süreçte Yahudiler Kudüs'ü ayrıcalıklı bir ibadet merkezi olarak kabul etmemiş, kutsal kabul ettikleri bölgesel mabetlerine daha fazla önem atfetmişlerdi. 





Kudüs'ün Yahudi geleneği açısından kutsallaşması; tarihlerinde yaşadıkları sürgünlerle birlikte oluşmaya, zamanla da belirginleşmeye başlamıştir. MÖ 586'daki Babil sürgünü Kudüs'ün Yahudiler açısından kutsallaşmasında bir dönüm noktası olmuştur. Sürgündekiler, vatanı Kudüs'le özdeşleştirmiş, şehir onlar için ne olursa olsun ulaşılması gereken bir ülküye dönüşmüştür. 70 yılında mabedin Roma tarafından yıkılıp bir kısım Yahudinin sürgüne gönderilmesi, 135 yılında ise İmparator Hadrian tarafından Yahudilerin Kudüs'te yaşamalarının yasaklanmasından sonra Kudüs “geri dönülmesi gereken ülke”ye ilave olarak “ulaşılması gereken ülkü”ye dönüşmüş, şehir artık Yahudi dünyasının tamamının ilgi odağı haline gelmiştir. Yahudi kutsal kitabında Kudüs'le ilgili anlatılan bilgilerin çoğu, her biri çok sonraki dönemlerde kaleme alınan tarihsel kayıtlar (dikkat edelim dini değil) olan Peygamber (Neviim) ve Kitaplar (Ketuvim) bölümlerini kaleme alan yazarlar tarafından kaydedilmiştir. Yahudi din adamlarının (Rabanim) söylemleriyle ütopyaya dönüştürülecek Kudüs”le ilgili asıl abartılı anlatımlar, Rabbinik literatürde tezahür edecektir. Özetle Kudüs, Yahudi geleneğinde sürgünlerden altı yedi asır gibi uzun bir süreden sonra teopolitik gayelerle kutsal bir şehre dönüşmüştür. 
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Pratik ve pragmatik gayelerle oluşturulan kutsiyet: 

Hristiyanlık ve Kudüs 

Durum, Hristiyan geleneği açısından da farklı değildir. Erken dönemlerde kutsal ve seçkin bir şehir kabul edilmeyen Kudüs, Hristiyanlıkta da kutsallığını zamanla kazanmıştır. Aslında Hristiyan teololisinin esasını oluşturan doktrinlerin tamamı Kudüs”te şekillenmiştir. Bu sebeple de şehrin Hristiyanlar açısından başlangıçtan itibaren kutsal olması gerekirdi. Zira Hz. 
İsa hayatının son günlerini burada geçirmiş, Hristiyan inancına göre çarmıha burada gerilerek insanlığın asli günahına kefaret olmuş, çarmıhtan sonra dirilip ebedi yaşamın ölüme karşı zaferini yine burada kazanmıştı. Teslisin unsurlarından olan Oğul, HZ. İsa'da bedenleşerek Havarilere Kudüs'te görünerek onlara ilahi mesajı yayma emrini yine burada vermişti. Hristiyan inancına göre İsa gökyüzüne yani Baba'nın yanına Kudüs'ten yükselmişti. İlk müminler topluluğu kilise bu şehirde ortaya çıkmış, İncil (Müjde) de tüm dünyaya bu şehirden yayılmıştı. Ancak HZ. İsa'dan sonra onun öğretisini kabul edip benimseyenlerin Yahudiler tarafından dışlanması, Kudüs'te hayatın kendilerine dar edilmesi, miladi birinci yüzyılın sonlarından itibaren de şehrin Roma idaresine girmesiyle beraber İsa'ya inananlara yapılan baskılar Kudüs'ü Hristiyanlar nezdinde daha da önemsizleştirmişti. Hristiyanlık diğer hususların aksine Kudüs konusunda Yahudiliğin mirasını devralmamış, güçlenmesine paralel olarak Yahudilikle yollarını ayırarak müstakil bir din 


hüviyetine kavuşmuştur. Roma idaresinde ise şehir pagan merkezine dönüştürülmüş; miladın ilk üç asrı boyunca çok karanlık dönemler yaşamıştır. Bu süre zarfında şehirde Hristiyanlar ibadetlerini dahi yapamamışlardır. Bu sebeple Hristiyan din adamları Kudüs”ün kutsiyetini kaybettiğini, dolayısıyla ilahi planda hiçbir öneminin kalmadığını ifade etmişlerdir. Ancak her şeye rağmen miladın ilk üç asrında Hristiyanlar, Kudüs”ü hayatlarından tamamen de çıkarmamış, zaman zaman ziyaret ederek şehirde küçük çaplı da olsa varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardır. İlk dönemlerde Kudüs'ü dini açıdan mühim görmeyen Hristiyanlar, Kudüs”ün öneminin İsa Mesih”te vücut bulduğunu düşünerek yer üstündeki Kudüs”ten ziyade Tanrı Krallığ”ndaki semavi Kudüs”ü önemsemişlerdi. 





Kudüs”ün Hristiyanlık tarihinde önem kazanması MS TV. yüzyılın başlarına rastlar. Hristiyanlığın devlet dini haline gelmesiyle birlikte bu yüzyıldan itibaren Roma-Bizans İmparatorluğu”nun himayesini gören Kudüs, imparatorlar, bunların aileleri ve bürokratların desteğiyle yapılan kilise ve manastırlarla Hristiyan kentine dönüştürülmüştür. 
Hz. İsa, ilgili mekanlar ve ona ait olduğu iddia edilen eşyalarla ilgili uydurulan hurafelerle şehre olan ilgi artırılmaya çalışılmıştır. O zamana kadar orta ölçekte bir taşra şehri olarak varlığını sürdüren Kudüs, hac geleneğinin ortaya çıkmasıyla beraber hareketli bir Hristiyan şehrine dönüşmeye başlamıştır. Şehre karşı artan bu popüler ilgiye başlangıçta Hristiyan din 


adamları bütün güçleriyle karşı koymuşlardır. Kudüs'ün kutsal olmadığını savunan bu din adamları, şehrin kutsallığının Hz. İsa'nın gelişiyle son bulduğu inancında idiler. Bu görüşlerine kanıt olarak da Hz. İsa'nın Kudüs hakkında şikâyet bağlamın- da dile getirdiği sözlerini öne çıkarıyorlardı. (Matta, 23/37-39; Luka, 19/41-44.) Kilise babalarından Kayseriyeli Eusebius (260-339) tarihsel açıdan değerli olsa da Kudüs”ün tanrının nazarında kutsallığının kalmadığını sürekli dile getirmiş; Aziz John Chrysostom (349-407) İsa'ya nispet edilen uyduruk kalıtları ziyaretin abesle iştigal olduğunu söyleyerek şehre kutsiyet atfedenlerle alay etmişti. Kapadokya bölgesindeki Nissa (Nyssa) kentinin piskoposu Gregory (335-395) ise hayatı boyunca vaazlarında oldukça sıradan, hatta diğer yerlerden çok daha fazla kötü insan, tüccar ve fahişenin bulunduğu Kudüs'ün hiçbir önem ve özelliğinin olmadığını telkin etmişti. Kudüs'ün kutsal bir kent olmadığını savunan bu din adamları, şehrin kutsallığı ile ilgili anlayışın Yahudilik kalıntısı olduğunu, Hz. İsa'nın gelişiyle başlayan Yeni Ahit döneminde Kudüs'e kutsallık payesi verilmediğini de ileri sürüyorlardı. 
Süleyman Mabedi'nin artık öneminin kalmadığını, bunun yerini Hz. İsa'nın bedeninin aldığını söyleyen bu din adamları, kutsallığın Hz. İsa'da toplandığını, kurtuluşun da ona katılmaktan geçtiğini savunuyorlardı. 


Ancak başta kilise babaları olmak üzere pek çok din adamı- nın Kudüs'le ilgili halk arasında yaygınlık kazanmaya başlayan kutsallık algısıyla yaptığı bütün 


bu mücadelelere rağmen popüler kültür zamanla dini kabulü bastırmıştır. Hristiyanlığın devlet dini olmasından sonra imparatorluğun Kudüs'le ilgili pragmatik politikaları, popülist din adamlarının yorum ve destekleriyle Kudüs'ü Hristiyanlığın kutsalına dönüştürmüş; bu algı dazamanla yine din adamlarının gayretleriyle inanca evrilmiştir. 


Özü ve ortaya çıkışı itibarıyla kutsal kent: Müslüman Kudüs Kur'an-ı Kerim'de “mübarek belde” (isra, 17/1), “uzak mescit” (el-Mescidü”l-Aksa), “doğruluk yurdu” (Mübevveü Sıdk) ve “kutsal toprak” (el-Arzu'-Mukaddese) sözcükleriyle zikredilen Kudüs, Mekke ve Medine ile birlikte Müslümanların üç haremi şerifinden biridir. Allah'ın “Sübbuh” ve “Kuddus” ism-i şeriflerinin tecellisi olan şehir, uluhiyetle ubudiyeti buluşturan, peygamber kokulu bir kenttir. 


Kudüs, İslam'ın ilk kıblesidir. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) vahye mazhar olduktan sonra ibadetlerin- de Kudüs'e yönelmiştir. Hüzün yılında İsra ve Miraç olayı ile Efendimize (s.a.s.) umut ve teselli olan şehir, mucizeyi inkâr eden müşriklere kanıt, Hz. Ebu Bekir gibi amasız ve fakatsız inananların güven ve sadakatini test edip ödüllendiren şehir olmuştur. Kudüs, fethi Hz. 
Peygamber (s.a.s.) tarafından müjdelenen bir şehirdir. Şehrin fetih stratejisini çizen bizzat Efendimiz'dir. O, bu uğurda 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doğrudan bağlantısı vardır. Zira imparatorun Müslümanlığı kabul etmesiyle Kudüs'ün de bulunduğu Bizans şehirleri İslam hâkimiyetine girmiş olacaktı. 
Mute ve Tebük gazveleri de Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) Kudüs'e yönelik siyasi ve askeri hamleleridir. Başlangıçta ayak direse de stratejisinde peygamber emeği olan şehrin asıl sahiplerine kavuşması uzun sürmemiş, Efendimiz'in (s.a.s.) vefatından kısa bir süre sonra Hz. Ömer zamanında fethedilmiştir (17/638). 


Kudüs Müslümanların hâkimiyetine, kutsiyetine yaraşır bir şekilde savaş olmadan ve kan dökülmeden geçmiştir. Asırlar boyu defalarca kuşatılan ve el değiştiren bu kutlu şehir, belki de tarihinde ilk defa harabeye dönmeksizin ve halkı katledilmeksizin sulh ve sükün içerisinde el değiştirmiş; ismine uygun olarak uzun soluklu bir sulh ve selamet dönemine adım atmıştı. Kudüs, İslam dünyasının Hristiyan dünyaya karşı rüştünü ispatladığı bir şehir de olmuştur. Emeviler döneminde şehrin büyük bir ilgiye mazhar olması, Hristiyan dünyasına verilecek mesajın en kısa sürede ulaşacağı bir kapı işlevi üstlenmesinden kaynaklanmaktaydı. 





Ders veren bir mektep olarak Kudüs 

Kudüs, tarih boyunca Müslümanlara bir ve beraber olmayı yaşadığı işgallerle öğreten ve bunun bedelini de en ağır şekil- 





hem diplomasiyi hem de askeri yöntemleri sonuna kadar işletmişti. Onun (s.a.s.), Bizans İmparatoru Herakleios'a gönderdiği İslam'a davet mektubunun diplomatik açıdan Kudüs'le de 


de ödeten bir mektep olmuştur. 
Halifelik yönetiminin zayıflamasından dolayı Müslüman emirlerin o enerjilerini birbirleriyle uğraşarak boşa harcadıkları sırada Kudüs'ün Haçlıların eline 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düşüvermesi, bu dersin somut bir örneğidir. Bunun bir diğer örneği de günümüzde yaşanmak- ta değil midir? İslam dünyasının parçalanmışlığının Kudüs'ü ne hâllere düşürdüğünü bizzat gören ve yaşayan; Kudüs'ün bu durumunun İslam dünyasını nasıl bir utanca boğduğuna şahit olan bizler değil miyiz? 


Öte yandan, onurlu bir şehir olan Kudüs; kahramanlarına ve hizmetkârlarına da onur bahşeden bir şehirdir. Başta fatihi olan Hz. Ömer olmak üzere Abdülmelik”i ve oğlu Velid”i, Nureddin Zengi'yi, şehrin ikinci fatihi Selahaddin”i, Kayıtbay'ı, Osmanlı sultanları Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve II. 
Abdülhamid'i... Özetle kendisine hizmet eden herkesi ölümsüzleştiren, adını tarihe altın harflerle yazdıran bir şehirdir. 


Tarih boyunca pek çok âlim, zahit, arif, müçtehit ve mücahidin yaşadığı Kudüs şehri; ilmi, feyzi, bereketi ve maneviyatıyla hem bu kutsal kentte yaşayanları hem de dünya üzerindeki diğer Müslümanları besleyen bir pınar da olmuştur. 





Müslüman Türk kenti olarak Kudüs 


Kudüs, Müslüman kentidir. 
Şehrin mevcut imarını Müslümanlar sayesinde kazandığı bir gerçektir. Kudüs'ü Kudüs yapan Müslümanlardır. Müslümanlar kendi hâkimiyetlerinde şehri diğer din mensuplarına asla kapatmamış, onların ibadetlerine ve ziyaretlerine hiçbir zaman engel olmamışlardır. Bu sebeple Müslümanların hâkimiyetin- de Kudüs ayrışmanın değil birleşmenin; kendinden olmayanı dışlamanın değil kucaklamanın sembolü olmuştur. 
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Kudüs, Müslüman olduğu kadar bir Türk şehridir aynı zamanda. Kudüs'ü koruyan ve şehre en fazla hizmet etme şerefine nail olan millet, Tolunoğulları ve İhşidiler başta olmak üzere Selçuklu, Memlüklü ve Osmanlı Türkleri olmuştur. Şehir, tarihinde en fazla, 744 sene gibi uzun bir süre Türklerin hâkimiyetin- de kalmıştır. 870'li yıllarda Türk vali Ahmed b. Tolun'la başlayan Türk hâkimiyeti İhşidiler ile devam etmiştir. Kudüs, bu dönem- den itibaren Haçlı işgaline kadar Kahire merkezli devletlerin idaresinde olsa da çoğu zaman başarılı Türk idareciler tarafından yönetilmiştir. Kudüs, 25 yıldan fazla bir süreyle Selçuklular tarafından yönetilmiştir. Şehirdeki Şii etkiyi kırmak için Sünni çizgide medreseler kuran Selçuklular, İslam dünyasının değişik yerlerinden getirttiği alimlerle Sünni çizgide ders veren medreselerde pek çok öğrenci yetiştirip İslam dünyasının Sünni kalmasına büyük katkı sağlamışlardır. 


1249'dan itibaren Türk kökenli Memlüklerin hâkimiyetine giren Kudüs, 1516'da Sultan I. Selim zamanında bir diğer Türk hanedanı Osmanlı”nın hakimiyetine geçmiştir. 1917”ye kadar süren Osmanlı dönemi, Kudüs”ün en parlak dönemlerinden biridir. 
Dört asır boyunca kendilerini şehrin hükümdarı olmaktan ziyade “hizmetkârı” olarak gören Osmanlılar, bu niyet ve bilinçle yaptıkları hizmetlerle Kudüs'ü bir kültür başkentine dönüştürmüşlerdi. Tamamı günümüze ulaşmasa da sadece Harem-i Şerifte Müslümanlar tarafından yaptırılan ve her birinin de kendine özgü fazileti olan tarihi yapı 





sayısı 200'den fazladır. Şehri bugün dahi çevreleyen muhteşem surlar başta olmak üzere, faalliğini hâlâ koruyan cami, mescit, tekke, zaviye, medrese, han, hamam, çeşme, sebil ve hastane gibi pek çok dini ve sosyal yapı Türk İslam dönemine aittir. 
Ancak bütün bunların ötesinde Kudüs, Türk İslam hâkimiyetin- de insanlığın kaynaştığı kutsal bir belde olmanın en muhteşem örneği olmuştur. 


Kudüs'ün Osmanlı'dan sonra adına tezat bir şehre dönüşmesi herkesin malumudur. Hâlbuki bütün insanlığı bir noktada toplayan şehir, tarih boyunca ancak kutsala saygıyı, ötekine hoşgörüyü ve anlayışı paylaşabildiği ölçüde güzel; bu değerleri içselleştirebildiği dönemlerde barış kenti olmuştur. Bugün bu tarihsel güzelliğini kaybeden Kudüs, adına tezat bir şekilde barışla değil İsrail'in haksız ve adaletsiz eylemleriyle anılır hâle gelmiştir. 





Dünya barışının anahtarı olarak Kudüs 


Yazıyı bitirirken belirtilmelidir ki; insanlığın kadim şehri olan Kudüs kıyamete kadar önemini korumaya devam edecektir. Bu sebeple de Kudüs, sadece Filistin-İsrail meselesinin bir konusu değil aynı zamanda bütün İslam dünyasının bir meselesidir. Hatta Kudüs, sadece İslam dünyasının da değil bütün dünyanın bir meselesidir. İnsanlığın ortak mirası Kudüs'te yaşanan her olayın şöyle ya da böyle hem dünya hem de Müslüman kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının sebebi de budur. 


Unutulmamalıdır. ki dünyanın barış ve huzuru, Kudüs'ün barış ve huzurundan geçmektedir. m 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ınırların bugünkü gibi olmadığı, bağların din kardeşliği üzerine kurulduğu bir dünyada Kudüs ve İstanbul, Şam ve Edirne, Bağdat ve Erzurum hatta Hicaz, Trablusgarp, Mısır ve daha birçok yer Osmanlı Devleti'nin aynı merkezden yönetilen vilayetleriydi. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferi esnasında geçtiği Bilâd-ı Şam toprakları İstanbul'a bağlandığında kutsal şehir Kudüs'e hizmetkâr oldu atalarımız, 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Haremeyn'e olduğu gibi. Çünkü Allah son peygamberini miraçla yüceltmek istediğinde önce Kudüs'te ağırlamış, nübüvvet zincirinin bu son halkasını diğer elçileriyle buluşturmak suretiyle hem zinciri tamamlamış hem de Kâbe ve Mescid-i Aksa arasındaki bağı kıyamete kadar gelecek insanlığın hafızasına kazımıştı. Allah Resulü de Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bu şehri ve ondaki mescidi ümmetine “Ancak üç mescide (ibadet maksadı ile) gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir: Benim şu mescidim (Mescid-i Nebevi), Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa.” (Müslim, Hac, 511.) buyurarak vasiyet etmişti. 





Yüce Allah'ın, Hz. Musa'nın kavmine girmesini emrettiği, Davud peygamberin fethettiği, Süleyman peygamberin şekillendirdiği; Hz. İsa'nın göğe, Hz. 
Muhammed'in miraca yükseldiği bu kutlu şehirle bağımız hem dini hem de milli olarak öyle güçlü ki... Tarih öncesi dönemlerden beri el değiştirerek varlığını koruyan Kudüs şehri, Hz. Ömer döneminde fethedilen Suriye toprakları ile birlikte İslam topraklarına katılmıştır. 
Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Memlükler ve en son Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde miladi 638'den 1917 yılına kadar (Haçlı Seferleri'nin işgalindeki seksen sekiz yıl hariç) huzur ve selamet yurdu olarak kutsallığını korumuştur. 








Osmanlılar, 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde, Yavuz 


Kuds-ü Şerif olarak değiştirdi. 
Bilâd-ı Şam olarak adlandırılan bu bölgede Kudüs tam 400 yıl Gazze, Nablus ve Safed ile birlikte idari bakımdan Şam eyaletine bağlı bir sancak olarak Osmanlı toprağı sayıldı. 


Osmanlı için Kudüs her zaman büyük önem taşımıştır. Kanuni Sultan Süleyman, Sultan IV. 


° Filistin arazisinin tümü vakıftır. 
Osmanlı sultanları ve eşleri bu toprakları vakfederek 

halkın hizmetine sunmuşlar, 
Mescid-i Aksa'ya ait bütün masrafları karşılamakla kalmamış aşevleri yaptırarak ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtmışlardır. 





Murad, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve TI. Abdülhamid Han, Kudüs şehri için pek çok hizmette bulunmuştur. 
Osmanlı dönemi Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa arazisi için yeniden yapılanma noktasında gü- 





Sultan Selim'in Mısır seferinde Kudüs'e girdiler. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim şehri ziyaret etti ve ismini 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zelliklere şahit olmuş, Kubbetü's Sahra'nın restorasyonuyla başlayan çalışmalar, bugün hala ayakta olan şehir surlarının 


inşasıyla sürmüştür. Kubbetü”s Sahra'nın dış duvarları Osmanlı çinileri ile kaplanmıştır. Bu çiniler sırlı ve fırınlanmış oldukları için uzun süre dayanıklılığını korumuş, Sultan 11, Mahmud döneminde Sayda Valisi Süleyman Paşa tarafından kırılmış ya da çatlamış çinilerin değişimi için şehre bir seramik fabrikası kurulmuştur. 


Osmanlı'nın Kudüs'ünde barajlar, su kanalları ve çeşmeler yaptırılarak şehrin susuzluğu giderilmiştir. Sultan Süleyman'ın emriyle Beytü”l-lahim ve Halilü'r-rahman'dan Kudüs'e su getiren kanallar tamir edilmiş, şehir suyunun dağıtımını yapan havuzlar yenilenmiş, beşi sur içinde olmak üzere altı çeşme inşa edilmiştir. Bugün ziyaretçilerini Silsile kapısının hemen önünde karşılayan görkemli çeşme, Kanuni Sultan Süleyman dönemine aittir ve 1977 
yılına kadar el-Halil'den getirilen suyunu halka ikram etmiştir. Hürrem Sultan'ın 1551'de yaptırdığı külliye de Kudüs'ün en önemli hayır kuruluşlarındandır. Cami, medrese, han, ribat ve imaretten oluşan külliye, Kudüs'teki Osmanlı eserlerinin önde gelenlerindendir. 
III. Murad ve III. Mehmed dönemlerinin Gazze sancak beyi Ahmed Paşa da bir Kudüs gönüllüsüdür. Mescid-i Aksa arazisine medrese, halvethane ve namazgâh yaptırmış, daha önceki yüzyıllara ait eserleri tamir ettirmiştir. 


Filistin arazisinin tümü vakıftır. 
Osmanlı sultanları ve eşleri bu toprakları vakfederek halkın hizmetine sunmuşlar, Mescid-i Aksa'ya ait bütün masrafları 


karşılamakla kalmamış aşevle- 


prosramıyla devleti ve halkı 





ri yaptırarak ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtmışlardır. Hatta Hürrem Sultan'ın yaptırdığı “Haseki Sultan İmarethanesi” 
469 yıldır aralıksız olarak Kudüs'ün fakirlerine yemek ikramına devam etmektedir. 


Osmanlı sultanları Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya verdikleri degeri şehrin halkına da vermişler, mescidin kapılarında bekleyen dilencilere kadar bahşişler ve hediyeler göndermişlerdir. Bu hediyelerin ve Mescid-i Aksa çalışanlarına ödenecek maaşların tutulduğu defterler padişahların mührüyle bezelidir ve günümüzde Batı Şeria'daki İhyâ-i Turâs merkezinde özel dolaplarda muhafaza edilmektedir. Osmanlı sultanları Mescid-i Aksa'ya el yazması Mushaf göndermeyi de âdet hâline getirmişlerdir. Mushaflar bugün bile mescit haremi içindeki Mescid-i Aksa kütüphanesinde ziyaretçilerini karşılamaktadır. 








Osmanlı idaresinin şehrin toplum yapısına, eğitim, din, sağık kurumlarına önemli etkisi olmuştur. Yavuz Sultan Selim, 1516'da Kudüs'ü ziyareti sırasında kendisini karşılayan Ermeni ve Rum patriklerine birer ferman vermiş, burada kaldıkları sürece haksızlığa uğramamaları ve onların da diğer mezhep mensuplarının haklarına müdahale etmemeleri bu fermanla teminat altına alınmıştır. Sonraki her saltanat değişikliğinde bu fermanlar yenilenmiştir. 





Osmanlı Kudüş’te eğitime önem vermiş, açtığı medreselerle özellikle Selahaddin Eyyubi Külliyesi'nde hazırlanan ders 


temsil edecek dini ve dünyevi ilimleri tahsil etmiş, donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Külliyenin ders programı yedi sınıf olarak cuma günleri hariç haftada altı gün üzerinden planlanmıştır. Ders programında tefsir-i şerif, hadis-i şerif, fıkıh usulü, feraiz, nikâh/ talak, kelam, Türkçe, edebiyat, Batı dilleri, coğrafya, hendese, hesap, fizik, kimya, hıfzıssıhha uygulamaları, siyasi tarih, edebi tarih, Osmanlı tarihi, psikoloji gibi birçok ders sınıfların gelişimine uygun olarak tasnif edilmiştir. Tarihçi Kenan Ziya Taş bu okulun taşıdığı öneme şu sözleriyle dikkat çekmektedir: “Kudüs'te kurulan bu eğitim kurumu, Osmanlı'nın hakikaten son demine kadar, âdeta sembolü olan bir çınar gibi ayakta öldüğünün delili olmak üzere, nasıl büyük tasavvurların sahibi bir devlet olduğunun ve bu tasavvurları gerçekleştirmek azminden sapmadığının göstergesidir.” 


Buraya kadar anlattıklarımız millet olarak Kudüs”le aslında umduğumuzdan daha sıkı bağlarımızın olduğunu göstermeye yeter niteliktedir. Ancak Osmanlı”nın Kudüs”te adaleti ve huzuru, toplumlar arasındaki bağı uzun yıllar nasıl temin ettiğini gösteren öyle bir olay var ki onu da buraya ekleme- den geçmeyelim. Olay Hristiyanların yeryüzündeki en kutsal mabetlerinden olan ve Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir mesafede bulunan Kıyamet Kilisesi'nde yaşanıyor. Daha önce Sultan III. Osman döneminde benzeri yaşanan ve kiliseye hangi Hristiyan mezhebinin hakim 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olacağı konusunda başlayan bir tartışma Sultan Abdülmecid zamanında yeniden alevleniyor. 
Padişah yayınladığı bir fermanla hem Sultan III. Osman zamanında verilmiş hakları teyit ediyor hem de kilisedeki hiçbir şeyin yerinden oynatılmamasını şart koşuyor. Bugün kilisenin avlusuna giren herkesin başını yukarı kaldırdığı zaman tam karşıla gördüğü ahşap merdiven işte bu fermanın gereği yerinden kaldırılmamıştır, 1852'den beri orada durmaktadır. Şimdi biz de yazının sonuna yaklaştığımız bu satırlarda okuyucuların benliğine cevabını araştırmak üzere bazı sorular bırakalım: Osmanlı neden Kudüs'teydi? Kudüs neyimiz olur? 
Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın orada ne işi vardı, neden görev yerini terk etmedi? On İki Bin Şamdanlı Avlu kimin hatırası olarak hâlâ bu isimle anılmaktadır? 
Orada bir yerde ama uzakta o sımsıkı kenetlendiğimiz, sahiplendiğimiz önce din sonra idari bağ kurduğumuz Kudüs, Kudüs'ümüz... İngilizlere zorunlu bir terk edişle ayrılıp bir daha arkamıza bakmadığımız, acısını yüreğimize gömdüğümüz yaralı yerimiz Kudüs. İşgale boyun eğmediği için acıdan belini doğrultamayan Kudüs”ümüz. 
Orada, anılarımızın en geniş yerini kaplayan bir kutsal belde... 
Yılda bir kere de olsa her Miraç Gecesi İsrâ suresinin ilk ayeti hatırına andığımız. Bir bağın bu denli hızlı unutulması normal mi? Dört yüz yıl varlığını koruduğu Kudüs topraklarında bıraktığı izler böylesine derinken üstelik... m 
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DÜNDEN BUGÜNE 
KUDÜS DAVAMIZ 


Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU 





arihin eski dönemlerinden günümüze ilahi mesajın köprüsü işlevi gören Kudüs Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da mukaddes şehir sayılmaktadır. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) zamanında yıllar boyu Müslümanların yüzlerini dönerek ibadet ettikleri 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ilk kıble olan Kudüs Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından da âdeta kıble gibi görülmektedir. 
Buna binaen günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlası- nın Kudüs'ü kutsal şehir olarak gördüğü ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım bir taraftan söz konusu şehrin derecesinin yüksekliğini gösterirken öte yandan yaşadığı envaiçeşit sıkıntıların da sebebi olmuştur. 

Semavi dinlere göre Kudüs Semavi dinlerin kaynakları Kudüs'ün kutsallığı hususunda 


ittifak hâlindeyken bu kutsallığın başlangıç noktası ve men- 


Mescid-i Aksa 





suplarının bu kutsallığın farkına varması hususunda birbirinden ayrılmışlardır. e Hristiyanlık ve İslam kaynaklarında Kudüs'ün Hz. Âdem'den itibaren ayrıcalıklı şehir olmasına ilişkin veriler bulunurken Yahudi kaynakları bunu Nuh Tufanı'ndan sonraya ertelemiştir. Nitekim Yahudi ve Hristiyan topluluklarda şehrin kutsal kabul edilmesi Hz. Musa ve Hz. İsa'dan birkaç asır sonra gerçekleşmişken Müslümanlar daha Mekke döneminden itibaren şehri mukaddes bilmişlerdir. 


Yahudi kaynakları tetkik edildiğinde bu şehrin kutsallık tarihinin Hz. Nuh'a kadar izi takip edilebilir. Ancak İsrailoğullarnin bu kutsallığın farkına var- 





ması asırlar sürmüştür. Yahudiliğe göre, Şalim adıyla Tevrat'ta zikredilen Kudüs'ün ilk defa Hz. 
İbrahim ile bağlantılı bir hususta zikri geçer. Hz. Musa'nın halefi Hz. Yuşa bu mukaddes şehri alsa da İsrailoğulları şehirde ikamet etmemiş, yerli Yevusi kavmi burada oturmaya devam etmiştir. Şehrin tamamen Yahudi otoritesine girmesi Hz. Davut zamanında gerçekleşmiştir. 
O, bu şehri Yevusilerden alarak devletin başkenti yapmıştır. Dini ehemmiyetinden dolayı burada mabet yapmak istese de bu, oğlu Hz. Süleyman zamanında gerçekleşmiştir. Ancak İsrailoğulları arasında bu mabede bağlılık ruhu oluşmamış, Bama adı verilen yerel tapınma merkezleri Süleyman Mabedi'ne alternatif olmaya devam etmiştir. 
Devam eden süreçte Hizkiya (MÖ 727-697) ve Yoşiyahu'nun (MÖ 640-609) mabedi Yahudilerin yegane tapınma merkezi yapma girişimleri ile halkta oluşan Kudüs bilinci, Babil Sürgünü (MÖ 586) nedeniyle ulaşacağı nihai noktaya varmıştır ve o tarihten sonra Yahudiler şehri kıble ve kutsal şehir olarak sahiplenmişlerdir. 





Hristiyanlar, İsa Mesih'in anılarını taşıması nedeniyle Kudüs'ü kutsal bilirler. Ancak erken dönemlerde Pavlus'un yenilikleri nedeniyle Hristiyan topluluk parçalanıp Antakya merkezli doktrinler ön plana çıktığı için Kudüs bilinçli olarak ikinci plana itilmiştir. Yahudi dini mirasından kurtulup bağımsız bir din olma yönünde ilerleyen Hristiyanlık, konuyla ilgili yaklaşımını Kudüs'ün eski kutsallığının artik kalmadığı şeklinde sunmuştur. Bu bağlamda İncillerde İsa 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Mesih'in şehre beddualarına dikkat çekilerek Kudüs'ün İsa Mesih'in katlinin gerçekleştiği lanetli bir şehir olduğu anlayışı yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 
Ancak MS IV. yüzyılın ilk çeyreğinde Roma İmparatorluğu'nun siyasi mülahazalar nedeniyle Hristiyanlığa yeşil ışık yakması ve Hristiyanları toparlama amacıyla Kudüs'ü de merkez kabul etmesi şehrin tarihi serüvenini değiştirmiş, burası hac merkezine dönüşmüştür. Bu değişimi bidat gören bazı kilise babalarının şiddetli itirazı fayda etmemiş, tartışmalı geçen IV. yüzyılın ardından Kudüs'ün kıble ve mukaddes şehir olma özelliği Hristiyanlar arasında kabul görmüştür. 


İslam'a göre Kudüs tarihin sıfir noktasından itibaren kutsal şehirdir ve bu bilinç daha Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 
zamanındayken nübüvvetin erken dönemlerinde kabul görmüştür. Mekke döneminde Kudüs”ü ön plana çıkaran iki olgudan bahsedilmelidir. Bunlardan birincisi, Müslümanların ibadet ederken yüzlerini Kudüs yönüne çevirip burayı kıble şehir görmeleridir. Bu uygulama, Medine döneminde de yaklaşık 16 ay boyunca devam etmiş daha sonra ilahi emir ile Köbe”ye doğru değiştirilmiştir. 
Kudüs”ün kıble olması aslında İslam'ın türedi bir din olmadığı, Hz. Âdem'den başlayan tevhid mesajının nihai halkası olduğu bilincini ve mesajını da taşımaktaydı. Mekke döneminde bu mesaj doğrultusunda Müslimanların bu kutlu şehre gönül bağını kuvvetlendiren diğer olgu, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) yaşadığı İsra ve Miraç 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mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde anlatılan ve hadis, tefsir ve siyer kaynaklarında teferruatı verilen bu olay, Mekke döneminde Müslümanların sıkıntılı boykot zamanında gelen ve eziyetlerin biteceğini müjdeleyen bir göz aydınlığı idi. Ayette geçtiği üzere, Cenab-ı Hak ayetlerinden göstermek için bir gece Peygamber Efendimizi (s.a.s.) Mescid-i Ha- 








miştir. Anlatılanlara bakılınca, Kudüs'ün öneminin buradaki mabetten geldiği ortaya çıkacaktır. Sahabeden Ebu Zer Gifariden yeryüzündeki ilk ve ikinci mabedin hangisi olduğu sorusu üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.) 
ilk mabedin Mekke'de, ikinci mabedin ise Kudüs'te olduğunu, ikisinin yapımı arasında kırk yıl olduğunu buyurmuştur. (Müslim, Mesâcid, 2.) Kâbe ve Mescid-i 





ram'dan alıp çevresi mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'ya doğru gece yolculuğuna çıkarmıştır. 
Hadis, tefsir ve siyer kaynakları burada Kudüs'ten bahsedildiğini ve ilahi katmanlara yükselişte bu şehrin bir çeşit durak olduğunu belirtir. Kaynaklarda geçtiği üzere, bu yolculuk sırasında Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Burak adlı binekle mucizevi şekilde Mekke'den Kudüs'e getirilmiş, burada peygamberlere imamlık yaparak namaz kıldırmış, Hacer-i Muallak üzerinden semaya yükseldiği rivayet edilmiştir. 





Medine döneminde de Müslümanların Kudüs'e bakışı degişmemiş, kıblenin Mekke'ye çevrilmesi Kudüs'ü onların gündeminden düşürmemiştir. Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) Kudüs konusunda vurgulu tavsiyeleri dolayısıyla Müslümanlar bu şehrin çok geçmeden İslam beldesi olacağına inanmış, hatta bazıları Mekke'den önce Kudüs'ün fethedileceğini düşünmüştür. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) Müslümanları Kudüs'ü ziyarete teşvik etmiş, gitmeye güç yetiremeyenlerin ise kandillerinde yakılmak için oraya zeytinyağı göndermelerini buyurarak şehrin âdeta maddi olarak da Müslümanlarca aydınlatılmasını temenni et-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Nebevi'de kılınan namazlardan sonra Kudüs'teki mabette yapılan ibadete en fazla sevap verileceğini çünkü sadece bu üç şehrin ibadet merkezi olduğunu buyurarak Müslümanları burayı ziyarete teşvik etmiştir. (İbn Mâce, İkâmetü's-salât, 198; Beyhaki, Sağir, C. 2, 211.) Hz. Süleyman'ın Kudüs'teki mabedi yaptıktan sonra ettiği dualardan birisi- nin de burada ibadet edenlerin günahlarının tamamen affedilmesi olduğunu belirten Hz. 
Peygamber (s.a.s.) onun diğer dualarının gerçekleştiğini ve bu duasının da gerçekleşeceğini umduğunu buyurmuştur. 


Semavi dinlerin Kudüs davası 


Romalılar MS 70 yılında Kudüs'ü ele geçirdiler ve şehri yıkıp halkı sürgün ettiler. Bu sırada Yahudilerin TI. Mabet dedikleri bina da ortadan kalkti, Sonraki yıllarda bir miktar Yahudi ve Hristiyan şehre geri dönse de MS 135'te Bar Kohba isyanını bastıran İmparator Hadrian şehri tamamen yıkıp hiçbir iz bırakmamak için yerini sabanla sürdü ve sıfırdan pagan tarzda kurduğu şehre Aelia Capitolina ismini verdi. Şehre Yahudilerin girmesi kesinlikle yasaklandı ve girenin cezası ölüm olarak belirlendi. Asırlar boyunca Yahudiler, şehri ele geçir- 








mek için Romalılar ve Persler nezdinde defalarca girişimde bulunsalar da Müslümanların şehri fethiyle giriş iznine kavuştular. Hz. Ömer zamanında şehri fetheden Müslümanlar, burada yaşayan Hristiyanlara da dokunmadılar ve ziyaret imkânını engellemediler. Asırlar boyunca Müslümanlarla birlikte Yahudiler ve Hristiyanlar şehirde huzur içerisinde yaşadılar. 
1099'da şehri ele geçiren Haçlılar soykırım yaptı. Katledilen Müslüman ve Yahudilerin sel gibi akan kanı topuğu geçiyordu. Latin Kudüs Krallığı kuruldu ve şehirde sadece Hristiyanların yaşamalarına izin verildi. 
Haçlılar, Müslüman ve Yahudi ibadet mekânlarını ve eğitim gibi amaçlarla inşa edilen binalarını yakıp yıktılar, geriye kalan az bir kısmını ise kiliseye çevirdiler veya başka amaçlarla kullandılar. 1187'de doğunun şanlı komutanı Selahaddin Eyyubi, Haçlıları Kudüs'ü bırakmaya zorladı ve şehir tekrar İslami kimliğine kavuştu. Şehir Eyyubilerden sonra Memlükler ve Osmanlılar tarafından yönetildi. Bu hanedanlar döneminde Yahudiler ve Hristiyanların Kudüs”te yaşamasına ve şehri ziyaretine engel getirilmediği gibi yapılan sayısız binalarla şehre İslam mührü vurulmuş oldu. 








XIX. yüzyılın ortalarında Yahudiler arasında ortaya çıkan Siyonizm akımı nedeniyle Kudüs merkez olmak üzere Filistin'de şartlar değişmeye başladı. Dünyanın farklı yerlerinden Yahudilerin bölgeye göçü başladı. Aslında Yahudiler asırlar boyunca Kudüs'ü ziyaret etseler de dini gerekçeler dolayısıyla pek azı burada ikamet ediyordu. Ku- 


düs'e dönüşün Mesihi Çağ'da gerçekleşeceğine inanan Yahudiler burada yerleşmeye sıcak bakmıyordu. Ancak Siyonizm bu yaklaşımı değiştirdi ve Yahudiler bölgeye akın ettiler. Bunun arkasında yatan sebep, Hristiyan Siyonizmi idi. Bu doktrine göre, İsa Mesih'in yeryüzüne tekrar dönüşü/parousia için Filistin topraklarında Yahudilerin bir devletinin olması gereklidir. 
Tarih, XVII. yüzyıldan itibaren İngiltere başta olmak üzere çeşitli Hristiyan devletlerinin bu doğrultudaki söylem ve eylemlerine tanıklık etti. Bu faaliyetler sonucu Yahudiler arasında da Siyonist fikirler yayılmaya başladı ve 1897'de Theodor Herzl'in liderliğinde İsviçre'nin Basel kentinde toplanan 1. Siyonist Kongre'de bir Yahudi devleti kurulmasının altyapısı oluşturulmaya başlandı. Herzl'e Siyonist fikirleri aşılayan kişinin yine bir İngiliz vaiz olan William Hechler olduğu dikkat çekmektedir. Sultan II. Abdülhamid, bölgeye Yahudi göçünü engellemek amacıyla bazı tedbirler aldıysa da tarihin akışını değiştiremedi. 1917'de Kudüs'ün İngilizler tarafından işgaliyle şehir Müslümanların elinden çıktı. 
Kudüs'e giren ordunun başındaki İngiliz General Edmund Allenby için bu, Haçlı Seferlerinin tarihteki başarılı uzantısıydı. 


1920'de kurulan Britanya Filistin Mandası zamanında yapılan göçlerle, bölgede Yahudi demografik varlığı güçlendirilme- ye çalışıldı. Getirilen Yahudiler bölge ile tanışmak imkânına kavuştular ve yerel sorunlarla baş etmek hususunda beceri kazandılar. Yeni tanıştıkları yerde tutunmaya çalışırken 











Yahudiler, Müslümanların direnişi ile karşılaştılar ve taraflar arasında yaşanan sayısız çatışmada her iki cenahtan binlerce kayıp yaşandı. Emperyalist devletler, Yahudi çetelerin sivil Müslümanlara yaptıklarını görmezden geliyordu. Nihayet 
14 Mayıs 1948'de İsrail Devlet”nin kurulduğu ilan edildi. Kurulduğu günden itibaren İsrail, bölgedeki Müslümanlar tarafından dışlandıysa da savaşlar ve çatışmalarla bugüne kadar geldi. Sürekli savaş ortamı sonucu ülkede oluşan gergin atmosferden ve İsrail'in uygulamaları nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerinde oluşan Yahudi karşıtlığından pek çok Yahudi mustarip olsa da netice itibarıyla Hristiyan Siyonistler kendi itikatları doğrultusunda Yahu- 


° Hz. Peygamber 
(s.a.s.) 
Müslümanları 
Kudüş’ü ziyarete teşvik etmiş, gitmeye güç yetiremeyenlerin ise kandillerinde yakılmak için oraya zeytinyağı göndermelerini buyurarak şehrin âdeta maddi olarak da Müslümanlarca aydınlatılmasını temenni etmiştir. 





GÜNDEM e— 


diler için bir devlet kurulmasını sağlayarak onları Müslümanlarla savaş ortamına bıraktılar. 
İsrail devleti, kurulmasının ardından başta ABD olmak üzere Hristiyan devletler tarafından resmen tanındı. 


Kurulduğu tarihten itibaren İsrail, Kudüs'ü Yahudileştirme yolunda her ihtimali değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu şehri kendi tarihi başkenti olarak gören ve 1967'de şehrin Müslümanların yaşadığı doğu yakasını da işgal eden İsrail, şehirdeki bin yıllık İslam mirasının izlerini silip tarihe kendisini şehrin tek sahibi olarak yazdırmaya gayret etmektedir. İsrail, 1980'de çıkardığı Kudüs Yasası ile şehrin ebedi ve bölünmez olarak İsrailin başkenti olduğunu deklare edip filli durumu legalleştirmeye çalışmıştır. İsraili tanıyan devletlerin kahir ekseriyeti başkent olarak Tel Aviv”i görseler de son yıllarda ABD”nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettirme doğrultusunda attığı adımlar dikkat çekmektedir. 6 Aralık 2017'de ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını açıkladı ve kuruluşunun 70. yılı şerefine 14 Mayıs 2018'de ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı gibi 28 Ocak 2020'de açıkladığı “Asrın Anlaşması” adlı metinde Kudüs'ü İsrail'e bıraktı. Başta Filistinliler olmak üzere pek çok ülke ABD'nin bu dayatmalarına karşı tepkilerini ortaya koydular. Günümüzde, kadim çağlarda ismi Yeru-Şalim yani “barışı görecek” olan Kudüs hâlâ isminin tecellisini aramakta, huzur ve barış günlerini beklemektedir. m 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MODERN SİLAHLARA KARŞI SAPANLA ATILAN TAŞLAR 


| Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU 


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri MYO 


İbise vesaireden tozu gidermek için silkelemek 

manasına gelen Arapça 

“nefeda” fiilinden türetilmiş olan “intifada” daha sonra Filistin halkının sömürgeci İsra- ile karşı direnişinin ismi olmuştur. 


I. Dünya Savaşı'nın ardından İngilizler, 1920'de kurdukları manda yönetimiyle Filistin'de başarılı olamadıklarını, bu toprakların geleceği yönünde önerdikleri planların sonuç vermediğini ve Yahudi terörünün artık kendilerini de hedef almaya başladığını görmeleri üzerine konuyu Birleşmiş Milletlere götürdü (Şubat 1947). Birleşmiş Milletler Genel 


taşıyan 181 (II) sayılı bu karar, tavsiye niteliği taşımakla birlikte müstakbel İsrail Devleti için 





Kurulunda 2 Nisan 1947'de Filistin için hükümetsiz olmalarına rağmen Yahudilere de söz hakkı tanınan özel bir oturum yapıldı. 
Ardından 15 Mayıs 1947 tarihinde 106 sayılı kararla Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi kuruldu. Bu komite bir rapor 
hazırladı. Hazırlanan rapor 29 
Kasım 1947'de genel kurulda on üçe karşı otuz üç oyla kabul edildi ve böylece meşhur “Taksim Kararı” alınmış oldu. Filistinin Gelecekteki Yönetimi adını 


meşruiyet zemini oluşturmuş ve bu sebeple İngiliz manda idaresi döneminde kurulan ve bir kamu kurumu olarak Yahudileri temsil eden Siyonist örgüt Yahudi Ajansı tarafından desteklenirken Arap ülkelerince reddedilmiştir. 
Kararın çıkmasından sonra İngiltere 15 Mayıs 1948'de manda yönetimine son vereceğini açıkladı (1 Ocak 1948). Bunun üzerine Siyonist terör örgütleri (Irgun, Stern) kararda Yahudilere ayrılan toprakları ve mümkün olduğu 








kadar daha fazlasını belirlenen gün gelmeden ele geçirmek için harekete geçtiler ve özellikle Nisan 1948'de iyice şiddetlenen çatışmalarda Arap halkını yok etmeye yöneldiler. Deir Yassin katliamında (9 Nisan 1948) çoğu kadın ve çocuk 254 kişi öldürüldü. 14 Mayıs'a kadar Siyonistler Taberiye, Safed, Samakh, Hayfa ve Yafa'ya hâkim oldular. İngiltere'nin Filistin'den çekilmesinden birkaç saat önce Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi (Vaad Leumi) yayımladığı deklarasyonla İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. (Davut Dursun, DİA, c.23, 5.184.) 





İsrail, (kuruluşunun ardından devlet olarak devamını hep işgallerle sürdürmeye başladı. Bu işgallere Ürdün, Lübnan, Mısır gibi Arap ülkeleri karşı çıkmış olsalar da hatta savaşsalar da İsrail hep kazanan ve toprağını genişleten taraf olmuştur. Bu savaşların durdurulması için Birleşmiş Milletler nezdinde ve başka devletlerin de katılımıyla çeşitli barış görüşmeleri olmuş ancak bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. En sonunda Reagan Planı ve Fas Planı diye bildiğimiz planlarla, Araplarla ABD arasında yeni bir diyalog başlatılmıştır. Tabii bu diyalogda da Filistin konusunda somut bir netice alınamamıştı; bunun en önemli sebebi ise İsrai/in uzlaşmaz tutumu idi. İsraiVin 16-17 Eylül 1982 gecesi Beyrut'un güneyindeki Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kampların- da giriştiği katliam Ortadoğu'yu yeniden gerginlik ortamına sürükledi. Ayrıca Lübnan'da kalan Filistinli gerillalar Mayıs 1983'te Bekaa Vadisi'nde Arafat'a karşı ayaklandılar. Tunus'ta bulunan Arafat örgüt içindeki bölünmeleri önleyemedi. Suriye ve Lib- 





ya'nın da kışkırtmalarıyla örgüt içinde Arafat'a karşı Ebu Musa liderliğinde yeni bir grup ortaya çıktı. Bu arada Suriye'nin Arafat'a karşı cephe alması Ürdün'ün ona yaklaşmasına sebep oldu. Ürdün Kralı Hüseyin ile Arafat arasında 
11 Şubat 1985'te bir antlaşma 
imzalandı. Buna göre toprağa karşılık barış ilkesi tatbik edilecekti; yani Batı Şeria ve Gazze'de bir Filistin varlığının kabul edilmesi karşılığında İsrail ile barış imzalanacaktı. Filistin varlığı ile Ürdün arasında da bir konfederal ilişki kurulacaktı; ancak beliren görüş ayrılıkları yüzünden Kral Hüseyin antlaşmayı 19 Şubat 1986'da feshetti. Fakat daha sonra 1 Ağustos 1988'de aldığı bir kararla Batı Şeria ve Gazze'de bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşuna doğru ilk adımı attı. 
Batı Şeria ile bütün idari ve hukuki bağların koparıldığı bu karara göre 1.300.000 nüfusu bulunan bölge halkının yegâne temsilcisinin Filistin Kurtuluş Örgütü olduğu, Batı Şeria halkının bundan böyle Ürdün pasaportu taşımayacağı ve parlamentoda temsil edilmeyeceği açıklanıyordu. 
Arafat, Ürdün'ün bu kararından sonra Filistin meselesini milletlerarası bir konferansta çözmek için diplomatik faaliyetlere girişti. Bir taraftan da Batı Şeria ve Gazze'de Aralık 1987'den itibaren İsrail askerlerine karşı silah olarak yalnız taşın kullanıldığı bir mücadele (İntifada) başlattı. 
Fakat Birleşmiş Milletlerin 242 
sayılı kararı gereğince İsrail'in 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başarısız kalan Arafat, ABD'nin örgütü tanımasını sağlamak için yeni bir yola başvurdu ve Filistin Milli Konseyi 15 Kasım 1988'de Cezayir'de yaptığı toplantıda sürgünde bağımsız Filistin Devlet”nin kurulduğunu ilan etti. 
Yeni devleti kırk kadar ülkenin hemen tanımasına rağmen ABD tanımadı. Bu durum karşısında 
Arafat, 14 Aralık 1988'de 242 
sayılı kararı kabul ettiğini, İsrailin varlığını tanıdığını ve terörizmden tamamen vazgeçtiğini açıkladı; ardından da ABD ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında Tunus'ta görüşmeler başladı (16 Aralık 1988); ancak ABD bağımsız Filistin Devleti'ni tanıdığını yine açıklamadı. Bunun üzerine el-Fetih örgütü de köklü bir politika değişikliğine gitti ve Ağustos 1989'da Tunus'ta yaptığı beşinci kongresinde daha önce kabul edilen İsrail'in ortadan kaldırılması kararından vazgeçildiğini ve Arafat'ın politikasının desteklendiğini açıkladı. Böylece İsrailin bağımsız Filistin kavramını reddetmesi yüzünden mesele çözüme kavuşturulamadıysa da Filistin sorunu yeni bir döneme girmiş oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 6 Aralık 1989'da 44/42 sayılı kararı aldı. Bu kararda, Filistin halkının kendi geleceğini belirleme dâhil meşru haklarına dayalı olarak Birleşmiş Milletlerin himayesinde ve ilgili tarafların katılımıyla milletlerarası bir barış konferansının toplanması çağrısı yapılıyordu. 
Konferans tartışmalarının devam 








varlığını tanımaya ve “terörden vazgeçtiğini açıklamaya yanaşmaması” yüzünden ABD ve İsrail Filistin Kurtuluş Örgütü'nü muhatap kabul etmemekte direndiler. Bunun üzerine milletlerarası bir konferans toplama girişimi 


ettiği bir sırada Irak'ın 2 Ağustos 
1990 günü Kuveyt'i işgal etmesi 
Ortadoğu'daki bütün dengeleri değiştirdi. ABD'nin öncülüğünde bir milletlerarası güç 17 Ocak- 
28 Şubat 1991 tarihleri arasında Irak'ın Kuveyt”teki işgaline 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son verdi. Bu sırada Sovyetler Birliği'nin dağılması ABD'yi Ortadoğu'da tek güç hâline getirdi. 
Bölgede istikrarın gerekliliğine inanan Amerika, Filistin meselesini çözmek için taraflara karşı baskılarını arttırdı. Yoğun diplomatik çabalar sonunda 30 Ekim 
1991 günü konferans Madrid'de 
toplanabildi. Ancak Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Ürdün delegasyonu ile birlikte katıldığı konferans İsrail'in uyuşmaz tutumu yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı. 


Konferansın dağılmasından sonra Filistin topraklarında İsrail'e karşı devam eden intifada hareketi daha da şiddetlendi. İsrailin bu harekete karşı aldığı sert tedbirler bütün dünyanın tepkisine sebep oldu. Bu sırada ortaya çıkan radikal İslami hareket İsrail işgali altındaki topraklarda hızla gelişti. Bu gelişmeler İsrail'i yeni bir barış arayışına sevk etti ve “barış için toprak” sloganıyla seçim kampanyasını sürdüren İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte Filistin meselesinde de yeni bir süreç başlamış oldu. 
İsrail hükümetiyle Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD'nin de onayını aldıktan sonra barış için doğrudan görüşmelere başladılar. İsrail, Gazze ve Eriha'dan askerini çekeceğini açıkladı. Yasir Arafat, örgüt içindeki bazı grupların sert tepkilerine rağmen çoğunluğun desteğini alarak 9 Eylül 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsraiVi tanıdığını bildiren belgeyi Başbakan İzak Rabin de 10 Eylül 
1993 günü İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin halkının yegâne yasal temsilcisi kabul ettiğini bildiren belgeyi imzaladı; bundan sonra da taraflar 13 Eylül 
1993 tarihinde Washington'da 
bir barış antlaşması imzaladılar. 





20 diyanet Aylik Dergi | Eylül 2021 


Bu antlaşmaya göre İsrail, askerlerinin tamamını dört ay içinde Gazze ve Eriha'dan çekecek, beş yıl olarak öngörülen geçiş dönemi boyunca bu topraklarda yönetimi üstlenmek üzere Filistin Milli Otoritesi adıyla bir teşkilat kurulacak ve en geç geçiş döneminin üçüncü yılı sonunda Batı Şeria'nın tamamı ve Kudüs'ün geleceğiyle Filistinlilerin hakları çerçevesindeki diğer konular “kalıcı statü” şeklinde ele alınıp görüşmeler yoluyla halledildikten sonra ayrıca antlaşmaya dâhil edilecekti. Öngörülen bu planın bir aşaması olarak 4 Mayıs 1994'te “Kahire Antlaşması” da denilen “Gazze-Eriha Antlaşması” imzalandı. Bu antlaşma geçiş dönemi düzenlemelerini şu dört ana esas çerçevesinde maddeleştirmiştir: a) Güvenlik uygulamaları ve İsrail yönetimiyle askeri güçlerinin çekilmesi; b) Sivil idarenin tam olarak transteri; c) Hukuki meseleler (özellikle seçimle oluşturulacak meclisin yapısı, milletvekili sayısı, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi); d) İktisadi ilişkiler ve gelişme yolunda kurumlaşmanın bir çerçeveye oturtulması. (Lütfullah Karaman, DİA, c.13, s.89.) Büyük ayaklanma öncesi son şans olarak görünen bu görüşmelerin ardından “Aksa İntifadası” adıyla bilinen İkinci 
İntifada başladı. Bu intifada, 28 
Eylül 2000'de muhalefet partisi Likud'un lideri Ariel Şaron'un, yanındaki bir grup fanatikle birlikte Kudüs'teki Mescid-i Aksa Camii'ne yaptığı provokatif ziyarete tepkilerle başladı. İkinci İntifada'nın halka mal olan kitlesel karakteri, önceden bir planlama olmaksızın sıradan Müslümanlar tarafından başlatılmış olmasıdır. 
Filistinlilerin Aksa Camii avlusun- da gördükleri Şaron'a ayakkabı 











fırlatmaları üzerine çıkan olaylar hızla diğer Filistin kentlerine yayılarak sonradan Aksa İntifadası, Kudüs İntifadası, Kan ve Kızgınlık İntifadası yahut İkinci Büyük Filistin İntifadası gibi farklı isimlerle nitelendirildi. 


2000 yılının Eylül ayı sonunda 
patlak veren Aksa İntifadası'nın arkasında toplumsal, ekonomik, siyasi pek çok etken vardı. Büyük umutlarla pazarlanan 1993 yılındaki Oslo sürecinden itibaren Filistin halkı, barış süreci ile birlikte sağlanacağını düşündüğü hiçbir kazanımı elde edememişti ve herkeste büyük bir hayal kırıklığı hâkimdi. Filistinliler ne tam bagımsızlık ne de ekonomik anlamda bir kazanım elde edebilmişti, aksine topraklarındaki yerleşimci işgali ve terörü artarak devam ediyordu. İsrail'in bu saldırgan siyaseti hız kesmeden sürerken bir yandan da dünya kamuoyuna İsrail için barışçı bir aktör imajı pompalanıyordu. Hâsılı gelişen bu ortamda imajı giderek iyileşen işgal devleti İsrail'in eli Kudüs konusunda da güçleniyordu. 
Dönemin muhalefet lideri Ariel Şaron, yanına aldığı fanatik bir grupla Aksa Camii'ne girecek kadar öz güvene sahipti. Bütün bu yaşananlar Filistin halkının patlamasına sebep olacak bir gerilimi biriktiriyordu; yani barış sürecine olan umudun kaybolması, İsrail saldırganlığının Aksa Camii'ni hedef alacak boyutlara ulaşması, İkinci İntifada'yı tetikleyen iki önemli dinamik olarak öne çıkıyordu. 


Fetih Hareketi de dâhil olmak üzere bütün Filistin güçleri İkinci İntifada'ya katıldı. İsrail işgal güçleri/ordu özel birlikleri (Israeli Defense Forces/1DF) İkinci İntifada'yı bastırmak için birey- 


sel ve kolektif şiddet yöntemleri uyguladı. Bunlar arasında Batı Şeria ve Gazze'yi kuşatmak, iki toprak parçasını tamamıyla birbirinden koparmak ve Filistin şehirlerini kapalı askeri bölge ilan etmek bulunuyordu. İsrail askerleri, oluşturulan çok sayıda kontrol noktasında Filistinlileri aşağılamak, evlerine, iş yerlerine yahut okullarına gitmek isteyen sivilleri kontrol noktalarında tutarak işlerini sekteye uğratmakla görevlendirildi. Filistinlilere yurt dışına seyahat eden yabancılarmış gibi muamele edildi ve uzun kuyruklarda saatlerce bekletilerek işlerine, okullarına, evlerine gitmeleri geciktirildi yahut engellendi. Dahası, Filistin'deki Yeşil Hat boyunca “Apertheid/Ayrım Duvarı” inşa edildi. İsrail'in terörist(!) saldırıları engelleme bahanesiyle inşa ettiği duvar, ileri sürülen bu bahanenin ötesinde Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri açık bir hapishaneye dönüştürdü. Ayrım Duvarı, Filistinlilerin Batı Şeria ve Kudüs boyunca gerçekleştirdiği bütün ekonomik faaliyetlere zarar vermekle kalmadı, Filistinlilerin kendi arazilerine ve kaynaklara ulaşmasını da engelledi. Arazilerinin bir bölümü duvar inşaatı nedeniyle işgal edilen Filistinli çiftçiler, duvarın öbür yanında kalan arazilerine gidemedikleri yahut sınırlı biçimde gidebildikleri için zirai faaliyetleri azaldı ve ağır ekonomik kayıplar yaşadı. 





Filistin iş dünyasında ve girişimlerinde görülen ağır kayıpların temel nedeni, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria ve Gazze'ye kapatılmasıdır; çünkü Doğu Kudüs pazarı bu tarz ticarethanelerin iş yaptığı daha büyük bir pazarın mühim ve başlıca parçasıdır. Her yıl için milyonlarca dolarlık zararın söz 


9 İsrail, kuruluşunun 
ardından devlet olarak devamını hep işgallerle sürdürmeye başladı. 
Bu işgallere Ürdün, Lübnan, Mısır gibi 
Arap ülkeleri karşı çıkmış olsalar da hatta savaşsalar da İsrail hep kazanan ve toprağını genişleten taraf olmuştur. 





konusu olduğu tahmin edilmektedir ki bu kayıplar Filistinli üreticiler için kolayca telafi edilemeyecek büyük meblağlardır. 


İsrail işgal güçleri, intifada sürecinde Yahudi yerleşimleriyle kontrol noktaları arasında oluşturdukları tampon bölgeler için on binlerce dönümlük Filistin arazisini zapt etti. İntifada öncesi dönemle kıyaslandığında, bu süreçte Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilerin ortalama geliri 2002 
yılının sonunda yarı yarıya düştü. 
İntifada öncesi döneme kıyasla yatırım ve ticaret hacminin oldukça düşük olduğu Batı Şeria'da işsizlik oranı yüzde 31'i buldu. Bu rakam intifada öncesinde yüzde 
12 idi. İşsizliğin tetiklediği bir sonuç olarak da tüm nüfusun yoksulluk oranı yüzde 60'a yükseldi. 
Bu dönemde sosyal hayatta, temel eğitimde, yükseköğretimde, konut ve sosyal yardımlaşma alanlarında olumsuz sonuçlar görüldü ve bazı sektörlerde devasa kayıplar yaşandı. Batı Şeria ve Gazze'de İsrail kuşatması nedeniyle öğrenciler okula devam edemediğinden özellikle yükseköğretimde aksamalar oldu; resmi görevlilerin bakanlık ve hükümet kurumlarındaki işlerine erişimlerinin engellenmesi ciddi sorunlara yol açtı. Evlere yapılan baskınlar ve insanlara rastgele ateş açma, İkinci İntifada sürecinde İsrail'in sıklıkla başvur- 


duğu uygulamalardı. (Hareuveni, E (2012). “Arrested Development: The Long 


Term Impect of Israel's Separation Barrier inthe West Bank” s. 55-60.) Ayrıca işgal devleti tarafından Filistin şehirlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve Filistinlilerle İsrailliler arasında yaşanan çatışmaların yoğunlaşması ve şiddetlenmesi, Filistinlileri sosyal hayatın tüm alanlarından mahrum ediyordu. 
Özellikle Batı Şeria, İkinci İntifada'nın toplumsal etkilerinin en fazla yaşandığı şehir olarak öne çıkmaktaydı. 








Bu süreçte çoğu şehirde Aksa Tugayları, Fetih, Hamas, İslami Cihad ve diğer grupların kurulmasına ve bu gruplara artan desteğe tanık olundu. Liderler, vatandaşlar, gruplar ve partiler tarafından oluşturulan Filistin mutabakatına göre; barışçıl çözüm Filistinlilerin ulusal arzularına ulaşmasını sağlayacak silahlı bir güçle birleştirilmeliydi. Bu bağlamda işgal altındaki Filistinde, Siyonist kolonyal yerleşimci varlığı karşısında Filistinli kimliğinin ve kutsal Filistin topraklarının korunması adına silahlı cihat yükselişe geçti. (İslam Asalya, Aksa İntifadası, İnsamer, Ekim 2019.) 


İsrail'in uzlaşmaya yanaşmayan, kavgacı tutumu yeni bir intifadaya sebep olabilir. Umarız yeni bir intifada olmadan taraflar anlaşır ve Müslüman kanının akması durdurulur ve gözyaşının dinmesi sağlanır. m 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Tarihi insanlığın ve dinlerin tarihi kadar eski olan, her köşesinde peygamberlerden birer hatıra taşıyan ve Sezai 


Karakoç'un “Gökte yapılıp yere indirilen şehir” olarak tanımladığı kadim şehir Kudüs'ün tarihi seyrinden bahseder misiniz? 


Kudüs, tarih boyunca Filistin coğrafyasının en önemli şehri olmuştur. Bu önem kendisine atfedilen semavi kutsallık ile şekillenmiştir. Günümüz semavi inançlarının her biri bu kutsallığı tasdik eder. Bu yönüyle belki de üzerine en fazla söz söylenen şehir olmuştur. Kudüs, engebeli bir arazi üzerinde ve coğrafyanın savunma avantajı sağladığı bir yerde olması nedeniyle tarihin ilk devirlerinden itibaren toplumsal hayatın mekânı hâline 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geldi. Bölgede hayat olduğuna dair daha eski izler bulunsa da yazılı literatüre göre şehir olarak ortaya çıktığı devir, Yebusiler dönemine tarihlenir. Bu dönemde inşa edilen bir kale ile şehrin savunması sağlandı. Aynı zamanda inşa edilen mabetlerle birlikte kente bir kutsallık atfedildi. 
Bilindiği gibi Hz. Musa (a.s.) kavmi İsrailoğullarıyla birlikte Mısır”dan Kudüs'e doğru yola çıktı, kendisinden sonra bu yolculuğu Yuşa (a.s.) devam ettirdi ve Hz. 
Davud (a.s.) döneminde şehir ele geçirildi. Şehrin yıldızı ise Hz. 
Süleyman döneminde parladı. 
Büyük bir devletin yönetim merkezi ve kutsal mabedin mekânı hâline geldi. Hz. Süleyman döneminde oldukça büyüyen devlet sonraki dönemlerde zayıfladı ve bölündü. Babil kralı Nebukadnezzar güç de olsa şehri 








kontrolü altına aldı. Nebukadnezzar buraya ikinci gelişinde şehri yaktı ve yıktı, halkını sürgüne yolladı. Ardından Persler, Büyük İskender ve Mısır'ın hâkimiyetleri altına giren şehir MÖ 
63 yılında Roma'ya teslim oldu. 


Allah (c.c.) Mescid-i Aksa ve çevresini mübarek kılmış (İsra, 17/1.) ve buradan mukaddes toprak (Maide, 5/21.) diye bahsetmiştir. Rabbimizin övgüsüne mazhar olmuş, bir tarafında Mescid-i Aksa, bir tarafında Ağlama Duvarı, bir tarafında da Kıyamet Kilisesi bulunan bu şehrin semavi dinler açısından önemi nedir ve onu özel kılan sebepler nelerdir? 


Bütün semavi inançların kutsal metinlerinde Kudüs ayrı bir önem arz etmektedir. Hz. 


Musa'nın ulaşmak için yollara düştüğü, Hz. Davud ve Hz. Süleyman'ın hüküm sürdüğü, Hz. 
İsa'nın tebliğ görevini icra ettiği ve Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği şehir aynı zamanda pek çok başka peygamberin daha şehri olmuştur. Bu yüzden Kudüs toprağının hemen her noktasında peygamberlere atfedilen makamlar bulunmaktadır. Şehrin bu özelliğini Osmanlı'nın son dönem Kudüs yöneticilerinden olan Ahmed Macit şöyle ifade etmektedir: “Mehd-i İsa ve cevelangâh-ı Musa, menakıb-ı mühimme-i İslâmiye ile piröyedar...” olan Kudüs bütün dünyanın ilgisi içindedir. Bu ilginin ve kutsiyetin bizatihi mekânın mı olduğu yoksa bu mekanda ilahi hitabı tebliğ eden nebi ve peygamberlerin mi sağladığı bir tartışma konusudur. Musevi ve Hristiyanlar burayı dünya üzerindeki en kutsal şehir olarak kabul etmektedirler. İsrailoğulları, Hz. Musa ile birlikte buraya ulaşmak üzere Mısır”dan kaçarak yola çıkmışlar, Babil ve Romalılarca kentten sürgün edilmişlerdir. Hristiyanlar ise hacı olmak için her yıl kalabalik gruplar hâlinde Hz. İsa'nın mezarı olduğuna inandıkları Kamame Kilisesi'ni ve daha pek çok makamı ziyaret etmektedirler. Müslümanlar nazarında Kudüs, Mekke ve Medine'den 


hirdir. Zira Müslüman inancına göre inanılması ve saygı gösterilmesi bakımından peygamberler arasında bir fark yoktur. 
Üç semavi dinin yeryüzünde kutsiyetinde ittifak ettikleri yegâne mekânın Kudüs olması bu şehre özel önem kazandırmaktadır. Tabii olarak üzerindeki rekabeti de artırmaktadır. 


Kudüs'e ecdadımızın da pek çok hizmet ettiğini görüyoruz. Özellikle Osmanlı dönemi başta olmak üzere Müslüman Türklerin kadim beldeye olan etkisi ve hizmetlerinden bahseder misiniz? 


Kudüs şehri, Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra çok önemli değişikliklere uğradı. İlk olarak Mescid-i Aksa'da bir cami inşa edildi ve devam eden süreçte İslami simgeler giderek arttı. Bunların en barizi Emeviler döneminde inşa edilen Kubbetü's Sahra'dır. Bunların yanında pek çok mescit, medrese ve benzeri yapılar inşa edildi, şehir ilim taliplerinin uğrak mekânı hâline geldi. Türkler şehre ilk kez 1071 yılında Alparslan'ın komutanlarından Atsız'ın burayı Fatımilerden almasıyla hâkim oldu. Fatımiler ile Selçuklular arasında birkaç kez el değiştiren şehir, Haçlılarca ele geçirildi. Büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü tekrar bir İslam beldesi hâli- 











sonra üçüncü kutsal şehirdir. 
Çünkü Hz. Peygamber'in miraç mekânıdır. Ayrıca Kur'an'da çevresinin kutsiyeti açıkça bildirilmiştir. Bunun dışında başta Hz. İbrahim, Hz. Davud ve Hz. 
Süleyman olmak üzere pek çok diğer peygamberin yaşadığı yer olması bakımından yine Müslümanların önemsediği bir şe- 


ne getirmesinden 72 yıl sonra Türklerin yönetiminde olan Memlük Devleti şehrin kontrolünü eline aldı. Memlüklüler döneminde şehir barışın ve huzurun hüküm sürdüğü, ilim ve irfan taliplerinin akın ettiği bir yer hâline geldi. Bu devir- de İslam geleneğindeki vakıf eseri inşa etme gayretleri hız 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kesmeden devam etti. 1517'de Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra da İslam geleneğinin muntazaman O sürdürüldüğü, hayır eserlerinin çoğaltıldığı ve halkın huzur içinde yaşadığı şehirlerin başında geldi. Sultan Süleyman devrinde şehrin güvenliğini sağlamak adına hâlâ ayakta duran surlar ayağa kaldırıldı ve hayati önem taşıyan içme suyu temini çalışmaları tamamlandı. Çeşitli vakıflar kurulmak yoluyla da halka, ziyaretçilere ve orda yaşamak isteyenlere hizmet sunma yarışı başladı. İbadethaneler onarıldı, medreseler arttırıldı, tekke ve dergâhlar yayıldı. Tüm bunlar vakıf kurumları eliyle yürütüldü. Kudüs, Osmanlı idaresine 
geçtiğinde sayısı yaklaşık 150 
olan vakıflar hızla çoğaldı ve Osmanlı'nın son dönemlerinde sayıları 600'lere kadar ulaşti. Geleneksel bir mabet şehir olan Kudüs'te XIX. yy. sonların- da dünyanın gidişatına ayak uydurabilmek için çeşitli yenilikler getirildi ve teknolojiler kullanıldı. Belediye eliyle ulaşım ve şehir aydınlatması sağlandı. 
Güvenlik ihtiyaçları için farklı önlemler alındı. 


Tarih boyunca tartışmaların ve çatışmaların odağında olan Kudüs ne yazık ki bugün de dünya gündemini fazlasıyla meşgul edecek şekilde yine çatışmalarla karşımızda durmakta. İnsanlığın ortak mirası olarak niteleyebileceğimiz bu şehirde kanın ve gözyaşının dinmemersinin, huzurun tesis edilemeyişinin nedeni nedir? 


Daha önce söylediğimiz gibi, mabet şehri bütün dinlerin kutsal kabul etmesi tabii bir rekabeti doğurmaktadır. Bu rekabet adaleti sağlayan bir düzen içinde yürütüldüğünde şehirde hizmete ve farklı dinlerin ibadet ve merasimlerini huzur ve barış içinde yapmalarına vesile olur. Ancak düzenin adalet dairesinden uzaklaşması kavgayı beraberinde getirir. Burada asıl mesele; dünyanın genel olarak ilahi söylemden, kutsal kitaplardaki öğütlerden uzaklaşması ve Kudüs'ü de bir egemenlik meselesine indirgemesidir. 
Asırlar içinde rekabet, daha çok buradaki kutsal makamların paylaşılması üzerinde devam ederken 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bu durum bölge üzerinden maddi güç devşirmeye dönüşmüştür. Bu da tabii olarak çözümsüzlüğü beraberinde getirmiştir. Başka bir ifade ile Kudüs'ün eskiden daha ziyade ahirete hazırlanmanın ve hangi dinden olursa olsun zahitlerin, abitlerin mekânı olarak görülürken modern dönemde dünya imparatorluğunu gerçekleştirmenin alanı olarak görülmesi buradaki çatışmayı sürekli kılmıştır. Özellikle Evangelist Siyonizm ile Yahudi Siyonizmi'nin ideoloji örtüşmeleri ve Kudüs'ü kendi dünya krallıklarını kurma aracı olarak görmeleri bölge barışını, hatta dünya barışını ertelemektedir. 








Müslümanların ve dahi dünyanın meselesidir âdeta Filistin meselesi. Filistinlilerin kutlu direnişinden ve haklı davasın- dan bahseder misiniz? 


Kudüs meselesi aslında insanlığın meselesidir, dünya barışının meselesidir. Her ne kadar son yüz yıldır âdeta Filistinlilere bırakılmış olsa da yaşanan tecrübeler göstermiştir ki bu lokal bir mesele değildir. Kudüs'te bir taşın yerinden oynatılması bütün dünyayı ama özellikle dünya egemenlerini harekete geçirmektedir. Buna rağmen birinci derecede tarihin eski devirlerinden beri burada yaşayan ve özellikle 1948'den itibaren toprakları işgal edilen, o tarihte 
700 bin insanı mülteci duruma 
düşen ve en temel insani hakları olan hayat hakları tehdit edilen Filistinliler mücadelenin ön saflarında yer almışlardır. 
Aslında bu mücadele Osmanlı Devleti'nin son çeyreğinde başlamış ancak özellikle 1917'de İngilizlerin kendi savaş açıklarını kapatan Siyonistlere verdikleri ahlaksız taahhütten sonra (Bolfour Deklarasyonu) şiddetlenmiştir. Maalesef İngiliz manda dönemi de adım adım şehri Siyonist emellere hazırlamıştır. 
Nitekim bugüne uzanan çatışmalar, çekişmeler ve haksız uygulamalar İngilizlerin Filistin'i tahliye ettikleri gün başlamıştır. 
I. ve IL Dünya Savaşı sonrası bölgede meydana gelen yapılanmalar, yeni devletler ve sınırlar içinde herkes kendi derdi ile uğraşırken Filistin ve Kudüs meselesi âdeta unutulmuş veya unutturulmuştur. Özellikle büyük olumsuzluklara rağmen Kudüs'ü terk etmeyen ve orada tarihi mirası korumaya çalışan Makdisiler bu mücadelenin bayraktarı olmuşlardır. 





Peygamberimizin (s.a.s.) ziyaret edilmesi konusunda teşvik ettiği Mescid-i Aksa için biz Müslümanlara düşen vazifeler nelerdir? 


Birinci görev kuşkusuz Kudüs bilincinin geliştirilmesidir. Bu 


konuda herkes farklı cevaplar bulabilir ama bir akademisyen olarak benim öncelikli cevabım; meselenin hamasetten bilgi düzeyine çıkarılmasıdır. 
Kudüs o kadar konuşuldu ki ülkemizde Kaf Dağı'nın arkasında veya semada bir kent hâline getirildi. Oysa bizim her düzeye hitap eden daha çok eser ve akademik çalışmalar yaparak Kudüs'ü ülkemize ve dünyaya tanıtma gibi bir görevimiz var. 
Üstelik Filistin tarihinin ve özellikle mülkiyet meselelerinin belgeleri Türkiye'de mahfuzdur. 
Buna rağmen Türkiye'deki akademik ve popüler üretim henüz arzu edilen düzeyde değildir. 
Diğer taraftan mesele çoğunlukla Arap-İsrail meselesine indirgendiği için dünya Müslümanlarının da ilgisi dışında kalmıştır. Mesela, Orta Asya Müslümanları veya Güneydoğu Asya Müslümanları için bu mesele ne ifade etmektedir? Bu konuda bu coğrafyalara dönük şuurlandırma çalışmalarının yine bizim tarafımızdan yapılması gerekmektedir. Hadis-i şerifte geçtiği gibi Kudüs'ü ziyaret etmek, bu maksatla organizasyonlar yapmak da kuşkusuz yapılması gerekenler listesinde olmalıdır. 
Ancak bunu sadece turistik bir zeminde değerlendirmek, beraberinde yeni yanlışları da getirecektir. Türkiye'deki STK'ların bazıları özellikle Kudüs ve Filistin için gayret sarf etmekte, hatta Makdisilerin hayatını kolaylaştıracak pek çok faaliyetler yapmaktadır. Ziyaretler de buna dâhildir. Bunlar faydalı ve devam ettirilmesi gereken işlerdendir. Ancak benim gayretlerin birleştirilmesi ve orada yaşayanların motivasyonunun artırılması, dirençlerinin güçlü 




















tutulması için başka bir önerim daha var; her Müslüman ülkede, Osmanlı devrinde olduğu gibi sürekli akarı/geliri olan Kudüs Vakıfları kurulmalıdır. Bu vakıflar, Kudüs'ün ve Filistin'in farklı ihtiyaçlarına, eğitim, sağlık, mabetlerin imar ve inşası, yeni nesillerin orada kalmasını sağlayacak iş imkânları için seferber edilmelidir. Zannımca hadis-i şerifteki hikmet ve tavsiye bu şekilde hayata geçirilebilir. 
İnsanlığın/Müslümanların kurtuluşu özgür bir Kudüs'ten geçer desek abartmış olmayız diye düşünüyorum. Ümmetin tamamının sorumluluğunda olan Filistin ve Kudüs davası konusunda maalesef iyi bir imtihan veremiyoruz. 
Haklı davamızı dünyaya nasıl anlatmalıyız, insanların zihninde buna dair nasıl etkiler bırakmalıyız, bunun yolları nelerdir? 


Evet, Kudüs'te barışın sağlanması aynı zamanda dünyada barışın sağlanması anlamına gelmektedir. Maalesef Hristiyan Batı ve muhatapları Siyonist Museviler, bu konuda birbirlerini alternatif görmelerinden dolayı meseleye bütüncül bakamamaktadırlar. Aslında “Filistin Meselesi” de büyük ölçüde Batı Hristiyanlığı ile Yahudilerin karşı karşıya gelmesi ve Batda başlayan antisemitizm ile doğmuştur. Yani gerçekte bu sorunda Müslümanların özne olarak hiçbir payı yoktur. Antisemitizm taraftarları -dünyevi gerekçeleri de kullanarak- Yahudileri kendi coğrafyalarından uzaklaştırarak sorunu Müslüman coğrafyasına transfer et- 


mişlerdir. Sorunu kendisinden uzak tutmak isteyen Batı bu yüzden Siyonistler ile iş birliği içindedir. Ama gerçekte birbirlerini reddetmektedirler. Zira Yahudilerin Hristiyanlığı reddetmeleri, Hristiyanların da Yahudileri kendi peygamberlerine kastedenler olarak görmelerinden dolayı birbirlerine muhaliftirler. İslamiyet ise hem Musevilik ve hem de İseviliği -tahrif edilmemiş şekliyle- hak din kabul etmektedir. Adil çözümün ancak her iki dine de eşit mesafede duran ve inkâr etmeyen Müslümanların eliyle gerçekleşmesi mümkündür. 
Bu yüzden Müslüman dünyasına büyük görevler düşmektedir. Ancak öncelikle kendi aralarındaki sorunları asgariye indirmeden, mezhep, meşrep kavgalarını sonlandırmadan büyük davaya hakkıyla hizmet etme imkanları yoktur. Dünyada BM'den sonra en büyük ikinci organizasyon İslam İşbirliği Teşkilatı'dır (İİT). Bu teşkilat da Kudüs meselesi için kurulmuştur. Ama maalesef gündemine en az giren konu da Kudüs'tür. 
Müslümanlar, Kudüs meselesinde bireysel sorumluluklarını yerine getirse bile kurumsal sorumlulukları hayata geçirme- den çözüm üretilmesi mümkün değildir. Bu yüzden özellikle İİMyi harekete geçirecek ve gerçek misyonuna döndürecek baskı guruplarının oluşması gerekmektedir. Bu manada, Müslüman ülkelerin din işleri teşkilatlarının yapabilecekleri çok şey vardır. Türkiye, Kudüs'ün bu kurumların gündeminde olması için çalışır onlar da İİT'ye baskı kurarlarsa barışa ve Kudüs meselesinin çözümüne giden yol açılacaktır. m 
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ÖZ GEÇMİŞ 


Marmara Üniversitesinde otuz yıldan fazla öğretim üyeliği, çeşitli kademelerde yöneticilik ve kurul üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Osmanlı dönemi Arap coğrafyası, Ortadoğu'nun yakın dönem siyasi tarihi, Türk-Arap ilişkileri ve Kuzey Afrika üzerine Arap ve Avrupa ülkelerinin arşivlerinde araştırmalar ve gözlemler yapmış olup bu konulardaki çalışmalarına devam etmektedir. 
Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri (irfan Yayınevi, 1992), Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hâkimiyeti: Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti'nin Ortaya Çıkışı (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1998.), Basra Körfezi'nde Osmanlı — İngiliz Çekişmesi: Katar'da Osmanlılar 1871-1916 (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2004.) gibi kitaplara imza atmıştır. Ayrıca İngilizce ve Arapça kitapları ve birçok ortak çalışması bulunmaktadır. 
Yeditepe Üniversitesinde lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinde pek çok master ve doktora tezlerine danışmanlık yaptı. Birçok bilimsel projede yer alan yazarın bilimsel ve popüler dergilerde makale ve yazıları yayımlandı. 
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Komisyonu üyeliği ve Türk Tarih Kurumu muhabir üyeliklerinde bulundu. Hâlen kurucusu olduğu Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği'nin (ORDAR) başkanlığını ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde dekanlık görevini yürütmektedir. 
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HAFIZ MEHMET AKİF ERSOY'UN KUR'AN SEVDASI 


Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 





u yazıda on dokuzuncu 

asrın sonu ve yirminci 

asrın ilk yarısında yaşayan Mehmet Akif Ersoy'dan bahsedeceğiz. Aslında o bize yabancı olan biri değildir. 
Aksine Akif, pek nadir millet büyüğüne nasip olacak şekilde halkımızın sevgi ve takdirlerini kazanmış seçkin bir kişidir. 
Özellikle İstiklal Marşı dolayısıyla toplumumuzda onu bilmeyen yoktur. Ancak bu yazıda Mehmet Akifin farklı bir boyutundan, Kuran'la olan dostluğundan bahsedeceğiz. Böylece hafızlığın ve Kur'an'a bağlılığın, insanı nasıl da yücelttiğini onun şahsında somut bir şekilde görmüş olacağız. 


- Mehmet Akif”in, son derece aktif ve verimli bir hayat sürmesi- nin ardındaki birçok sebepten 


- bahsedilebilir. Mesela bunlar 


arasında dürüst kişiliği, yetiştiği 


as sağlam aile ortamı, aldığı kök- 


lü eğitim ve ülkenin içerisinie yaşadığı ağır şartları aşma © kararlılığı zikredilebilir. Ancak LR kimliğinin ve her daim - Kur'an'dan beslenmesinin, “onun. kişiliğinin o oluşmasında ye” en önemli etken olduğu anla- 
— şılmaktadır. İfade yerinde ise əəə onca olumsuzluğa rağmen Kur'an, onu ayağa kaldırdı, 





yürüttü, hatta hak ve hakikat uğrunda hayatı boyunca durmadan dinlenmeden koşturdu. 


Mehmet Akifin hayatının başlangıcında da sonunda da Kur'an vardır. Sekiz yaşlarında hafızlığa başlıyor. Kur'an'ı yanından eksik etmiyor. Oldukça zorlu geçen hayat yolculuğunda Kur'an onun elinden tutuyor, ümit ve güç kaynağı oluyor. Ömrünün sonunda hasta yatağında da yine o Kur'an'la beraberdir. 
En meşhur hafızları çağırıyor ve onlardan Kur'an'ı dinliyor. Çünkü ahiret yolculuğunda onun şefaatine ve desteğine sığınarak bu dünyadan ayrılmak. istiyor. 
Böylece Kur'an'la hayatı anlam kazanıyor ve onunla ruhu huzur buluyordu. Zira Kur'an'ı sevmek, Allah Teâlâ'yı sevmenin; Allah Teâlâ'yı sevmek de Kur'an'ı sevmenin bir sonucuydu. 


Mehmet Akif, iyi yetişmiş âlim bir zattı. Üç dil biliyordu; Arapça, Farsça ve Fransızca. Mevlana'nın Mesnevi”sini şerhinden okuyup anlayabilecek seviyede Farsça biliyordu. Aynı zamanda o, İslam'ın hakikatlerini kürsülerde insanlara anlatan bir vaizdi. Yine o bir şairdi, millet şairi, ümmet şairi, İstiklal Marşı şairi tabirleri onun için kullanıldı. Aslında o bir Kur'an şairiydi. Onunla ilgili “Bir Kur”an Şairi” isminde bir kitap yazılmıştır. Çünkü o, şiirlerinde Kur'an'ın yüce değerlerini terennüm eden biriydi. Ayrıca o, bir aydın, bir entelektüeldi. 
Bir siyasetçiydi aynı zamanda. 
Çünkü milletvekilliği yapmıştı. 
Kısacası çok yönlü birisinden bahsediyoruz. Ama her şeyden önce o, bir İslam davetçisiydi. 
Hatta onun en önemli özelliği buydu diyebiliriz. Nitekim Hafız 


Yusuf Cemil manzum tarzda bu konuyu bize anlatır. 


Pehlivan ol, baytar ol, dört beş lisan bil, şair ol 

Zü-fünûn ol ya müderris, hafız ol, var çare bul 

Bunlar olmaz vasf-ı fârık, Âkif'in eğlencesi 

Tercemân-ı vahy-i Hak'sın, vasf-ı kâmil bencesi. 


Burada şair şunu demek istiyor: Akif'in birçok özelliği vardır. Ama onun en dikkat çeken niteliği, Kur'an'ın hakikatlerine tercümanlık yapmasıdır. Vaazlarında, yazılarında, şiirlerinde hep bu gayret içinde olmuştur. 


Peki, Mehmet Akif nasıl bir aile yuvasında yetişti? Bu konular- dan bahsederken “Benim doğup büyüdüğüm ev cennet gibiydi.” 
der. Çünkü bu evde Kur'an-ı Kerim sadece raflarda bulunmuyor, aksine onun getirdiği yüce degerler bizzat aile içerisinde ete kemiğe bürünüyordu. Nitekim “Babam namaz kılarken ibadete dalar giderdi.” der, Mehmet Akif. 
İşte çocukluğu böyle bir aile yuvasında geçmişti onun. Altmış üç yıl yaşadı, aslında bu uzun bir ömür değildi. Ama Kur”an”ın gergef gergef dokunduğu, iman ve cihatla dopdolu, bereketli bir hayattı bu. 





İfade ettiğimiz gibi Mehmet 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hıfzını tamamladı. Kendisine soruyorlar: “Üstat bu kadar kısa zamanda nasıl hafız oldun?” Diyor ki: “Ben daha önce çok çok Kuran okumuştum. Hafız olmama çok az bir şey kalmıştı, veterinerlik mektebinden sonra bir süre daha çalıştım ve hafızlığı tamamladım.” Akif kendisini sıradan bir hafız olarak değil, “demir hafız” olarak tanıtır. Nitekim Mithat Cemal Kuntay onun hafızlığı ile ilgili şu tespitleri bizlere aktarır: “Akif”in dimağın- da Kur'an sanki Hafız Osman'ın hattı ile yazılmıştır. Dilediği ayeti oradan alır okurdu.” 


Bir başka husus da şuydu: Akif, Kur”an okurken vecde kapılır ve ürperirdi. Bunu, damadı Ömer Rıza Doğrul şöyle anlatır: “Akif Kur'an'a bütün varlığı ile inanan ve bağlanan biriydi. Onun her bir ayetini en derin coşku ve huşu içinde ürpermeden okuyamazdı.” İşte Akif”in Kur”an”a olan muhabbeti bu düzeydeydi. 
Bu durum bize şu ayeti hatırlatiyor: “Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.” (Enfal, 8/2.) 





Mehmet Akif'in ahlakı Kur'an'dı. 
Bunu bizlere nakleden de Mithat Cemal Kuntay'dır. O, Ahmet 








Akif”in en dikkate değer taraflarından biri, Kur'an'a olan bağlılığı ve sevgisiydi. Hafızlığı altı ayda tamamlıyor, yaşı yirmilerdedir. Aslında Kur”an ezberine 


Cevdet Paşa ile Akif arasında bir mukayese yapar ve şöyle der: “Ahmet Cevdet Paşa'nın kültürünü Kur”an oluşturuyordu ama Akif”in hem kültürünü hem 





sekiz yaşlarında başlamıştı. Parça parça gittiği anlaşılmaktadır. 
Yirmi yaşlarında baytarlık (vete- 


de seciyesini yani karakterini Kur”an oluşturuyordu.” Bu ifadeler, onun, vahye sımsıkı sarılan 





rinerlik) fakültesinden sonra alltı 


ve onun rehberliğinde yaşamayı gaye edinen birisi olduğunu biz- 





ay daha devam etti ve böylece 


lere göstermektedir. Nitekim o, 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tefsirle meşgul olmayı hiç aksatmaz, hatta gittiği yerlere Celâleyn tefsirini yanında götürürdü. 
Bizzat kendisi, bu tefsiri on sekiz defa okuduğunu söyler. 


Mehmet Akifin 1920'lerden sonra Mısır'da bir meal yazma hikâyesi vardır. Bu süreçte Kur'an'ın hikmet dünyasına iyice gark olur. İstanbul'daki aktif hayatından burada nispeten uzaklaşır. Kur'an meali üzerinde yoğunlaşır, kalıcı bir eser bırakmak için gecesini gündüzüne katar. Bazen günlerce bir ayetin nasıl tercüme edileceği konusunda düşündüğü olur. Yazmış olduğu nüshaları tekrar tekrar gözden geçirir, düzeltmeler yapar. Kur'an meali üzerindeki bu yoğun ve yorucu çabasını anlatmak için şöyle dediği bizlere nakledilir: “Ya o Kur'an meali beni bitirecek ya da ben onu bitireceğim.” Demek ki Mısır'daki hayatında Kur'an, Akif'in bütün benliğini kuşatmıştı. Nitekim onun şu dizeleri, Kur'an'ın gönül ve ruh dünyasındaki yerini bizlere göstermesi açısından dikkat çekicidir: 








Pirâye-i hâfızam sen oldun, Sermöye-i hâfızam sen oldun. 
Sensin hele ey kitâb-ı a'zem Hâşâ buna hiç tereddüd etmem, Dünyada refik ü hemzebânım, Ukbâda mu'in ü müste'ânım. 


Mısırda meal yazma serüveni ile ilgili olarak Akif'in yine şu tespitleri bizlere nakledilir: “Ben Kur'an'a bir şey veremedim ama Kur'an bana çok şey vermiştir.” 
Neden acaba o, bu sözleri söyleme ihtiyacı hisseder? Çünkü burada yıllarca süren bir çalışma yaptı ama sonuçta bu meali yayınlanmadı. Ancak Akif'in 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Kur'an üzerindeki bu yoğunlaşması, onun manevi hayatında dünya ahiret sermayesi önemli ufuklar açmış ve kalıcı izler bırakmıştı. 


Mehmet Akif, İslam davetin- de neden Kur'an'ı öne çıkardı? Mesela o hepimizin bildiği, “Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı” dizelerini söyler. Doğal olarak Müslüman bilginler, buhran zamanlarında Kur'an'a sığınır ve çözümü orada ararlar. Akif de böyle yapmış, ferdi ve toplumsal sorunları aşmada Kur'an'ın rehberliğine müracaat etmiştir. Diğer taraftan Mehmet Akif, Kur'an'ın insan üzerindeki etki ve yönlendirmesini bizzat tecrübe etmiş birisiydi. Dolayısıyla sosyal, siyasi ve kültürel birçok problemle boğuşmak mecburiyetinde kalan milletin ancak Kur'an'ın diriltici çağrısına başvurarak bu badireleri atlatacağını düşünüyordu. Bir başka husus da toplumun Kur”an”la olan ilişkisi gittikçe şekli ve kültürel bir niteliğe indirgeniyordu. Oysa Akif, Kur'an'ı sadece bir dua ve zikir kitabı olarak değil, aksine bir hayat ve medeniyet rehberi olarak görüyordu. Bu sebeple insanların inandıkları kitabın içeriğine yabancı kalmalarını kabullenemiyordu. Nitekim yirmili yaşlarında yazmış olduğu şiirde şunları söylemektedir: 











İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de; 


Bir ibret aranmaz mı ayetlerde? 
Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına 

Ya açar bakarız nazm-ı celilin yaprağına 


İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin 


Ne teze mezara okunmak, ne fal bakmak için 


İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin 


Ne duvarlara asılmak, ne el sürülmemek için 


Mehmet Akif, Kur'an'dan kazandığı perspektif sayesinde hayata hep yücelerden baktı. 
Çünkü Kur'an'ın anlam dünyası ona apayrı bir ufuk kazandırmıştı. Böylece toplumdaki çelişkileri, sapmaları, yozlaşmaları ve düşüşleri gördü. Yaşanan tehlikelere dikkat çekti, muhtemel bela ve musibetler hakkında insanları uyardı. 


Mehmet Akif Ersoy, Sebilürreşad dergisinin başyazarlığını yaptı. Sebilürreşad, “doğru yol” demektir. Bu ismin Mümin suresinde geçen ayetlerden esinlenerek konulduğu anlaşılmaktadır. Orada Yüce Allah”a gönülden bağlı, cesaretli, salih bir insandan bahsedilir. Bu yürekli mümin, insanları şöyle uyarır: “Ey kavmiml Bana uyun ki ben size doğru yolu göstereyim. Ey kavmiml Unutmayın, bu dünya hayatı geçici bir metadır, ahiret ise sürekli kalınacak bir yurttur.” 
(Mümin, 40/38-39.) Mehmet Akif Ersoy”un da herkesin duyacağı şekilde yüksek sesle, korkmadan, çekinmeden insanları Kur”an ayetleriyle böyle uyardığını görüyoruz. (Enbiya, 21/45.) 


Mehmet Akif, yazı ve konuşmalarında medeniyetlerin kuruluş ve çöküş yasalarından bahseder ve şu ayete atıfta bulunur: “Şüphesiz ki bir topluluk durumunu değiştirmedikçe Allah o toplumun durumunu değiştir- 


mez.” (Rad, 13/11.) Kur'an kıssaları, toplumların çöküşlerinin ardında yatan sebeplerden bizlere bahseder. Akif bunları iyi biliyordu. Kur'an'ın önemli bir kısmını meydana getiren bu kıssalar, sorumsuzlukların, nankörlüklerin ve samimiyetsizliklerin bu toplumları hangi badire ve buhranlara sürüklediğini bizlere anlatır. Yine ilmi gelişme, disiplinli çalışma, birlik, beraberlik ve fedakârlik ruhu olmadığı müddetçe, toplumların güç, kuvvet sahibi olmaları ve yükselmelerinin mümkün olmadığını belirtir. Bu ilkelere bağlanan gayrimüslim bir toplum da olsa kalkınır, gelişir. Ama bu ilkelerin gereğini yapmayan bir toplum, Müslüman da olsa yeryüzünde onurlu yaşaması ve haklarını koruması mümkün değildir. Dolayısıyla bu toplumsal kanunlar, bütün milletler için geçerlidir ve tabiat kanunları gibi kesin sonuçlar doğurur. 








Mehmet Akif, sorumluluk duygusu ve görev bilinci çok yüksek bir şahsiyetti. Elbette ki burada Kur”an”ın iyi özümsenmiş dünya görüşünün rolü büyüktü. 
Yüce Allah”a olan derin bağlılığı, O”na vereceği hesabın tam bir şuurunda olması ona bu duyarlığı kazandırmıştı. Bu konuda o, peygamberlerden adeta bir damar ve ruh taşıyordu. Son derece samimi idi, muhteşem bir azim ve gayret içindeydi. Bunun bir sonucu olarak, İslam ümmetinin sorunlarını yüklenmiş ve bunlar altında inim inim inleyen bir görüntü veriyordu. Müslümanların yaşadıkları sosyal, siyasi, kültürel buhranlar onu derinden sarsıyordu. Dolayısıyla bütün Müminleri bir bahar 


dirilişiyle yeniden canlanmaya, ayağa kalkmaya, kötülüklerle mücadeleye çağırıyor, aksi takdirde sonucun feci olacağı uyarısını sık sık onlara yapıyordu. 
Mesela Enfal suresinin 25. ayetine atıfta bulunarak şu dizeleri söyler: 


Diyor Kitâb-ı İlâhi: “O fitneden korunun, 

Ki sâde sizdeki erbâb-ı zulmü istilâ 

Eder de, suçsuz olan kurtulur değil aslâ! 


Mehmet Akif 
Ersoy'un hayatı iman ve cihattan ibaretti. İyiliğin hâkim, kötülüğün mahküm edilmesi onun biricik gayesi idi. 
Bu anlamda her bir Müslüman için o güzel bir örnektir. 


Mehmet Akif, bizim toplumumuzda neden bu kadar sevildi? 
Herhalde şu ayet, bunun sebep ve hikmetini bizlere anlatmaktadır: “İnanıp iyi ve yararlı işler yapanları, Rahman olan Allah sevecek ve (onları insanlara) sevdirecektir.” (Meryem, 19/96.) 
Her daim Kur”an”dan beslenen ve oradan ilham alan bu erdemli insan, hayatı boyunca büyük 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bir fedakarlık ve özveri örneği ortaya koydu. Din, millet, hak ve hakikat uğrunda durmadan dinlenmeden çalıştı. İşte Akif”in o günden bugüne milletimizin gönlünde yer etmesinin sırrı, bu üstün şahsiyet ve meziyetlere sahip olmasıydı. Sonuç olarak, onun hayatından alacağımız dersleri şu şekilde özetlememiz mümkündür: 





1- Mehmet Akif Ersoy”un hayatı iman ve cihattan ibaretti. İyiliğin hakim, kötülüğün mahküm edilmesi onun biricik gayesi idi. Bu anlamda her bir Müslüman için o güzel bir örnektir. 


2- Mehmet Akif, çok iyi derecede yetişmiş bir hafız ve Kur”an bilginiydi. Dolayısıyla hafızlar onu örnek almalıdır, sadece Kur'an'ın hıfzıyla yetinmemeli, aksine hayatları boyunca Kur'an ilimlerini öğrenmeyi, onun anlam dünyasına nüfuz etmeyi ve onun emirlerini yaşamayı kendilerine düstur edinmelidirler. 


3-Mehmet Akif”in en önemli özelliği hayatı boyunca Kur'an'ın rehberliğinde insanları hak ve hakikate çağırmasıdır. Dolayısıyla bir davetçiysek irşat faaliyetlerinde Kur'an'la ilgili bilgimizi sürekli zenginleştirmemiz lazımdır. 


4-Eğer bir akademisyen, ilahiyat hocasıysak mabet hizmetlerinden, kürsülerden uzak kalmamamız gerekiyor. Akif”in hayatı bize bunu öğretiyor. 


5-Mehmet Akif bir aydındı. Eğer onun gibi bir aydın, entelektüel isek toplumun kültürel dinamikleriyle, değerleriyle beslenmemiz gerekiyor. m 
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ZOR 


YOLLARI 
ÖĞRENMEK 


İ Ayşe BAYRAKTAR BARIŞ 


asmavi bir gökyüzü, dallarda rüzgarla 

sallanan olgunlaşmış 

meyveler, dağların arasından dökülen akarsuyun taşlara vurarak çıkardığı neşeli şırıltı, her nefeste ciğerlere dolan tertemiz hava, ayakların altında uzanan uçsuz bucaksız yemyeşil çimenden bir halı. İnsan için ve onun faydası için var edilmiş bir alem... 








Görmekten, işitmekten, dokunmaktan ve hissetmekten uzak, kendini doğanın efendisi sayan, onu hor görmekten, yok saymaktan, zarar vermekten imtina etmeyen, zenginliği çevrede gördüklerinde değil, sahip olabildiklerinde sayan, aciz ve unutkan insan... 


Yaratıcının bir lütuf ve zenginlik olarak insana bahşettiği, bir gün yaptıklarıyla hesabını insana soracak olduğu, dünyaya halife olarak gönderilen insana emanet edilen, imar etmesi, daha da güzelleştirmesi, koruması ve sakınması gereken bir dünya. Yüce Allah”ın, insanı yeryüzünün halifesi olarak kılmasının amacı da budur. “O, sizi yeryüzünde halifeler yapan, 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verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için birinizi diğerinize derecelerle üstün kılandır.” 
(Enam, 6/165.) Ondan beklenen kendisine verilen nimetlere şükrederek güzel olanı daha da güzelleştirmesi, imar ve idare etmesidir. Ayetlerde bu görevi hatırlatılırken insana, verilen nimetlerin saymakla bitmeyeceği (Nahl, 16/18) ve her türlü nimetin asıl sahibinin de yüce Allah olduğu ifade edilir. 


Yeryüzünden gökyüzüne, yer altından okyanuslara, toprağından oksijenine, ağacından çiçeğine, hayvanından bitkisine, elimizin ve gözümüzün ulaşabildiği her yer ve her şey insan için Yüce Allah”ın bir nimetidir. “Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.” (İbrahim, 14/32.) İnsanın sınırlı ömründe, sınırlı gücü ve bilgisi ile hizmetine sunulmuş bütün bu nimetler, onun yok etmesi, kirletmesi ve zarar vermesi ile yine insan için bir düşmana, hastalığa ve yıkıma sebep olmaktadır. 

















Oysa her şeyi bir ölçü ile var eden (Kamer, 54/49.) yüce Yaradan, insanın, kendi dışındaki canlı ve cansız varlıklarla ilişkisinin dinamik, dengeli ve düzenli bir işleyiş içinde olmasını istemiş, yeryüzündeki ekolofik dengenin sürmesi için de birtakım kurallar koymuş, bu kurallara uymadığı takdirde insanın başına geleceklerin sebebini kendisinde aramasını buyurmuştur. “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, böylece Allah dönüş yapsınlar diye işledikleri- nin bir kısmını onlara tattırıyor.” 
(Rum, 30/ 41.) 


Antroposen Çağ ve dünyanın tahribi 

XX. yüzyıl bu kuralların belki de en fazla ihlal edildiği bir çağ olarak karşımızda durmaktadır. 
Bilim adamlarının Antroposen çağ olarak nitelediği bu yüzyıl, maalesef insanın çevreye verdiği zararın en üst düzeye çıktığı ve artık geri dönülemez bir noktaya geldiği bir süreçtir. 
Nesli tükenen hayvanlar ile biyoçeşitliliğin azalması, buzulların erimesi ile iklim değişiklikleri, toplu hayvan ölümleri, asit 


yağmurları, yetersiz oksijen ve kirlenen su kaynakları, seller ve depremler... Bildiğimiz olumsuz etkisi dışında henüz bilemediğimiz, tespit edemediğimiz, gündelik yaşantımızı doğrudan etkileyen pek çok olumsuz çevre faktörü de zamanla ortaya çıkmaktadır. Antroposen yani “insan çağı” olarak tanımlanan bu dönemin başlangıç tarihiyle ilgili çeşitli savlar olmasına rağmen bunlar arasında öne çıkan XVIII. yüzyıl sonrası Sanayi Devrimi, buharlı makinelerin icadıyla başladığı ve gezegen için en fazla olumsuz etkinin; birbiriyle etkileşimli olarak dönüşüme giren endüstriyel bileşenlerin yarattığı büyük reaksiyonla şekillendiği yönündedir. 


İnsanoğlunun tabiatı yıkmak, onu gemlemek ve dizginlemek üzerine bir anlayışa sahip olmasıyla, insan ve doğa ilişkileri geri dönüşü olmayacak bir biçimde zarar görmüştür. Doğadaki dengenin insan merkezli bozulmuş olması ile birtakım çevre felaketleri ile de karşı karşıya kalınmıştır. Bu durum her ne kadar doğayı korumaya yönelik kitlesel insan hareketleri ile önlenmeye çalışılsa da alınan veya alınacak tüm önlemler insanlığın kendi varoluşunu sürdürmek istemesi temelinde önem arz etmektedir. 








İnsanın “hâkim” olma hırsı ile tabiata verdiği zararın telafisi- ne yönelik çaba yine insani bir kibrin ürünü “doğayı koruma” olarak ortaya çıkmaktadır. Hâlbuki insan, kendi eliyle işlediklerinin şiddetinden bile kendini korumaktan acizdir. Son yıllarda yaşanan deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve yangınlar çok sayıda insanın ölmesine, sakat 


kalmasına; kitlelerin uzun sürecek şekilde bu afetlerden acı çekmesine sebep olmaktadır. 
İnsanlık tarihi bu afet ve felaketlerin tekrarı ve yıkıcı etkileriyle doludur. Nice şehirler ve insanlar, sonuçları itibarıyla felaket olarak adlandırdığımız bu olaylar sonucunda yok olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yazılı yasaları olarak takdir ettiği bu tabiat olayları, insanın tahribatı ve yaşadıklarından ders almayışı sebebiyle tekrar tekrar yıkıcı sonuçlara sebep olmaktadır. 


İnsanın imtihanı 


Ayet-i kerimelerde insanın karşılaştığı bu tahrip edici durum zaman zaman imtihan, bela veya fitne olarak ifade edilmektedir. Bu ifadeler genel olarak bir zorluğa, sıkıntıya işaret etmekle beraber ondan beklenen insanın bu zorluklardan ders alarak hatalarıyla yüzleşmesi, tövbe etmesi ve daha iyiye yönelmesidir. Zira insan, bir amaç varlığıdır ve bu dünyaya gönderiliş sebepleri vardır. Yüce Allah bunu “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyame, 75/36.) ayetiyle hatırlatmaktadır. 


Dünya hayatının insan için bir denenme süreci olduğunun kabul edilmesinin yaşananların anlamlandırılması hususunda yardımı olacaktır. Elbette insanın ahlaki gelişiminde ve davranışlarında rıza-i ilahiyi gözetmesi, onun elem verici durumların üstesinden gelmesini kolaylaştıracaktır. Zira hastalıklar, afetler, savaş ve ölüm gibi insana acı veren, sıkıntı ve zarara sokan; istenmedik ve beklenmedik olaylarla başa çıka- 


DİN DÜŞÜNCE YORUM ə 


bilmesi ancak bu yolla mümkün gözükmektedir. Diğer yandan sadece kabullenme ve başa çıkmanın ötesinde rıza-i ilahi- nin gözetilmesi insanı çözüm aramaya, çare bulmaya, zorluk ve sıkıntıları aşacak yollar bulmaya da teşvik etmektedir. 


İnsanoğlu, anlamlı bir hayat sürme, yaşadığı olumlu ve olumsuz durumlarla şükür ve sabır ile başa çıkma misyonuyla dağların bile yüklenmekten imtina ettiği sorumluluğu üstlenmiştir. O, iyiyi veya kötüyü tercih etme iradesiyle yaratılmış olup ondan sınırlı bir süre oyalanacağı dünyayı imar etmesi istenmiştir. Bu ise insanın hem yüce Allah'ın tabiata işlediği işaret ve kuralları hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gereği şekilde okuması ve anlaması ile mümkündür. Tabiat kitabını okuyamayan, ona ölçüsünün üstünde ve aykırı şekilde zarar veren, yaşayacağı olumsuz durumlar ile tabiat kitabını zor yollardan öğrenmektedir. Ayetler bizi bu konuda uyarmakta ve yaşayacağımız felaketleri yaşamadan önlem almaya, yanlışımızdan dönmeye davet etmektedir. 
Aksi takdirde insanoğlu asırlar boyunca hırsının, bencilliğinin karşılığını daha çok acılar çekerek ödemeye devam edecektir. Rahmeti sonsuz yüce Allah, kullarına lütfu ve merhameti sebebiyle geçmiş kavimlerin tecrübe ederek zor yollarla öğrendiği yıkımların ve yok oluşların tekrarından kendimizi korumamızı vaz etmektedir. Çünkü O'nun var ettiği tabiat ayetleri de Kur'an ayetleri gibi insanoğlu tarafından okunmayı, anlaşılmayı ve dikkate alınmayı beklemektedir. m 
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Öğ kl Va Alaş dl Sİ Al xaiş SİKİN çlaxdlı ye 


“Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” 


Yüce Allah kendisinden başka varlıklara tapan müşriklerin durumunu örümceğin yaptığı eve benzetmiştir. Örümceğin başını soktuğu ev, onu hiçbir tehlikeye karşı koruyacak durumda değildir. Müşriklerin sığındıkları ilahlar da onlardan herhangi bir eziyeti savamaz. Müminler ise verilen misallerden ders alır, hidayete ermek için Allah'ın mahlükata koyduğu işaretleri tefekkür ederler. Cenab-ı Hak, imana erişen kullarının gözlerini kevni ayetlere çevirdikten sonra aşağıdaki ayetle akıllarını Kur'an ayetlerine yönlendirmiş, kendilerini rableri ile buluşturacak namaza davet etmiştir. Bahis konusu ayet şöyledir: “Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. 
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(Ankebut, 29/45.) 


Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut, 29/45.) 


Rabbimizin ayette emrettiği iki emirden birincisi olan Kur'an'ı okumak, onu okumakta devamlı olmayı ifade etmektedir. 
İlk okuduğunda inkişaf etmeyen mana tekrar okuduğunda inkişaf edebilir. O hâlde mümin, Kur'an ile bağını kesintisiz sürdürür. Onun ayetlerini tedebbür, manalarını tefekkür eder. 
Bu sayede manalarına ulaşır, ondaki hükümlerle amel eder, güzel ahlakla ahlaklanır. 


Cenab-ı Hakk'ın ayette emrettiği iki emirden ikincisi olan namaza gelince bu emir, namazı sürekli ve düzenli kılmayı, kılarken onun sınırlarına riayet etmeyi içermektedir. Ayet-i ke- 


rimede namaz kılma emrinin gerekçesi “Namaz, hayasızliktan ve kötülükten alıkoyar.” 
diye açıklanmıştır. Namazın hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyması; kulun bunları işleme iradesini elinden alması, yanlış davranışlarda bulunmasına imkân vermemesi anlamına gelmez. Dolayısıyla “alıkoymak” (nehiy) kelimesi mecazi anlamda kullanılmıştır. Maksat, namazın hayasızlığı ve kötülüğü terk etmeyi kolaylaştırmasıdır. 
(İbn Aşur, et-Tahrir ve”t-Tenvir, XX, 258.) 
O halde kötülüklerden (fahşa ve münker) alıkoyan namaz hangi namazdır? 


Kötülüklerden alıkoyan namaz, tam bir huşu ile okunanları tedebbür ederek, farzları, vacipleri, sünnetleri ile en güzel şekilde kılınan namazdır. Bu takdirde 


namaz mümine Allah'ı, O'nun azamet ve celalini, huzurunda durduğunu, gözetimi ve denetimi altında olduğunu hatırlatır. 
Bu bilinç onun âleminde haşyet duygusunu uyandırır, sözlerine ve davranışlarına yansır, hâlini ıslah eder. Nitekim namazın kötülüklerden alıkoymasının gerekçesi şöyle ifade edilmiştir: “Allah'ı zikretmek elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür.” (İbn Aşur, a.g.e. XX, 260) Tercih edilen yoruma göre zikirden murat namazdır. Zira namaz, Kur'an'da zikir olarak da isimlendirilmiştir. 
(Cuma, 62/9) Buna göre namaz ibadetlerin en büyüğüdür. Çünkü onda Allah'ı zikir vardır. İçerisin- de zikir olduğu için namaz diğer ibadetlerden üstün tutulmuştur. 
Onun zikir ile isimlendirilmesi, iyilikleri tercih etme, kötülüklerden uzaklaşma noktasında zikrin temel bir esas olmasından dolayıdır. (Beydavi, Envaru”t-Tenzil, IV, 196.) 
Nitekim Yüce Allah, “Beni zikretmek için namaz kıl!” buyurmuştur. (Taha, 20/14.) 





Kötülüklerden alıkoyan namaz, müminin tekbir, kıraat, rükü ve nihayet tazimin son sınırı olan secde ile Allah”a yöneldiği, kulluk makamına eriştiği namazdır. 
Bir kişi dünyada makam sahibi olduğunda bu makam onu belli bir şekilde davranmaya yönlendirir. O, toplum içinde temsil ettiği makamın kendisine yüklediği sorumluluklara uygun hareket eder. Davranışları herhangi bir insan gibi olmaz. Allah karşısında kulun durumu da böyledir: Kul namaz ve secde ile rabbine yaklaşır. Onun katında bir makam kazanır. (Alak, 96/19.) Artık sahip olduğu bu makam, onun yasaklanan şeyleri yapmasına mani olur. Namazın tekerrürü 





ile sahip olduğu makama olan bağlılığı da kötülükten uzaklaşma duygusu da artar. (Razi, Mefatihu'l-Gayb, XV, 61.) 


Kötülüklerden alıkoyan namaz, mümine nasihatte bulunur, onun vicdanına hitap eder: “Yüce Allah”ın azamet ve kibriyasına delalet eden söz ve fiilleri içeren bu ibadeti yaptıktan sonra. kötülükleri işler, rabbine isyan edersen çelişkiye düşmüş olursun!” der. Zira namaz kıldığı halde kötülükleri işleyen kişinin durumu, giydiği temiz ve güzel bir elbise ile çöplüklerde dolaşıp 


— “umma “€ “ — 


Kötülüklerden alıkoyan namaz, tam bir huşu ile okunanları tedebbür ederek, farzları, vacipleri, sünnetleri ile en güzel şekilde kılınan namazdır. 


çöpleri karıştıran kimseye benzer. Zira böyle bir elbiseyi giymiş olmak, onun anılan mekönlarda bulunmasına müsaade etmez. 
Namaz kılan mümin de Allah”ın huzurunda durmaktadır, o artık “takva elbisesini” giymiştir. 
Böyle bir elbiseyi giydiği hâlde kötülükleri işlemesi çöplükleri karıştırmak gibi olur. 


Kötülüklerden alıkoyan namaz, düzenli ve devamlı olarak kılinan namazdır. Yüce Allah'ın namazı farklı vakitlerde kılmayı emretmiş olmasının hikmetleri vardır. Farklı vakitlerde namaz 


VAHYİN AYDINLIĞINDA e— 


kılınca, namazın yaptığı hatırlatmalar, verdiği öğütler yenilenir. Hatırlatma ve öğütler tekrar edince nefiste takva düşüncesi yerleşir, nihayet takva bir meleke hâline gelir. 


Mümini kötülüklerden alıkoymayan namaza gelince; onda ne Allah'ı hatırlama ne de haşyet duygusu vardır. Çünkü namaz kılan; aklıyla, kalbiyle ve ruhuyla değil bedeniyle namaz kılmaktadır. Bu namaz kalbe huzur vermez, kulu Allah'a yaklaştırmaz. Böyle bir namazın kötülüklerden alıkoyma özelliği zayıf olur, hatta bu namaz kötülükleri önlemez hâle gelir. Kişiyi kötülükleriyle baş başa bırakır. 


Namaz müminin önünde büyük bir imkandır. Hayata yön veren öncü bir ibadettir. Namaz kötülüklerden alıkoyduğunda tesiri insandan başlayarak topluma doğru yayılır. İşlediği kötülükler insanın zihin ve ruh dünyasına tesir etmektedir. Aldırmadan işlemeye devam ederse bu kötülükler yerleşip karakteri- nin parçası haline gelmektedir. 
Namaz ise kötülüklerden alıkoyarak müminin zihin ve ruh dünyasını arındırmaktadır. Kalbini dinlendirmekte, manevi yorgunluklardan kurtarmaktadır. Stresten, ruhi problemler- den muztarip modern insanın manevi yaralarını sağaltan bir ibadettir namaz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Hz. Bilal'e “Kalk, namaza (çağır da) bizi namazla rahatlat!” (Ebu Davud, Edeb, 78.) demişti. Namaza duyduğu büyük sevgiyi, hiçbir şeyin namaz kadar kendisine sevinç ve mutluluk vermediğini “Namaz gözümün nuru kılındı.” (Nesai, Işratü'n-nisa, 1.) diyerek ifade etmişti Allah'ın Resulü. m 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“Sadakatten/doğruluktan ayrılmayın. 


Çünkü sadakat/doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür...” 


Mutlu bir aile için “5-5” formülünden bahsedilir. Bunlar, sevgi, saygı, sabır, sorumluluk ve sadakat. Aile fertlerinin huzuru ve mutluluğu açısından bu sayılanlardan her birinin önemi olmakla birlikte sadakatin daha mühim bir konumu bulunmaktadır. Zira sadakat olmadığı zaman diğerlerinin de çok bir ehemmiyetinin kalmadığı görülmektedir. Örneğin eşler birbirini ne kadar severse sevsin günün birinde bir ihanet/aldat- ma durumunda aileyi ayakta tutmak için sevgi kâfi gelmeyebileceği gibi taraflar arasında saygı da kalmayacaktır. Dolayısıyla mutlu bir aile için olmazsa olmazların başında şüphesiz ki sadakat gelmektedir. 


Sadakat nedir? 


Sadakat kelimesi, sözlük- te “kizb”in (yalan) zıddı olan 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(Müslim, Birr, 105.) 


“sıdk” (doğruluk, dürüstlük) kökünden türemiş olup hem kendimize hem Rabbimize hem de sevdiklerimize içten bağlılıgımızı ifade etmektedir. Evlilik özelinde söylenecek olursa; tarafların nikâh anında birbirlerine verdikleri söze ve evlilik sözleşmesine sadık kalmasıdır. 
Zira nikâh, bir akit olduğu gibi aynı zamanda bir ahittir. İşte sadakat, bu ahde zarar verecek her türlü davranıştan uzak durmaktır. Bu itibarla sadakat, evli birinin bir başkasıyla gönül ilişkisinin olmaması değildir sadece, sadakat, eşin rahatsız olacağı her türlü davranıştan yüz çevirmek ve kişinin kendisine yapılmasını istemeyeceği şeylerden kendisinin de uzak durmasıdır. 


Esasında sadakat, sadece evlilik süreciyle sınırlı olmayıp hayatın tüm aşamalarında ol- 


ması gereken bir yaşam biçimidir. Sadakat, “Birileri görür ve duyarsa mahcup olurum, ayıp olur.” diye takınılacak bir tavır değildir, sadakat, “Rabbime karşı mahcup olurum.” diye düşünerek her türlü yanlış tutum ve davranıştan uzak durmaktır. 
Bu yönüyle sadakat, ihsan mertebelerinden bir mertebedir. 


Sadakatin önemi 


Ailenin ve toplumun güvencesi olarak niteleyebileceğimiz sadakatin ne gibi kazanımları olduğuna maddeler halinde deginmek istiyoruz. 


1. Sadakat, imanın sigortasıdır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) 
şöyle buyurmuştur: “Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” 
(İbn Hanbel, Müsned, XIV/251.) 


Bu hadis açıkça göstermektedir ki iman ile küfür nasıl bir arada bulunmuyorsa sıdk/sadakat ile yalan, emanet ile hıyanet/ ihanet de bir arada bulunmaz. 
Buna göre; bir kişide yalan veya ihanetin bulunması doğal olarak imana da zarar verecektir. 
İşte bu yönüyle sadakat, âdeta imanın bir sigortasıdır. 


2. Sadakat, imanın zorunlu bir gereğidir. Çünkü iman en temelde Kur'an'da beyan edildiği üzere emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaktır. (Hud, 11/112.) 
Dolayısıyla bir Müslümanın iman ettikten sonra kendisine emredildiği üzere, yani istikamet üzere yaşaması ve sadakatten ayrılmaması, olmazsa olmaz bir husustur. 


3. Sadakat, kamil bir mümin ve hakiki bir muhacir olmayı sağlayan bir haslettir. Zira mümin, güvenen, güven veren ve günahın her türlüsünden uzaklaşan kimsedir. Bu hususta Hz. 
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir. 
Muhacir ise Allah”ın yasakladığı şeylerden kaçıp hicret eden kimsedir.” (Buhari, İman, 3.) Buna göre, nasıl ki Müslümanın elinden ve dilinden başkaları emin ve güvende oluyorsa aynı şekilde eşler de birbirinin elinden ve dilinden emin olmalı, başta sadakatsizlik olmak üzere her türlü günah ve yanlış davranıştan uzaklaşmalıdırlar. 


4. Sadakat, nifakın/müna- fıkliğın panzehridir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) mü- 


nafıklığın alametini şu şekilde bildirmiştir: “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan 


söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine itimat edilip bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.” (Buhari, İman, 23.) 





Bu üç alamete dikkat edilecek olursa hepsinin temelinde sıdk/ sadakat ihlalinin olduğu görülecektir. Konuştuğunda yalan söyleyen ve söz verdiği zaman sözünü tutmayan sözde sadakatsiz, emanete ihanet ettiğinde ise halde sadakatsiz dav- 


Nifak zehrine karşı en kuvvetli panzehir hiç şüphesiz sadakat üzere yaşamaktır. Dolayısıyla nifak hastalığına düçar olmamak için “sadakat ilacı”nın hiçbir zaman unutulmaması gerekmektedir. 


ranmıştır. Kutlu Elç”nin (s.a.s.) 
bildirdiğine göre ise bu vasıflar, nifak hastalığının alametleridir. 
Öyleyse nifak zehrine karşı en kuvvetli panzehir hiç şüphesiz sadakat üzere yaşamaktır. Dolayısıyla nifak hastalığına düçar olmamak için “sadakat ilacı”nın hiçbir zaman unutulmaması gerekmektedir. 


5. Sadakat, dünyada selamet ve ahirette cennettir. Zira sadakat öyle bir gemidir ki okyanus ne kadar uçsuz bucaksız ve derin 


HADİSLERİN IŞIĞINDA ə 


olursa olsun, fırtınalar ne kadar kuvvetli olursa olsun içerisinde bulunanları sahil-i selamete ulaştıracaktır. Aynı şekilde yalan da öyle bir gemidir ki gemi ne kadar lüks ve güvenli olursa olsun, deniz de ne kadar sığ ve sakin olursa olsun bu gemi batmaya, içindekiler de boğulmaya mahkümdur. İşte bu noktada Hz. Peygamber (s.a.s.) sadakatten ayrılmamak gerektiği hakikatini bizlere veciz bir şekilde şöyle bildirmektedir: “Sadakatten/doğruluktan ayrılmayın. Çünkü sadakat/doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında 'doğru/sıddık” olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler yalan peşinde koşarsa Allah katında “yalancı/kezzab” olarak tescillenir.” (Müslim, Birr, 105.) 


Bu hadisten de anlaşılacağı üzere sadakat, insanın hem dünyada hem de ahirette yüzünün ak olmasını sağlayacak ve kişiyi cennete ulaştıracak önemli bir haslettir. Rabbim bizleri ve sevdiklerimizi hem kendimize hem Rabbimize hem eşlerimize hem de bütün insanlara karşı sadakatten ayırmasın. Âmin! 








Hadisten öğrendiklerimiz 


1. Sadakat; imanın sigortası olan, kişiyi nifaka karşı koruyan ve mümini cennete ulaştıran bir haslettir. 


2. Mümin bir birey, hayatın tüm aşamalarında kendisine, Rabbine ve başta eşi olmak üzere bütün insanlara karşı sadakat üzere yaşamaya gayret etmelidir. m 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BU TEŞKİLATTA ÇALIŞMAK, BU TEŞKİLATTAN EMEKLİ OLMAK 


emur sıfatımla, görevli kimliğimle Başkanlıktaki son günüm. Sabah odama geldim. İçimde, hangisinin ağır bastığı belirsiz farklı duygular. 
Hüzün mü, sevinç mi, yoksa her ikisi mi? Bilemedim... Masamın başına geçtim. Bu teşkilatta geçirdiğim günler, aylar, yıllar gözlerimin önünde hızlı bir resmigeçit yaptı. İlk defa cübbeyi sırtımıza geçirip mihraba geçtigimizde, ilk hutbemizi okumak üzere minbere çıktığımızda, ilk ezanımızı okumak için mikrofonun başına geçtiğimizde, ilk vaazımızı vermek üzere kürsüye çıktığımızda, müftülük makamına ilk defa oturduğumuzda, genel idari hizmetlerin çeşitli kademelerinde çalışmak üzere ilk defa masamızın başına geçtiğimizde, birim amiri olarak ilk defa sorumluluk yüklendiğimizde, cübbe ve sarığımızla Reislik makamını ilk defa ihraz ettiğimizde nasıl ki bir heyecan fırtınası yaşamışsak, bunları, unutulmaz birer hatıra olarak zihnimizin bir köşesine kazımışsak, devlet memuru olmanın doğal neticesi olarak 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emekli olmanın da heyecanı veya hüznü yahut da her ikisi birden olabilecekti. Allah'ın lütuf ve keremiyle bir hizmeti tamamlamış olmanın insana verdiği huzuru da unutmamak gerekirdi. Bu düşünceleri kendime telkin ederken bu teşkilatta görev alma bahtiyarlığına ermiş ve gençliğini, olgunluk çağını din hizmetine adamış her kademedeki mensubumuzun benzer duygular yaşayabileceğini düşündüm ve o gün yapmam gereken işe dönmeye karar verdim. 





Tam bu sırada odamın kapısı tıklandı. Binamızın güvenlik görevlisiyle birlikte bir kurye içeri girip vazo içinde bir çiçeği masamın üzerine koydu. Alışkın olmadığımdan, şaşkınlıkla “Nereden geliyor bu?” diye sorabildim sadece. Görevli, vazoya iliştirilmiş mini zarfı açtı, içindeki notu bana uzattı. Sürprizi yapan çocuklarımdı: “Sevgili Babamız! Kırk seneyi aşkın zamandır emek verdiğin, oradan kazandığın helal maişetinle bizleri büyüttüğün değerli kurumuna bugün veda ediyorsun. 


Hayırlı olsun, güzel başlangıçlara vesile olsun...” 


Son cümleyi okumadan notu masamın üzerine bıraktım. Hissiyatım zirve yapmış ama aynı zamanda içime bir ferahlık doğmuştu. Kendimi toparladığımda yazılarımızda, konuşmalarımız- da çok fazla dile getirmediğimiz bir hususu fark ettim: Evet, bizler din ve diyanet hizmetlerin- de bulunurken bir taraftan da çoluk çocuğumuzun maişetini temin ediyoruz. 





Bu vesileyle okuyucularıma dünden bugüne Diyanet teşkilatında çalışmanın ve bu teşkilattan emekli olmanın mahiyeti üzerine özet bazı bilgiler arz etmek istedim. 





Yoldan gelip geçenlere eziyet verecek şeyleri bir kenara bırakan kişinin bu amelini bile iyilik olarak niteleyen bir peygamberi kendisine rehber edinmiş kişiler olarak hiçbir hizmet sahibinin hizmetini ve mensup olduğu teşkilatı küçümsemeyiz. Milletin iyiliğine olan bütün hizmetler ve bu hizmetleri yerine getirenler takdir ve hürmete şayandır. Ancak kabul edilmelidir ki din hizmetlerinin ayrı bir hassasiyet ve önemi, buna bağlı olarak bu hizmette bulunanların da farklı bir kadr ü kıymeti vardır. Bu kesim, üstlendikleri hizmetler dolayısıyla insanlar nezdinde de ayrı bir itibara sahiptir. 


Reislik teşkilatında klasik memur anlayışıyla görev yapmak makbul bulunmamıştır. Zaman ve mekânla mukayyet kalarak din hizmeti- nin verilemeyeceği genel kabuller arasındadır. Fedakarlık, içtenlik, diğerkâmlık, adanmışlık bu hizmetin olmazsa olmaz gerekleri olarak görülmüştür. Son nefesine kadar mihrapta kalmayı arzu eden hizmetlilerin sayısı az değildir. 





Bu teşkilatta görev yapmak yanında bu teşkilattan emekli olmak ve emekli hayatı yaşamak da farklılık arz eder. Şöyle ki resmi prosedürün bir gereği olarak emekli olan din gönüllülerinin; imam hatip, müezzin, müftü ve vaizlerin, merkez teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışan personelin emekli olduklarında dini-hayri hizmetlerden uzak kalmaları düşünülemez. 
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Fili durum bir yana, dikkat çekicidir ki 1950 hatta 1965 yılına kadar Reislik mensuplarının ve bilhassa hayrat hademesinin, emekliye sevkleri diğer devlet memurlarından farklı olmuştur. Mesela ilk üç Diyanet İşleri Reisi M. Rifat Börekçi, M. Şerefettin Yaltkaya ve Ahmet Hamdi Akseki, yaş hadleri geldiği halde emekliye sevk edilmeyerek vefatlarına kadar bu zatların görevde kalmaları sağlanmıştır. 


3 Haziran 1930 tarihli Askeri 
ve Mülki Tekaüt Kanunu'nun 3. 
maddesi, mülki memurlardan 
65 yaşını bitirenlerin emekliye sevklerini; ancak iktidar ve ihtisasından istifade mümkün olanların her sene için çıkartılacak İcra Vekilleri Heyeti kararıyla istihdamlarının sağlanabileceği, bu sürenin de beş yılı geçemeyeceği hükmünü içermekteydi. Bu kanun hükmü Reislik mensupları için de uygulanmıştır. Ayrıca 1931'de sırf Diyanet İşleri Reisi olanların emeklilikleri hakkında çıkartılan 1842 sayılı tek maddelik bir kanunla, reislerin, İcra Vekilleri Heyeti kararıyla yaş haddinden istisna tutularak görevlerine devam ettirilebilecekleri hükmü getirildi. Nitekim bu kanun hükmü uygulanarak İcra Vekilleri Heyetinin 6 Eylül 1931 tarihli ve 11711 sayılı kararıyla, Diyanet İşleri Reisliğine getirildiğinde zaten yaşı bir hayli ilerlemiş olan M. Rifat Efendi'nin görevine devamı sağlandı. Aynı kanun maddesi, ikinci Diyanet İşleri Reisi M. Şerefettin Yaltkaya için de uygulandı. 
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8 Haziran 1949'da çıkartılan 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun yaş hadleriyle ilgili 
40. maddesinin (c) bendi ile 65 
yaşlarını doldurmasına rağmen Bakanlar Kurulunca Diyanet İşleri Başkanlarının, Diyanet İşleri Başkanlığınca Müşavere Heyeti başkan ve üyeleriyle müftü ve vaizlerin, Vakıflar Genel Müdürlüğünce de hayrat hademesinin, görevlerini yapmaya yetersizlikleri belirtilinceye kadar; dersiamların ise kaydıhayat şartıyla çalıştırılabileceği hükmü getirildi. Bu durumu Baş- 





? Emekli olan din gönüllülerinin; 
imam hatip, müezzin, müftü ve vaizlerin, merkez teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışan personelin emekli olduklarında dini-hayri hizmetlerden uzak kalmaları düşünülemez. 





kanlık 2 Ağustos 1949 tarihli ve 
4943 sayılı yazı ile müftülüklere 
bildirmiş ve müftü ve vaizlerin “mukaddes vazifelerini azami ihtimam ve gayretle yapmaktan geri kalmamalarını” istemişti. 


Hem Osmanlı dönemi mevzuatında hem de Diyanet İşleri Reisliği çerçevesinde hazırlanan ilk yasal düzenlemelerde müftüler için bir yaş sınırlaması getirilmemiş, bu zevat, kaydıhayat şartıyla hizmette kalabilmişlerdir. Dönemde, ilerlemiş yaşlarına rağmen çok sayıda muvazzaf müftünün olması da bunu göstermektedir. Yukarıda sözü edilen 1949 tarihli yasal düzenlemede de görüldüğü gibi yakın zamana kadar, diğer bazı görevliler yanında müftü ve vaizler de yaş haddinden istisna tutularak istihdamları sağlanabilmiştir. Esasen bu yıllarda müftülüğe tayinde de bir yaş sınırlaması yapılmamıştı. 


1935 yılına kadar vaizler memur değil hayrat hademesi kapsamında hizmet etmişler ve emeklilik yönünden diğer memurların sahip oldukları haklardan tam olarak yararlanamamışlardır. Memur sınıfına alındıklarında da uzun yıllar ilim tahsili ile meşgul olmaları, vaizliğe girince de yaşlarının bir hayli ilerlemiş olması sebebiyle birçoğu emekliliğe hak kazanamadan 65 yaşına gelmişlerdi. 
Kuruluş yıllarında Reislik bütçelerine eklenen “müstahikkin-i ilmiye” başlığıyla bir fasıl bulunuyordu ve bu ödenek artık hizmet edemez hâle gelmiş ve emeklilik hakkı da elde ede- 





memiş başta vaiz ve dersiamlar olmak üzere din hizmetinde bulunmuş zevata ödeniyordu. Bu, bir emekli maaşı değil küçük bir maddi destek konumundaydı. 
Çok cüzi bir miktar olsa da böylece ilim ehlinin mağduriyetleri hafifletilmeye çalışılmıştır. Bu tertipten ücret alan görevli sayısının 1927 yılı itibarıyla 50- 
100 civarında olduğu tahmin 
edilmekteydi. 


1943 yılında, Reislik Zat İşleri Müdürlüğünce hazırlanan ve 
65 yaşını doldurmuş olmaları 
nedeniyle emekliye sevkleri öngörülen vaiz listesini inceleyen Müşavere Heyeti, ayrı bir liste oluşturarak bunların emekliye sevk edilmeyip görev sürelerinin uzatılmasını uygun bulmuştu. Gerekçe olarak ise yeterli sayıda vaizin bulunmayışı, ayrıca listede yer verilen vaizlerin ihtisas sahibi olmaları ve hizmetlerine ihtiyaç bulunması gösterilmişti. 








Öte yandan hayrat hademesi, 
1965 yılına kadar diğer devlet memurları için cari emeklilik haklarına tam olarak sahip değildi. 1928 ve 1935 tarihli Hayrat Hademesi Nizamnamelerinde cami görevlilerinin emekliliklerine ilişkin hükümler yer almamış ancak 1935 
tarihli nizamnamenin 38-42. 
maddelerinde, görevlilerin arzu etmeleri halinde, ölüm halinde mirasçılarına verilmek üzere aylıklarından yüzde beşi kesilerek Vakıf Paralar Müdürlüğüne yatırılabileceği belirtilmişti. Bu süreçte hayrat hademesi için belirlenmiş bir hizmet süresi de 





söz konusu değildi; sağlıkları elverdiği müddetçe görevlerine devam etmek durumundaydılar. Hizmet edemeyecek duruma gelmiş olanlar için “mezuniyet-i daimeye sevk” olarak ifade edilen bir uygulama söz konusuydu. Buna göre bir hayrat hademesi, hastalık ve ileri 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Vakıflar Genel Müdürlüğünce -bu yıllarda hayrat hademesi idari yönden Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olduğu için emeklilik işlemleri de bu teşkilata aitti- belirtilinceye kadar çalışabileceği hükmünü amirdi. 
Buna göre 65 yaşını doldurduktan sonra vazifelerini yapmaya 





yaşlılık gibi mazeretlerle görev ifa edemeyecek hale gelmişse bu kişi sürekli izne çıkartılmak- ta ancak yerine yeni bir görevli de tayin edilememekte, mezuniyete sevk edilmiş kişinin görevi vekaletle başka birine verilmekteydi. Bu durumda vekile, aralarında farklı bir anlaşma yoksa mezuniyete sevk edilmiş görevlinin maaşının yarısı verilmekteydi. Tahmin edileceği gibi bu da ayrı bir mağduriyet sebebi olmaktaydı. Çünkü bölüşülen ücret her iki tarafın da ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktı. Sözü edilen mezuniyete sevk keyfiyeti 1928 tarihli Cami Hademesi MNizamnamesi”nin 
35. maddesinde şöyle yer almıştı: “Hizmeti 25 seneyi geçen kimselerin bizzat hizmet yapamayacak ve hariçte de kesp ve ticaretle meşgul olamayacak derecede maluliyeti tabip raporuyla tebeyyün ettiği takdirde bunlar daimi mezuniyete sevk olunup yerlerine vekil tayin olunur.” Görüldüğü gibi, cami görevlilerinin mezuniyet-i daimeye sevkleri de kolay olmamış, birtakım şartlara bağlanmıştır. 


Yukarıda sözü edilen 1949 tarihli kanunun ilgili maddesi, hayrat hademesinden 65 yaşını doldurduktan sonra vazifelerini yapmaya yetersizlikleri 




















yetersizlikleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce O belirtilinceye kadar bu zevat, görevlerine devam edeceklerdi. 





Daimi mezuniyete sevk edilen hademenin maaşının yarısının kendisine diğer yarısının ise talip çıkması hâlinde vekiline verilerek hizmetin sürdürülmesi uygulamasına 1951 yılında son verilmiş; daimi mezuniyete sevk edilenler için ayrı bir tertipten istihkakları verilmek üzere bütçeye ek ödenek konmuştur. 





Burada izaha çalışılan durumun maaşlı hayrat hademesine ilişkin olduğunu, köylerde imamlık yapanların ise bu kadar bir hakka bile sahip olmadıklarını belirtmeliyiz. Şu var ki 1970'lerde çıkartılan kanunlarla imamlarımıza kadro tahsis edildiğinde belgelendirilen eski hizmetleri emekliliklerinde değerlendirilmiştir. 





Son olarak, ücret ve emeklilik konusunda yaşanan zorlukların Reislik mensuplarının hizmetlerinin önünde bir engel teşkil etmediğini, din-i mübin-i İslam”a hizmeti kendilerine gaye edinmiş bu bahtiyar zümrenin kişisel maddi problemlerini dava etmeyi kendilerine yakıştıramadıklarını belirtelim. m 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UYKU MODUNA ALINANLAR 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ençlerin en soylu melekelerini bir tüketim çılgınlığının kucağın- da uyku moduna alan, her türlü becerilerini, sahip oldukları değer ve inançlarını, besledikleri ümit ve hayallerini körelterek algıda ve eylemde 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pasif bir miskinliğe iten bir manipülasyon çağındayız. Kimine göre bu bir bağımlılıklar çağı, kimine göre de bir saçmalıklar çağı. Adı ne olursa olsun, bireyi ve toplumları güdümleme, hileli yönlendirme, aldatma, bağımlı kılma çağı olan bu çağ 


yalnızca bizim değil istisnasız tüm yeryüzü toplumlarının da baş belasıdır. 


UNICEF Direktörü Henrietta H. 
Fore bugünün ve yarının çocuklarına hitaben yazdığı mektupta, onların geleceği adına çok 





üzüldüğünü söyler ve şimdiden tedbir almaları için uyarır. Dünya çocuklarının büyük çoğunluğu fakirlik, eşitsizlik, ayrımcılık, hastalık, çocuk istismarı, eğitimde fırsat eşitsizliği, aile yuvasından mahrumiyet gibi sorunlarla boğuşmaktadır. İklimler değişmekte, eşitsizlikler 





yaklaşım tarzlarını etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bugün her üç çocuktan biri düzenli internet kullanıcısıdır. Çocukların ve gençlerin sosyal medyada oluşturdukları profiller, haklarındaki buzul dağının yalnızca görünen kısmıdır. İnternette gezinirken arkalarında binlerce 





derinleşmekte, küresel göçler geçmişteki benzerlerini katlamaktadır. Teknoloji de dünyayı algılama biçimimizi değiştirirken çocukluk algısını, çocuklara 





veri kırıntısından ibaret bir “dijital ayakizi” bırakıyorlar. (www. 
unicef.org/child-rights-convention/ open-letter-to-worlds-children) İnternette atılan adımlar kaydediliyor; paylaşımlar, merak ve ilgiler, sevilen ve sevilmeyenler tek tek belirleniyor. Neticede onların ayak izlerini sinsice takip eden kapitalist pazarlamacılar için her bir çocuk ya da genç artık yalnızca bir müşteri değil, aynı zamanda ürünün kendisidir. 


Zengin bir ürün kafeteryası 


Dijital çağın her türlü arzu, haz ve talebi karşılayan sayısız ayartıcı ve cazip ürünle donatılmış 7/24 açık bir kafeteryası var. Burada ürünler acil bir ihtiyaçmış gibi sunulur. Ürünler geçici, bozulabilir, değiştirilebilir türdendir. Sahiplenmenize izin verilmez, çünkü bir “çöp” olması, eskimesi yakındır. Ürünü alım tarihi önemsizdir çünkü o tarih geçmiştir, bellekten silinmiştir. Yenisi hazırdır, vitrininin parlak ışıkları altından müthiş cazibesiyle size göz kırpmaktadır. “Son sistem” özellikleriyle elinizdekini ıskartaya çıkarmıştir. Onunla yenilenmeniz gerekir, aksi takdirde onunla birlikte siz de “demode” olursunuz. Bu, kıyıya, köşeye fırlatılmanız için yeterli bir sebep olabilir. Elde ediş ve ıskartaya çıkış arasındaki süre, sandığınızdan da kısadır. Yeni ürün, sizin hem yeniliklere açık ve akışkan tabiatınızı hem de erişim ve harcama gücünüzü yansıtır. Teknolojinin temposuna ayak uydurma hızınızı, tercihlerinizdeki özgürlük derecenizi de gösterir. İsraf ve tüketim çağının şanına yaraşır bir biçimde bu vitrin ve ürünler sürekli yenilenir. Gündüz konan, geceleyin çoktan kaybolmuştur bile. 
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Şimdi gelelim bu kafeteryanın arka yüzüne... 
7/24 açık olan bu kafeteryanın karanlık yüzünde gencin hayatını şekillendiren, zihnini sürekli meşgul eden, hayatını altüst eden, denetim altına alan ve hatta onu ahlaken kirleten bir şeytani tabiat gizlidir. Bağımlılıklar yaratarak genci istediği gibi kullanır ve yönlendirir. Genci, ona sunduğu şaşaalı görsel içerikle 7/24 kendine bağlar ve tahakküm altına alır. Zaaf duyduğu ürünleri, yoğunlaşma sürelerini belirler, önüne serer ve onda erisin, yok olsun ister. 
Onu daha fazlasıyla âdeta bombardımana tutar. Bağlantı kurulan, bağımlı kılınan, denetim ve tahakküm altına alınan çocuk ya da genç artık uysallaşmıştır. 
Bedeninden ve asli ihtiyaçlarından sıyrılan, cisimsizleşen, ruhu silikleşen, duyu algıları araçsallaşan gencin beyni emir ve yönlendirmelere açıktır. Teslim bayrağını çekmiştir. 


Çocuk ya da genç; hayatları bir alacakaranlığa hapseden, her şeyi bir anda yalayıp yutan, önüne geleni ıskartaya çıkarıp çöplüğe tıkan paralı bir kudretin bu görkemli kafeteryasında başka bir âleme çoktan ışınlanmıştır. 


Gömülü ideoloji 


Gencin hayatını sahte ve suni ihtiyaçlar etrafında her gün yeni baştan kuran ve şekillendiren bu kafeteryanın bir de görünmeyen gömülü bir ideolojisi 


Kapitalizm sadece arzu, istek ve duyguları tahrik etmek, onlara hitap etmekle yetinmez, aynı zamanda konformizme yaslanan bir 

kitle kültürünü yaygınlaştırmayı 

da amaçlar. Uyku moduna aldığı dijital kuşağın inanç dünyasını tarumar etmek için ruhu, gönülleri okşayan mesajlar, sloganlar yollar. 


ninde teşhir edilen ürün yelpazesi yalnızca teknoloji, yeme içme gibi ürünlerden oluşmaz. 
Akımlar, eğilimler, fikirler, ideolojiler de bu vitrindedir. Kapitalizm sadece arzu, istek ve duyguları tahrik etmek, onlara hitap etmekle yetinmez, aynı zamanda konformizme yaslanan bir kitle kültürünü yaygınlaştırmayı da amaçlar. Uyku moduna aldığı dijital kuşağın inanç dünyasını tarumar etmek için ruhu, gönülleri okşayan 











vardır: Varoluşunun derinlerine sızıp gencin ruhunu ve benliğini ele geçirmek. Kafeterya vitrimesajlar, sloganlar yollar. Burada etkili strateji ve yöntemler kullanmak önemlidir. 


Öncelikle şiddet ritmini giderek arttırdığı tacizlerle gencin, ona şah damarından daha yakın olan Rabbine iman ve sadakatini sarsar. Yüce Yaratıcı'ya inanma, O'na bağlanma, O'nda teselli bulma, O'ndan imdat isteme duygusunu sıfırlamak elzemdir. Zira kapitalist sistem pek bencil ve kıskançtır, kendi yarattığı bağımlılıklara rakip bagımlılıklar asla istemez. Ardından, Müslüman gencin içindeki peygamber sevgisini ve bağlılığını da gevşetir. Lütfen dikkat buyurun, Allah ve peygamber inancı söküldüğünde, Kur”an-ı Kerim, ibadet, dua, ahiret gibi din namına ne varsa tamamı Iskartaya çıkarılmış olur. Dört bir yandan kuşattığı gencin, her an her türlü tehlikenin kol gezdiği insanlık dışı bir dünyanın dehlizlerinde, genç bir mümin kalma ideal ve özlemini günbegün zayıflatır. Belleğindeki inanan bir mümin olma hali ile inançsız bir birey olma halini birbirinden ayıran tüm sınır çizgilerini giderek eritir. Kendi dünyasına gömülmüş gencin, mümince yaşamanın tükenişiyle yüzleşmesine bile izin vermez. İmanın nurundan uzaklaşma, dünyeviliğin sahte parlaklığı ile kuşatılma, neticede genç adına trajik bir kopuştur. Müslüman genç, Rahman ve Rahim olan Allah'ın hamiliğinden koparılmış, tüketim putlarının rutin ve mekanik döngüsüne teslim edilmiştir. 
Kendisini dinin kölesi olmaktan kurtaracağını vadeden küresel propaganda, onu tecrit ve yabancılaşmanın uyku moduna alarak, doğal ve endüstriyel kaynakların bol olduğu coğrafyalarda kurallaştırılan zulüm ve 





adaletsizliklere “üç maymun”u oynayan (duymadım, görmedim, bilmiyorum) yığınların arasına katar. Kafeteryanın ışıklı vitrinine dizilen sayısız ürün, talan edilip yağmalanan coğrafyalardaki kaybolan hayatların, sönen ümitlerin, sömürülen emeklerin üstünü örten bir per- de olur. 


Milyoner ve meşhur olma kandırmacası 

Kapitalizmin günümüzde en çok işe yarayan taktiklerinden biri de herkesi ya milyoner ya da meşhur olabileceğine inandırmasıdır. “Oysa” der, Kuzey İrlandalı yazar Michael Foley, “zirvede sadece birkaç kişiye yer vardır ve zirvede yer alabilecek beceriye çok az kişi sahiptir.” (M. Foley, Saçmalıklar Çağı, Çev. Algan Sezgintüredi, 2019, İstanbul: Domingo Yay., s. 7.) Foley şunu da ekler: “Kapitalizmin en büyük güçlerinden biri herkesi mülk sahibi, girişimci ve hissedar olmaya teşvik ederek projesine dahil etmektir.” (s. 38.) Diğer taraftan kapitalizm aynı zamanda bir saçmalıklar, bir bağımlılıklar çağıdır. Bağımlılıktan maksat “...zorlayıcı, şartlı, nüksetme eğilimli ve zararlı davranış modelidir.” (David T. Courtwright, Bağımliklar Çağı, Çev. F. Cem Arı, 2021, İstanbul: alBaraka Yay., s. 14.) Bağımlılık, kişinin müptela olduğu şey tarafından bazen yavaşça bazen hızlıca ele geçirilmesidir. Uyuşturucular tarihi üzerine uzman Profesör Courtwright, yeni hazlar, kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklar üzerinden iş gören, kazancını desteleyen kapitalizm türüne, beynin düşünmeksizin duygularla hızlı tepki veren lim- 





bik sistemine atıfla “limbik” kapitalizm der. (s. 17) Limbik kapitalizmin çarkı tüm hazlar, kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklar ile dönüyor. Zararlı şeylere direnen beynin uysallaştırılması anlamına gelen bağımlılık kavramı bugün internet, video oyunları, şeker, alışveriş, karbonhidrat, kola, internet pornografisi, çevrim içi kumar ve benzeri pek çok şeyi kapsıyor. 
Bugün bağımlılık yaratan ürünlerin ve zevklerin tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanması milyar dolarlara hükmeden dev bir sektördür. Sürekli büyüyen, kana hızla yayılan zehir misali insanlığı kuşatan dev bir haz ve zevk çarkıdır bu. 


Bu çarkın durmaması için elzem olan şeylerden biri de uykusuz, uykuya dirençli ve fakat tüketmeye bağımlı, tutkulu bir insan tipinin oluşturulmasıdır. 
Pazarın 7/24 ritminde iletişim hâlinde olacak ve sürekli tüketecek bir tip! Anlayacağınız kapitalist zekâ, vücudun uykuya olan ihtiyacını azaltarak onu mümkün mertebe uyur-uyanık modda tutup bir hazdan diğerine uçurmak için gecesini gündüzüne katıyor. Uykuyu tamamen yok etmek belki mümkün olmayabilir ama onu talan edip parçalamak pekâlâ mümkün. 0. 
Crary, 7/24 Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu, Çev. Nedim Çatlı, 2015, İstanbul: Metis Yay., s. 15, 27.) Bunlar gerçekten çok zeki, zira uyku yoksunluğu sizi acze ve itaate mecbur eder. Reklamlar yoluyla size tüketmeniz için dayatılan şeyleri tüketmeye kendinizi mecbur hissedersiniz. İnce ayarlar, ince hesaplar var ortada... 
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Sonuç olarak 

Dünyamızın nereye gittiğini merak etmek yetmiyor. Bizi aklın çılgın rehberliğine mahküm etmeyen vahiy ve vicdan gibi uyarıcılara da mutlak surette ihtiyacımız var. Hayatları teknolojinin nesnesine dönüştüren bir kapitalist dünyada ve onun 7/24 amansız temposunda varlığımızı, kimliğimizi ve toplumsal gerçekliğimizi korumak için bu kaçınılmaz. Kalemle yazmayı bize öğreten, aklın idrak sınırları içinde eşya ve hadiselerle münasebetimizi fıtri temellere oturtmada bizi türlü yeteneklerle donatan, kaderimizi tayinde bize özgürlük ve sorumluluk bahşeden Allah inancını kalplerimizden ve zihinlerimizden söküp atmak isteyen bir zorba kuvvete karşı direniyoruz. 
Gasp, zulüm ve haksızlıklarına başkaldıran vicdanları susturmak isteyen, bellekleri sıfırlayıp kendi lüzumsuz malumatıyla doldurmayı hedefleyen bir küresel güce tüm varlığımızla itiraz ediyoruz. Gençlerimizi 7/24 bir iletişim ve tüketim ağına hapsederek önlerine sayısız ama kısa ömürlü, sanal bir görsel-işitsel içerik sofrası kuran bu güç, kendisine küresel çapta bir itaatkarlar ordusu kurmak istiyor. Bu ordu, 7/24 dönen küresel tüketim ve sömürü çarkını çevirecektir. Jonathan Creary'nin de dediği gibi bu ordu, her türlü sapma ve pürüzden arınmış, “evcil” o bireylerden oluşmuş olmalıdır. Gelin, bir bilgisayar kavramı kullanarak yazımızın başlığı ile de uyumlu kılalım: “Uyku moduna alınanlar ordusu!” 








Aman dikkat! m 
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MÜFTÜ YUSUF 


KARALİ 


| Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 


smanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemine şahit olmuş, her iki dönemin de zorluklarına katlanmış, imkânların- dan da müstefit olmuş öncü bir âlim. Öğrendiklerini öğretme ve mesleğini icra etme imkânları elinden alındığı yıllarda dahi kimseye küsmeyen, devletine sırt dönmeyen bir dava adamı. 
Kendisini iyi bir şekilde yetiştirmekle kalmayıp ilmiyle amil nice insanların yetişmesi için var gücüyle gayret gösteren bir din görevlisi, Müftü Yusuf Karali. 


Yusuf Karali, 1886 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde Yeşilköy, eski adıyla Pilihoz köyünde dünyaya gelir. Babası, devrin önemli âlimleri arasında yer alan Erzurumlu Şaşı Hoca'dan ders görmüş, köyünün demircisi aynı zamanda gönül insanı olan Karaalizade Molla Bilal Efendi, annesi ise Rabia Hanım'dır. Babası küçük Yusuf'unun öncü bir âlim olmasını arzular. Bunun için de ilk durak hafızlıktır. Yusuf Karali, babasının arzusunu gerçekleştirir ve on ay gibi kısa bir sürede 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hafızlığını ikmal eder. Hafızlık- 





ve arkadaşları arasında metinle- 





tan sonraki durak ise medrese tahsilidir. Yusuf Karali, köyünün eski adıyla meşhur olan Pilihoz Medresesine kaydolur ve 1902- 
1909 yılları arası bu medresede 
yedi yıl boyunca hiç ara vermeden ulum-i İslamiyeyi öğrenme- ye gayret eder. 


Yusuf Karali için ilim yolculugunun bir sonraki durağı İstanbul'dur. 1909 yılında İstanbul'a gelen Yusuf Karali, kendi ifadesiyle Fatih Bahri Siyah Çift Kurşunlu Medresesinde tahsiline devam eder. Bu arada Ömer Efendi'den Arap ve Fars edebiyatı okur. Arapçayı ve Farsçayı öylesine derinlemesine öğrenir ki bu hususta kendisi şu ifadeyi kullanacaktır: “Lisan-ı Arabi'yi kaffe-i belagatle beraber tekellüm ve kitabet eder olduğum gibi hususi tahsil eylediğim lisan-ı Farisi”de dahi aynı derecede tekellüm ve kitabet ederim.” 
Yusuf Karali, başarılı bir eğitimden sonra dönemin önemli alimleri arasında gösterilen Rizeli Muharrem Efendi”den icazet alır. Bu yıllarda hocaları, talebe 








re vukufiyeti dolayısıyla “İbareci Hoca”, ilmini belli etmediği için de “Gizli Hoca” diye anılmıştır. 


Yusuf Karali, medrese tahsilin- den sonra girdiği imtihanı üstün başarı ile kazanır ve Fatih Medresesine müderris olarak atanır. Yusuf Karali”nin bu sınavda önüne bir metin konulur. Metni okumaya başlayınca metinde yanlış veya eksik bir ibarenin olduğunu fark eder. Hemen orada bulunan komisyona bu durumu aktarır. Komisyon üyeleriyle arasında bu hususta bir münazara ve münakaşa yaşanır. Komisyon başkanı okunan metnin el yazmasının getirilmesini ister. El yazma nüsha tetkik edilip Yusuf Karali'nin dediğinin doğru oldugu ortaya çıkınca hocası sedef kakmalı bir müderris rahlesini ona hediye eder. Yusuf Hoca'nın müderris olarak atandığı yıllar ülkemizin varlık mücadelesi verdiği yıllardır. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na girmiş ve eli tutan herkes silahaltına alınma- ya başlanmıştır. Bu hengame- den Yusuf Karali de nasibini alır. 


Fatih Medresesindeki hocalık hayatı kısa sürer. 1915 yılında subay olarak yetiştirilmek üzere açılan Erzincan İhtiyat Zabit Mektebine sevk edilir. Bir yıl sonra da tebdilihava için geldiği Rize'de askeri silah atölyesine alınır ve top yapımında çalışır. 





1924 yılına gelindiğinde bütün 
medreseler kapatılır. Müderris ve dersiamlar kaydıhayat şartıyla maaşa bağlanarak emekliye sevk edilir. Yusuf Karali de bu karardan etkilenir ve Beyazıt Camii Dersiamı iken genç yaşında emekli olmak zorunda kalır. 
Müderrislik hayatı son bulan Yusuf Karali, İstanbul'dan ayrılır ve Rize'ye geri döner. 


1951 yılına gelindiğinde Yusuf Karali Hoca için yepyeni bir dönem başlar ve Rize Müftüsü olarak atanır. Müftü olarak görev yaptığı yıllarda iki büyük ders halkası başlatır. Bunlardan birincisi 1954-1957 yılları- nın kış aylarında okuttuğu fıkıh, tefsir, hadis, akaid, kelam dersleridir. İkinci ders halkası ise 1963-1966 yıllarında okuttuğu Harir”nin Makamat”ına yönelik derslerdir. Bu dersi, kendisinin de cuma vaazı vermek için tercih ettiği Kazdal Camii'nde icra etmiştir. Haftada bir gün (Pazartesi) yapılan bu ders programı üst düzey Arapça şeklinde olmuştur. Yusuf Hoca, bu kitabı baştan sona kadar talebelerine okutmuş, dersini bitirdiği gün bu kitabın arkasına şu notu düşmüştür: “16 Mayıs 1966 Pazartesi günü bu kitabın Rize'de Kazdal Camil şerifinde imamlardan bir cemaate ve tedrisi hitam bulmuştur. Allah Teâlâ, fazl-u keremiyle ve bütün peygamberlerin yüzü suyu hürmetine bu emsal kitapları okutmayı bize nasip et- 


sin. Şüphe yok ki Allah her şeye 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kadirdir ve duaları kabul etmek onun şanına yaraşır. Tevekkülüm, kulu Yusuf Ziya'yı yaratan Halık Teâlâ'yadır.” 


Yusuf Karali Hoca, her bir ortamı ilim meclisine dönüştüren örnek bir âlimdir. Nitekim ramazan ve kurban bayramlarının ikinci günlerinde evi talebeler ve hocalarla dolup taşardı. Hocamızın hayatını kitaba aktaran Prof. Dr. İsmail Kara, bu güzide günlerden birinde şahit olduklarını şöyle kaleme almıştır: “Hocamın evine girdiğimde iki tarafı raflarla çevrili bir salon karşıladı bizi. Cilt cilt kitaplar gözüme ilişti. Ziyarete gelenler uzun zamandır çözemedikleri Arapça ibareleri, cevaplarını bulamadıkları dini soruları Hoca'ya sorarlardı. Muğlak ve çok yönlü tetvalara önce kısa cevaplar verir, sonra da meseleyi derinlemesine açarak zihinlerde soru işareti bırakmazdı. Soru soranlara Arapça fıkıh kitaplarındaki ilgili bölümü açıp okutturur böylelikle onların da ilimden nasiplenmelerini sağlardı.” 





Yusuf Karali, Rize'de müftülük vazifesini yapmakta iken hem kendisi hem de Rize için başka birönemli gelişme daha yaşanacaktır. Bu önemli gelişme, Rize İmam Hatip Okulunun açılmasıdır. 1967 yılının bir sonbahar gününde bereketli bir kalabalık okulun bahçesinde toplanmış ve bu güzide okulun açılışını heyecanla beklemektedir. Vali'nin arabası gözükür. Arabadan Vali ile beraber Yusuf Karali Hoca da iner. Mülki erkân arabadan inen Vali'ye ve Müftü Yusuf Karali Hoca'ya hürmet ve tazimde bulunurlar. Protokol konuşmalarının ardından kürsüye Yusuf Hoca 








(Prof. Dr. İsmail Kara, “Rize Müftülerinden Yusuf Karali Hoca” (Dergâh Yay.) 


kitabından istifade edilerek derlenmiştir.) 


davet edilir. Konuşmasında ilmin faziletinden, dini ilimlerin ehemmiyetinden, imam hatip okullarının ülkemiz için ne kadar değerli ve gerekli olduğundan katılımcılara bahseder. Yaptığı duanın ardından da okulun açılışı gerçekleşir. Yusuf Karali, imam hatip okulunun açılmasından sonra bu okulla özel olarak ilgilenir. Yaşı müsait olanları hutbe okumak üzere minbere, vaaz vermek için kürsüye çıkarmış, namaz kıldırmak için mihraba geçirmiş, Rize semalarında onların dilinden ezan-ı Muhammedi'nin yankılanması için onlara fahri görevler vermiştir. 
Bununla da yetinmeyen Hoca, şehrin muhtelif camilerinde talebelere mukabele okutmuş, hem onları halkla buluşturup okula olan teveccühün artmasını sağlamış hem de talebelerin hafızlıklarını kuvvetlendirip heyecanlarını yatıştırarak onları yarınların din görevlileri, hademe-i hayratı olarak hazırlamıştır. 


Yusuf Karali, 1951 yılından 
1969 yılına kadar Rize Müftüsü 
olarak görev yaptı. O, belki bizlere yayımlanmış bir eser bırakmadı ancak bir kısmı günümüze intikal etmiş tercüme ve telif çalışmaları yaptı. Başkanlığımız tarafından bir vefa örneği olarak adı Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde yaşatılan Yusuf Karali, namıdiger Rize Müftüsü 3 Şubat 1969 
günü sabah namazı vakti son nefesini vererek emanetini Rabbine teslim etti. Bir gün sonra binlerce seveninin ve talebelerinin iştiraki ile Rize Orta Camiinde kılınan cenaze namazının ardından köyüne götürülerek evinin yakınındaki aile mezarlığına defnedildi. m 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MERHAMET 


RAHMETİ GEREKTİRİR 


Dr. Lamia LEVENT ABUL 
DİB Diyanet İşleri Uzmanı 





angınların her yeri yakıp 

kavurduğu o dehşetli 

günlerde bir itfaiye 

erinin sıcaktan bitap düşmüş kelebeğe elleriyle içirdiği su hepimizin kalbinde merhamet duygularını uyandırdı. Can taşıyan her varlığa şefkat ve muhabbet nazarıyla bakmak merhametin tezahürüdür. Kemal Sayar'ın deyimiyle o merhamet, insanın içinde bir yerlerde sönmeye yüz tutan insanlık kandilini yeniden tutuşturan ve insanı en temel hâlde insanlığına geri çağıran bir duygudur. Yani insanı hakiki manada “insanlığı” ile buluşturur merhamet. Bir yudum suyla bile olsa başkasının acısını, ıstırabını dindirmek, bir yaraya merhem olmaktır merhamet. 





Merhamet rahmeti gerektirir. 
Kişi sadece insanlara değil, böceğe börtüye, ağaca çiçeğe hatta taşa ve toprağa dahi merhamet gösterdiğinde gönlündeki merhamet nevş ü nema bulur. 
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) 
ashabına anlattığı mesel kalbi merhametle dolu olanların rahmete erişecekleri müjdesini verir: Adamın biri yolda giderken susuzluktan âdeta kavrulur. Bir 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kuyu bulur ve basamaklarından inerek suya ulaşır. Kana kana içerek susuzluğunu dindirir ve yukarı çıkar. Bu arada önüne susuzluktan dili sarkmış bir köpek çıkar. Köpeğin tıpkı kendisi gibi şiddetli susuzluk çektiğini anlar. 
Tekrar kuyuya iner ve ayakkabısına doldurduğu suyu getirip köpeğe verir. Adam bu hareketiyle Hakk'ın hoşnutluğunu kazanır ve yaptığına karşılık olarak günahları bağışlanır. Peygamber Efendimizden bu meseli dinleyen sahabiler “Hayvanlardan dolayı da ecir kazanabilir miyiz?” diye sorarlar. O rahmet elçisi “Her canlıya yapılan iyilikte 


sevap vardır.” (Buhari, Müsâkât, 9.) 
buyurarak merhametin tüm varlığa teşmil edilmesi gerektiğini öğretir bizlere. 
Çünkü merhamet eden Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olur. 


Bütün varlığı sonsuz 

merhametiyle kuşatan Rabbü'l-Âlemin, 

(Araf, 7/156.) bizden de 

mahlükatına şefkat ve merhamet göstermemizi ister. Merhametli olmak başkasının acısını, ıstırabını hissedebilmektir. Bu duygular eyleme dönüştüğünde merhamet gerçek manasına kavuşur. 
Dolayısıyla merhamet yaşanan acılara oturup üzülmek ve kahretmek şeklinde anlaşılmamalıdır. Kendimizi ıstırap çekenlerin yerine koyabildiğimizde yardım için el uzatmaya gönüllü oluruz. 
Merhametle tutuşan bir kalp, acıların sadece seyircisi olmaz, kardeşinin derdiyle hem dem olup deva olmaya çalışır. Allah'ın övgüsüne mazhar olanlar da işte bu kullarıdır. (Fetih, 48/29.) 
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz daha peygamber olmadan önce zayıfların ve güçsüzlerin yaşadığı acıyı kalbinde duymuştu. Yapılan haksızlıkların önüne geçebilmek için merhamet ve insaf sahibi insanlar 





bir araya gelerek “Hilfü'l-Fudul/ Erdemliler Anlaşması” adı altında bir oluşum meydana getirdiklerinde o rahmet peygamberi çağrıldığı bu anlaşmaya katılmıştı. Efendimiz, bi'setten sonra da bu ittifaktan övgüyle bahsetmiş ve tekrar çağrıldığı takdirde tereddüt göstermeden böyle bir anlaşmaya icabet edeceğini söylemişti. (Müsned, 1, 190, 317.) 


Rabbimizin rahmeti gazabını geçmiştir. (Buhari, Tevhid, 15.) O'nun bu rahmetinden tüm mahlükat nasibini alır. Çünkü O, merhametlilerin en merhametlisidir. 
O'nun Rahman ve Rahim isimleri sınırsız ve sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğunu ifade eder. Bu öyle engin bir rahmettir ki yarattıkları arasında bir ayrım yapmadan lütuf ve ikram- da bulunur. Biz kullarını af ve mağfiret eylemesi de O'nun rahmetinin tecellisidir. Yine bizlere olan merhametinin bir diğer tezahürü de âlemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi Hz. 
Muhammed Mustafa'dır. Çünkü insan için en büyük nimet imandır. Bizleri imana ve doğru yola hidayet etmek üzere gönderdiği rahmet elçisi O'nun rahmetinin en büyük tecellisidir. 


Rahmet ve merhamet Rabbimizin sıfatları olup tüm canlılardaki merhamet duygusu da O'nun rahmetinin (o sonucudur. 
Çünkü Rabbimiz rahmeti kendisine ilke edinmiştir. (Enam, 6/54.) 
Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu üzere rahmetin kaynağı ve sahibi Hak Teâlâ'dır. Annenin yavrusuna olan şefkati de yine O'nun rahmetindendir: 


“Cenab-ı Hak rahmetini yüz parçaya ayırdı; bunun doksan dokuzunu kendi katında tuttu, bir cüzünü de yeryüzüne indirdi. 
İşte bu bir cüz rahmet sebebiyle bütün yaratılmışlar birbirlerine merhamet ederler. Hatta ana atın, (süt emzirirken) yavrusuna zarar vermemek için ayağını yukarı kaldırması bile, bu yüzde birlik rahmetin eseridir.” (Buhari, Edeb, 19) Rabbimiz mahlükatına lütfeylediği bu rahmetin neticesi olarak inananların da birbirlerine karşı şefkat ve merhametle muamele etmesinden hoşnut olur. Hepimiz Rabbimizin yarattığı bütünün bir parçası mesabesindeyiz. İnsan kendini kardeşinden ayrı göremez ve birbirine muamelede de bunu düstur edinmelidir. Zira müminler birbirilerini sevmede, acımada ve korumada bir vücu- da benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. (Buhari, Edeb 27.) Bu kardeşlik ahlakıdır ki bir tek olan Rabbimize iman etmekten kaynaklanır. Bu tevhid 













İnsanoğlu, insanı insanın kurdu olarak gördüğü müddetçe 


merhametsizlik ve kötülüğün pençesinde dünyamız can çekişmeye devam edecek. 
Ancak kalplerindeki merhamet 


kandilini tutuşturanlar 


dünyayı bir huzur adasına 


dönüştürebilir. 
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inancının gereği olarak müminler yekvücut olurlar. Birbirleri- nin derdiyle, sıkıntısıyla hemhal olup şefkat ve merhamet hisleriyle yardıma koşarlar. 


Merhamet insanı hassas ve diğerkam kılar. İmam Gazali, “Sırf nefsini esirgeyen kimse merhametli değildir, merhametli kimse hem kendini hem de başkalarını esirgeyendir.” sözünü açıklarken “insanın kendisine karşı merhametli olması; kendisini Allah'ın azabından esirgemesi, yasaklarını işlemekten, emirlerini yapmamaktan sakınmasıdır” der ve bunun da günahtan vazgeçmekle, günahtan tövbeyle, Allah rızasını gözeterek ibadet etmekle mümkün olacağını ifade eder. 
Başkalarına karşı merhametli olmak ise kul hakkına dikkat etmek, canlılara hürmet etmek ve başkalarına zarar vermemektir. 
(imam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi; Çelik Yayınevi, İstanbul tarihsiz, s. 113.) 


İnsanoğlu, insanı insanın kurdu olarak gördüğü müddetçe merhametsizlik ve kötülüğün pençesinde dünyamız can çekişmeye devam edecek. Ancak kalplerindeki merhamet kandilini tutuşturanlar dünyayı bir huzur adasına dönüştürebilir. “Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır” derken şair, her insanın kalbinde olan merhamet kandiline işaret ediyor. O kandili ancak başkalarının acısını kalbimizde hissederek tutuştururuz. 
Hz. Mevlana ile hitam edelim o vakit: “Ağlamak istersen gözyaşı dökenlere acı. Merhamete nail olmak istersen zayıflara merhamet et.” m 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Söyleşi: Mahir KILINÇ 


ALİ ÖNDER: 


“Minberin her parçasını öperek 


39 
l 


yapıyorum 





Gönüllü olarak camilere 40 yıldır minber yapıyorsunuz. Sizin bu hikâyeniz nasıl başladı? 


Beldemize İbadullah Camii inşa edildi. Bizim de bu camiye katkılarımız oldu karınca kararınca. Cami bitti lakin minber, kürsü ve mihrap eksik kaldı. Bizim de atölyemiz ve yeterince kerestemiz vardı. Ben de marangozluktan anlıyorum. Çünkü eskiden rahmetli babamla ahşaptan kapı, pencere gibi işler yapmıştık. Dolayısıyla babamdan öğrendiğim marangozluğum vardı. Marangozluğuma da güvenerek “Bu camiye minberi ben yapabilir miyim?” diye kendi kendime düşündüm. Darende'deki Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin orada 100 yılı aşkın zamandır bir minber var. Bu minberi o dönemin meşhur ustası Mahir Usta yapmış. Minber o kadar meşhur ki gelen herkesi âdeta büyülüyor. Ben de o minberin ölçüsünü aldım, ona benzer bir minber yapmaya karar verdim. Oradaki minberin aynısını bu camiye yapmayı başardım. Yaptığım o minber, çok beğenildi ve onu görenler diğeriyle arasında bir fark göremediler. Bizim Suçatnin yukarı kısmına bir cami daha yapıldı, oraya aynı minberden yaptım. Artık Gürün'de yapılan her cami için minberi benim yap- 
>. mamı istediler, ben de memnuniyetle elimden geldiğince min- 
><. berleri yaptım ve hiçbirinden herhangi bir ücret almadım. 
w Benim yaptığım minberler, farklı şehirlerde de konuşulmuş olmalı ki farklı şehirlerden de teklifler gelmeye başladı. Gücüm yettiğince onlara da yetişmeye çalıştım. Bu tür tekliflerin geldikleri yerlere de minber yaptım Allah’a şükür. 
Bugüne kadar yirmi beş tane yaptım, iki tanesine de başladım, devam ediyorum. Bir tanesinin tamamını yapmak tam üç buçuk ay alıyor. Bir amirim varmış da beni atölyede bekliyormuş gibi belirli bir saatte gelip belirli bir saatte gidiyorum. Minberin her parçasını öperek yapıyorum. Ben gideceğim, siz kalacaksınız, beni unutmayın diye severek yerlerine monte ediyorum. Camiye yolcu ederken de bir kız gelin edermiş gibi onları uğurluyorum. 

















Yapmış olduğunuz minberlerden dolayı Diyanet Vakfı iyilik ödüllerine layık görüldünüz. Bu ödülü almak siz- de nasıl bir duygu yoğunluğu oluşturdu? 

Biz “Sağ elin verdiğini sol elin duymayacak.” nasihatiyle yetişmiş insanlarız. Yapılan bir iyiliğin ya da hayrın ifşa olması onun ruhaniyetine halel getirir diye düşünürüm. 1982'den bu yana da camilere Allah rızası için yaptığım bu minberlerin karşılığını ahirette almayı umarak yaptım. Ancak Rabbim lütfetti bu dünyada da karşıma çıkardı ve devletin en yüksek makamı başta olmak üzere pek çok yerden takdire layık görüldü. Bu iyilik ödüllerine de böyle bakıyorum. Cenab-ı Allah lütfetti ve böyle uluslararası bir cemiyetin arasına beni layık buyurdu. Bundan dolayı da hassaten çok mutluyum. 


Kudüs fetholunmadan önce Bağdatlı bir marangozun oldukça ince işlemelerle bezeli bir minberi daha Kudüs Haçlı işgalindeyken Kudüs'e yaptığını söylemesi ve Selahaddin Eyyubi'nin de bu sözü duyup minberi Kudüs'e yerleştirmesi hikâyesini duymuşsunuzdur. Kendinizi bu marangozla özdeşleştirdiğiniz oldu mu hiç? 

Ben bu hikâyeyi duymamıştım. 
Bu dünyada Allah'ın (c.c.) rızasına muvaffak olma yolunda ameller gerçekleştiren kimselerle insanların hayrına yönelik iyi ve faydalı işler yapan kimseler, bir şekilde bir yerlerde hep anlatılagelir. Çünkü bu insanları Allah (c.c.), zayi etmez ve hep hatırlanır kılar. Sizin bu soru- 





yu sorarken de o kişiyi hatırlamanız ve bana anlatmanız da Rabbimin o kişiyi övdüğünün ve unutturmadığının bir göstergesidir. İşte böylesi Allah'ın (c.c.) zayi etmediği bir kimseyle birlikte anılmak dahi Rabbimin bana bir lütfudur. İnşallah bizler de o zat gibi Allah'ın (c.c.) rizasını kazanır ve O'nun rızasına muvafık amellerimizle anılırız. 


Gençlik yıllarınızdan bu zamana kadar kendinize kimleri ve onların hangi vasıflarını örnek aldınız? 


Sivas'ta İsmail Hakkı Hazretleri, Darende'de Osman Hulusi Darendevi Hocaefendi vardı. 
Bu insanlar âdeta buraların manevi mimarlarıydı. Onların sohbetlerinde bulundum ve kendilerinden dersler aldım. 
Sonrasında Osman Hulusi Darendevi Hocaefendi'nin hizmetlerinde de epey bulundum. 
Hizmetlerine ve sohbetlerine katıldığım esnada gördüm ki hiçbir dünya beklentisi yok. 
Kendi nefsine dair bir istek ve talebinin olduğunu görmedim. 
Bu insanlar kendilerini insanlara hizmete adamışlar. Okul yapmak, hastane yapmak, yol yapmak, köprü yapmak, çeşme yapmak gibi aklınıza gelen ne varsa ve insanların yararına ne yapılması gerekiyorsa o çalışmaların içerisinde yer almışlar. 
Onların kendi nefislerini öteleyerek yapmış olduğu bu çalışmalar beni çok etkiledi. Ben asıl ilhamı da bu insanlardan aldım. Allah rızasına uygun işler yapmam ve mücadele etmem gerektiğini düşündüm. 
Çocuklarımız büyüdü ve evlendiler. Biz hanımla yalnız kaldık burada. Atölyem kereste dolu ve sıhhatim de yerinde olunca 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kendi kendime bu işe başlama- ya karar verdim ve Allah”ın (c.c.) 
izniyle de muvaffak oldum. 


Son olarak tecrübelerinizden yola çıkarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz? 


Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayacaksın. Yaptığın işi de aşkla, muhabbetle yapacaksın. 
Sanatın, hünerin ya da yaptığın iş her ne ise onu gece rüyanda görebiliyorsan muvaffak olursun. Eğer bunu göremiyorsan muvaffak olamazsın. Minberi yaparken bazı geceler iki saat uyku uyuyorum. “Minberin şurasını yaparsam daha mı iyi olur?”, “Acaba nasıl yaparsam hocalar için rahat olur?”, “Minberi nasıl yaparsam daha iyi görünür?” diye uykumun arasında onu düşünüyorum. Sadece gelip çalışmakla olmuyor yani. 


Hayatımda en güzel işin Allah'ın evine hizmet etmek ve O'nun rızasını kazanmak için çabalamak olduğunu gördüm. Onun için Allah'ın rızasına uygun amelleri yapmaya gayret ettiğimizde dünyadaki tüm nimetler önümüze bir bir serilecektir. m 


ÖZ GEÇMİŞ 

Ali Önder 1933 yılında Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Suçatı köyünde dünyaya geldi. 1946'da ilkokuldan mezun oldu. Köyünde çiftçilik ve marangozluk yaptı. 1968 yılında inşaat şirketinde 
çalışmak için gurbete gitti. 1972 
yılında köyüne döndü. Bir süre inşaat işiyle uğraştı. 1995 yılında emekli oldu. O tarihten bu tarafa marangozluk yapıyor. El yapımı mihrap, minber ve kürsü yaparak ihtiyacı olan camilere hediye eden Ali Önder'in yedi çocuk ve yirmi altı torunu var. 
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DÜŞÜNCEDEN EYLEME: 


ÇEVRE TASAVVURU 


Mehmet EKİM 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


odern dönemin popüler duyarlılık konularının ortaya çıkış serencamında genel- 


likle tahriple gelen bir mahrumiyet vardır. Dünya ölçeğinde veya 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bölgesel manada bir konuda farkındalığın ön plana çıkarılması, bu yönde gayret gösterilmesi ve stratejiler geliştirilmesi, aslında söz konusu şeyle ilgili birtakım eksikliklerin yaşandığının işare- 


tidir. Önce bozup sonra çözüm arama şeklinde tezahür eden bu duruma karşı İslam'ın bakışı farklıdır. Allah tarafından ıslah edilmiş olarak yaratılan dünyada İslam, “önce ifsat et, sonra 





ıslah” anlayışından ziyade “ıslah hâldeyken ifsat etmeme” prensibini önerir. (Araf, 7/56, 85.) Oysa- ki günümüz dünyasının “çevre” konusunu gündeme almasında önce ifsat ve tahrip akabinde ıslah ve tamir çabası şeklinde bir durumun olduğu görülmektedir. 
Çevreye verilen ilk tahribatın ateşin bulunmasıyla gerçekleştiği söylense de endüstri devrimine kadar kendini çok belli etmemiştir. Tarihi XVII. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan endüstri devriminin başlamasıyla çevreye verilen zarar, zamanla 
hissedilir hâle gelmiş ve 1960 
sonrası tabiattaki tüm canlıları 


etkileyecek düzeye yükselince bu konu dünya gündeminin ilk sıralarında yer almıştır. Endüstri ve çevre tahribatı ilişkisinin bir neticesi olarak da çevre duyarlılığı ilk olarak gelişmiş ülkelerde görülmüştür. Çünkü yoğun sanayileşmenin beraberinde getirdiği çevreye karşı ilk olumsuz etkiler bu ülkelerde meydana gelmiştir. 


Nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşmenin artmasına ek olarak insandaki daha fazla “kazanma” hırsı, çevreye olabildiğince yüklenilmesine sebep olmuş ve bunun sonucunda da çevredeki denge bozulmuştur. Daha fazla kazanma hırsıyla tabiatı tahrip etmeye dayanak görülen “tabiatın kirlilik tutmayacağı ve kendini otomatik olarak yenileyeceği” şeklindeki yaygın görüş de etkisini kaybetmiştir. İnsandaki bu daha fazla “kazanma” hırsı ve bu hırs uğruna tabiata ve insan dâhil tabiatta yaşayan tüm canlılara karşı merhametten uzak hunharca yaklaşımın, bireysel olmaktan çıkıp kitlesel bir harekete dönüşmesinde düşünce alanındaki birtakım değişimler etkili olmuştur. 


Kâinata dair tasavvur değişikliği neticesinde belki de dünya tarihinde ilk defa farklı bir konumda ele alınmış olmanın tezahürü olarak tabiat, sömürü aracına, konfor artırıcı vasıtaya ve iktidar sağlayıcı bir aparata dönüştürülmüştür. Bu değişimi doğuran şey, bir lokma ekmeğini paylaşan, bir dağa muhabbet cümleleri kuran, “Su yollarını kirletmeyin ve toprağı ihya edin.” diyen, kuşların göç yollarındaki yüksek tepelere yiyecek bırakan, yavrulayan bir köpek ve yavrularından ötürü ordunun güzergahını değiştirecek derecede yüksek bir merhamete sahip olan bir medeniyetin yerini, haklı olmayı güç odaklı anlayan, kendisi dışındakini düşünmeyen, tabiatı sömürülmesi gereken bir yer olarak gören maddeci ve merhametsiz bir medeniyetin almasıdır. Tabiatın insanlara sunduğu nimetlerin eşit bölüşülmemesi ve bu nimetlere ulaşmak için her türlü yola başvurmanın mübah kabul edilmesi suretiyle binlerce kilometre uzaktan gelinerek milyonlarca insanın perişan edilmesi, ellerindeki yer altı ve yer üstü kaynaklarının cebren alınmasıyla açlık ve yoksulluğun ortaya çıkması bu düşünce değişiminin sonucudur. Bu değişimin, biyoçeşitliliğin zarar 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görmesi, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yanı sıra birçok sebebe dayalı olarak kuraklık ve çölleşmenin yaşanması, kirlilik ve atık üretiminin fazlalaşması, hayvanların korunaksız kalması gibi daha birçok tahrip edici sonucu olmuştur. 


Yeryüzünü hem imar etme hem de ifsat etme kabiliyetinde olan insanın bu iki kabiliyetin hayırlısı olan imar etme cihetine yönlendirilmesi için fizik ve metafizik boyutta adil ve merhametli bir mefküre ile donatılması gerekir. İşte tabiata dair düzgün bir tasavvurun kodlarını, İslam'ın kâinata yüklediği derin anlamda görmek mümkündür. 
Tabiatı akidenin bir parçası hâline getiren, canlı cansız bütün varlıklara bakışta şefkati esas alan bu anlam, çevre sorunları- nın neden olduğu olumsuzlukların izalesi için insanlığın elinde bir reçete mesabesindedir. 





Tabiatta bir düzenin hâkim olması her şeyden önce tevhidin bir gereğidir. Kâinatta bir yaratıcının olması ve onun da kâinatı bir düzen ve intizam içinde yaratmış olması, burada işleyen bir programın varlığını göstermektedir. Zira birden fazla ilah olması hâlinde kâinatta düze- 





? Yeryüzünü hem imar etme hem de ifsat etme kabiliyetinde olan insanın bu iki kabiliyetin hayırlısı olan imar etme cihetine yönlendirilmesi için fizik ve metafizik boyutta adil ve merhametli bir mefküre ile donatılması gerekir. 


nin kalmayacağı, kaosun hâkim olacağı ve dengenin bozularak her yeri fesadın kaplayacağı açıktır. (Enbiya, 21/23.) Bundan dolayı varlık âlemine dâhil olan her şeyi yaratan ve yöneten bir tek ilah vardır; o da Allah'tır. 
Gazali de “Kâinatın bu hâlinden daha güzeli yaratılmamıştır.” 
derken hem Allah'ın yaratmasının mükemmel oluşuna hem de kâinatın O'nun varlığının bir alameti olduğuna dikkat çekmiştir. 


Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet güneşten, aydan, yıldızlardan, göklerden, yeryüzünden, yağmurdan, sudan, nehirlerden, topraktan, hayvanlardan ve tabiatın parçası olan diğer varlıklardan bahseder. Bunların işleyişindeki düzen vurgulanarak bütün bunlar, Allah'ın varlığının bir ayeti/alameti olarak takdim edilir. Bu sayılanların Allah'ın varlığının ayeti olmakla birlikte lisan-ı hâlleriyle O'nu tesbih ettiği (İsra, 17/44) ve O'na boyun eğdiği gerçeğine dikkat çekilmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle bazı züht ehli, iki kapak arasında olan Allah'ın kitabını okumak gibi kâinatta olan kevni kitabı yani yaratılan şeyleri de okumanın önemine işaret etmiştir. Dolayısıyla, Müslümanın zihninde tabiat, Allah”ın varlığının ayeti konumundadır. 
Böyle bir tabiat düşüncesine sahip olan insanın, tabiatı korumaktan, ondan ölçülü istifade etmekten ve ona ihtimam göstermekten başka bir seçeneği olamaz. 


Allah'ın insana verdiği halife olma sıfatına binaen kâinatta sayılamayacak kadar nimet in- 


sanın hizmetine verilmiştir. Bu nimetler aynı zamanda sorumluluk da getirmiştir. Allah tarafından insanın emrine amade kılınan (Casiye, 45/13.) bu kâinata karşı sorumluluk, nimetlerin çokluğu ve çeşitliliği ölçüsün- de büyüktür. Bu büyük nimete şükürle birlikte sorumluluğun bihakkın yerine getirilmesi için israftan uzak durmak, kanaat ve merhamet sahibi olmak gerekir. Çünkü nimeti ölçülü kullanarak israftan uzak durmak, insan için yaratılan ve sınırsız imkânların bulunduğu kâinata verilen değerin bir göstergesidir. Tabiatın tahrif edilmesinin ve ham madde yığını gibi algılanmasının önüne geçmek için ise merhamet ve kanaati kuşanmaya ihtiyaç vardır. Merhametle beslenen kalp, kâinattaki canlı cansız bütün varlıklara karşı şefkatli olur. Nitekim irfan ehli, “İslam nedir?” diye sorulduğunda “Allah'ın yarattıklarına şefkat göstermektir.” diyerek âdeta varlık âleminde olan bütün her şeyi merhamette eşit görmüştür. Diğer yandan konfor, şöhret, gösteriş ve başkalarını tahakküm altına alma gibi saiklerle daha fazla kazanma hırsına yakalanıp bu şekilde hareket ederek tabiata zarar vermiş olmayı umursamayanların bu haris hâllerini tedavi edecek değer ise kanaattir. Tabiata verilen zararın sıkça konuşulduğu çağımızda bu bakış açılarına ihtiyacın olduğu muhakkaktır. 





Kısa süreliğine de olsa fani hayatın bir parçası olan insan, dünyada ebedi olarak kalmayacaktır. Dünyadan geçmektedir; bugün istifade ettiği dünya ni- 


? Bir Müslümana düşen kâinatı akidesinin bir parçası ve Allah'ın varlığının delili olarak görmektir. 
Yüce Allah'ın sayısız nimet bahşettiği ve sınırsız imkânlar yerleştirdiği kâinattan istifade de ölçüyü esas almak ve israftan uzak durmaktır. 





metlerinden, yarın gelecek nesiller faydalanacaktır. Tabiat ve tabiatta var olan her şeyin, bu yönüyle insanın elinde emanet olduğu bir gerçektir. İnsanın elindeki bu emanete karşı güvenilir olması gerekir. Bununla birlikte emanet özünde geçiciliği barındırdığından bir gün elden çıkacağı muhakkaktır. 
Dolayısıyla geçici olan şeye gereğinden fazla bağlanmak tezat teşkil eder. Bu itibarla insanın “bu dünya sadece kendisine aitmiş ve bu dünyada ebedi kalacakmış” gibi tabiata ve tüm canlılara karşı bir hoyratlık sergilemesi düşünülemez. Çünkü tabiattaki her nimetten ölçülü faydalanmak, nimete karşı israf etmemek, canlı cansız bütün varlıklara karşı merhametli olmak dünya imtihanının bir parçasıdır. 
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Sonuç olarak çevre sorununun kökeni, temelde insanoğlunun kâinata yüklediği anlama dayanır. Bir Müslümana düşen kâinatı akidesinin bir parçası ve Allah'ın varlığının delili olarak görmektir. Yüce Allah'ın sayısız nimet bahşettiği ve sınırsız imkânlar yerleştirdiği kâinattan istifade de ölçüyü esas almak ve israftan uzak durmaktır. 
Bunlarla birlikte imandan sonra amellerin en faziletlisi kabul edilen namaz ibadetinin edası için yeryüzünün temiz kılınması, temiz kalmasını da gerektirdiginden bu yönüyle tabiata ayrı bir ihtimam göstermektir. Ayrıca karada, suda ve havada insanların dışında bir kısmı keşfedilmiş bir kısmı keşfedilmeyi bekleyen sayısız canlı yaşadığının farkında olmaktır. Denizlerin derinliklerinde, dağların zirvelerinde, vadilerde, derelerde nice canlının, Allah'ın onlar için elverişli hâle getirdiği (Rahman, 55/10.) yerlerde hayatını sürdürdüğü gerçeğini akılda tutmaktır. Akıl ve irade sahibi olmasıyla sorumluluk ve emaneti yüklendiğini (Ahzab, 33/72) ve bu canlıların hayatlarına karşı mükellefiyet taşıdığını daima hatırlamalıdır. Tabiata yönelik yaptığı herhangi bir iş ve tasarrufun, tabiatın dengesini ve tabiatta yaşayan canlıların hayatıni olumsuz yönde etkilememesine azami dikkat göstermelidir. 
Zira onlar da insanlar gibi bir topluluk mesabesindedir. (Enam, 6/38.) Bir yönüyle de insan küçük bir kâinat, kâinat ise büyük bir insandır. Bundan dolayı insan gibi kâinatın ve kâinattaki tüm canlıların korunması gerekir. m 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TÜKETİM TOPLUMU 


| Halim BİLGİN 


Ordu Altınordu Müftülüğü Şube Müdürü 


aşadığımız çağda teknolojiye ait gelişmeler baş döndürücü bir 

hızla her geçen gün yeni boyutlar kazanarak devam etmektedir. Fakat akıllara durgunluk veren bu teknolojik gelişmeler ve bu meyanda sahip olunan her türlü imkân insanı mutlu/huzurlu etmede yeterli olamamaktadır. İnsanlık, geri kalmışlıktan kurtulmak ve modernleşmek tutkusuyla sarıldığı teknolojide aradığını bulamadığı gibi her geçen gün bu uğurda değerlerinden bir yenisini daha kaybetmekle karşı karşıya kalmaktadır. Kaybolan bu degerlerden birisi de tüketimdeki dengedir. 


Evet, yaşadığımız bu çağ, maddi olarak tarif edilemeyecek derecede gelişmelere sahne olmuştur. Ancak ne hazindir ki bu çağ aynı zamanda, insanın ruh ve mana bakımından en fazla iflas ettiği bir zaman dilimi olma özelliğini de taşımaktadır. 
Yine bu çağ, büyük bir etkiyle insanlığı yine insan eliyle bağımlı bir hâle getirerek depresyonların eşiğine itmektedir. Kâinatın en uzak sistemlerinden haberdar olmak isteyen insan, her nedense kendisine varlık/ tüketim noktasında bir denge oluşturamamıştır. Devamlı ve hızlı tüketim yarışına girerek 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mutlu olmak istemiştir. Fakat insan unsurunun manevi yönünü hesaba katmayan ve sadece aşırı tüketim anlayışına dayalı olan bir hayat özlenen mutluluğu sağlamada tek başına yeterli olamamıştır. 


Günümüzde tüketim önceki zamanlarda anlaşılmış olandan daha farklı bir anlam dünyası olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Elbette tüketim her toplumda ve bütün zamanda var olmuş bir eylemdir. Hayatı idame etmede ve onun gereksinimlerinin karşılanmasında ortaya çıkacak olan tüketim ihtiyacı elbette tartışılamaz. Burada asıl altı çizilmesi gereken nokta, tüketimi toplumsal bir sorun hâline getirip ihtiyaç olmayan, belki de çok lüzumsuz şeyleri gerçek ihtiyaçmış gibi ve onlarsız bir hayat idame edilemezmiş gibi göstererek insanları tüketim çılgınlığına itmektir. 


Aşırı tüketen insanı daha özgür ve müreffeh olarak lanse eden ekonomide aktör bazı anlayışlar, ihtiyaç olmayan şeyleri çok hayati ihtiyaçmış gibi göstererek insanı tüketim çılgınlığına itmekte ve sömürmektedir. 
Bu kurguyla ülke sınırlarının kaldırılması, popüler kültürün yaygınlaşması, eğlence sektörüne yapılan büyük yatırımlarla eğlence hevesinin arttırılması, 


nihayetinde toplumsal değişimin örüntülerinin yeniden yapılanması Oo amaçlanmaktadır. 
Böylece insanların tüketim alışkanlıkları ve davranışlarının de-Siştirilmesi hedeflenmektedir. 
(Nevzat Tarhan, Son Sığınak Aile, s. 16.) 
İhtiyaç maddelerinin çoğaltılarak insanların tüketimde aşırıya gitmesi sağlanmaya çalışılmak- ta, israf teşvik edilmekte, çılgınca eğlenmek ve tüketmek haz alma yolu hâline getirilmektedir. Nihayetinde tüm bunlar hedefe konan kişilerin dünya sevgisinin artmasına yol açmaktadır. 





Oysa insandaki dünya sevgisi, aslında hayatın getirdiği güçlük ve meşakkatlere katlanmak için gerekli bir eğilim iken dünya hayatına aşırı bağlanarak onu varoluşun amacı hâline getirme ve bütün enerjiyi ona sarf ederek fani olana bağlanma, ebedi ve kalıcı olandan mahrum olma gibi bir sorun getirmektedir. (Ahmet Koç, Kur'an'da İnsan ve Hz. Muhammed, Din Eğitimi Açısından Bir Yaklaşım, s. 104.) Yani varoluşun/yaratılışın gayesi unutturularak insan ruhsuz, huzursuz ve mutsuz birakılmaktadır. 


Sanayinin gelişmesiyle ağırlığını daha fazla hissettiren “tüketim toplumu” olma eğilimi, günümüzün en önemli problemlerinden birisi olmaktadır. 


Günümüzde büyük bir hızla yaygınlaşan iletişim vasıtaları- nın da marifetiyle reklam kıskacı altına alınan insanlar, âdeta birer tüketim aracı hâline getirilmek istenmiştir. Bu durum, birer huzursuzluk ve hatta bunalım kaynağı olmuştur. An gelmiş, ihtiyaç duyduğuna inandığı şeyleri elde etmek için meşru yahut gayrimeşru yollara yönelmiştir bazı kimseler. Ve böylece maddi menfaatin ve hazzın kölesi olan insanlarda hesap verme şuuru ve sorumluluk duygusu zafiyete uğramıştır. 


İnsanoğlu arzularını gerçekleştirmesi için aşırı tüketime yönelmiş, lüks yaşama meyletmiş ve israfı yaygınlaştırmıştır. Bu da rüşvet, faiz gibi haramlara, suistimal gibi kötü ahlak gibi olumsuzluklara kapı aralamıştır. Neticede toplumun tüm katmanları bu sorunlardan bir şekilde etkilenebilmektedir. 


Öz eleştiri yapacak olursak bizlerde kapitalist yaşam anlayışını yaşadığımız toplumda günbegün yaygınlaştırdık. Tüketim yarışına giriştik ve israfa alıştık. 
Artık ihtiyaçlarımızı kendimiz tespit edemez olduk. Reklamlara, dayatmalara, telkinlere göre ihtiyaçlarımızı tespite çalıştık. Kapitalist düşünce kapitalist ahlakı getirdi. Tüketim hırsı sınır tanımayan bir insan 


tipi üretti. Helal ölçüleri yitirildi ve her yol meşru görülür oldu. 
Toplumda bencil bir hayat tarzı ve açgözlülük hâkim oldu. Digerleri unutuldu, kazanılandan fazlası harcandı. Bu durum insanları sefahate yani zevk ve eğlence düşkünü olmaya sürükledi. 


imkânların geniş olması ve zengin olmak insana israf yapma hakkını vermez. Dahası biz Müslümanlar, inanmayanlar gibi yaşayamaz ve sorumsuz olamayız. Müslüman, Kur'an'da buyrulan “Sonra bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz.” 
(Tekasür, 102/8.) ikazına göre hareket eder. İsraf yarışına girmez ve kendini sefalete ve günaha sürüklenmekten kurtarmaya çalışır. 





Son olarak şunun altını çizmeliyiz ki uhrevi değerleri ve ahiret inancını yok sayan anlayışlar aslında insan faktörünü göz ardı ederek dünyada azgınlığa, sömürüye ve açlığa yol açmaktadırlar. Çünkü insanoğlu gelişen küresel dünya sisteminde, sömürü düzenlerde bir “özne” olmaktan çok bir “nesne” olarak görülmüş ve bütün 


DİN TARİH TOPLUM ə — 


olumsuzluklar vicdansız insanlar tarafından insanlara dikte edilmiştir. 


Oysa Allah (c.c.), evrensel mesalında “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” (Bakara, 2/195.) ifadesiyle tüm inananları ikaz etmiştir. Böylece Kur”an”ın öğretileri ve İslam dininin ortaya koyduğu “orta yol” anlayışıyla insanların hem ontolojik hem de ahlaki olarak aşırılıklara kapılmamaları hedeflenmiştir. Bu durumda ihtiyaçların peşinde durmadan koşan, hırs ile kazanıp gafletle tüketen, yorgunca yatıp sersemce uyanan, aceleyle yiyip süratle işine koşan ve kazandıkça israf ile harcayan insanın, Kur'an'ın ikazlarına ne kadar da muhtaç olduğu açıkça ortaya çıkmış olmaktadır. Yine Kur'an'da zikredilen “Mutedil bir millet kıldık.” (Bakara, 2/143.) 
ifadesi de insanlık değerlerinden ayrılmadan, aşırılığa kaçmadan ve israfa düşmeden fıtrata uygun bir yaşam tarzı sergilememiz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. m 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SADAKATİN PEYGAMBERİ: 


HZ. İSMAİL 


Prof. Dr. Âdem APAK Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


er insanda zaruri olarak bulunması gereken 

bir özellik olan emanet, o peygamberlerin ise başta gelen sıfatlardandır. 
Onlarda bulunan sıfatlardan biri de sıdktır ki esasında bu iki sıfat birbiriyle çok yakın ilişkilidir. 
Buna göre peygamberler, sözde ve fiilde güvenilir (sadık) kabul edilen ve kendilerine tebliğ görevi, yani dini yayma emaneti verilen sadık insanlar olarak tanımlanabilir. 


Sıdk, peygamberlerin en önemli özelliklerindendir. Kur'an'da bu husus açıkça Hud suresinde ifade edilmektedir: “O halde sen maiyetindeki tövbe edenlerle beraber, emrolunduğun şekilde dosdoğru ol, Aşırı gitmeyin. 
Çünkü O, ne yaparsanız hakkıyla görür.” (Hud, 11/112.) 


Bu ayette Allah, sadece Hz. Peygamber'e (s.a.s.) değil, aynı za- 


manda bütün müminlere doğruluğu emretmektedir. İmanında sabit, amelinde devamlı, ahdine ve sözüne sadık olanlar gerçekten takdire şayan kişilerdir. Çünkü her hâl ve şartta doğru olmak ve bu şekilde sabit kalmak gerçekten zordur. Doğru olmak bazen hatta çoğu zaman risklidir. 
Zira doğru söyleyenler ve doğru davrananlar pek çok kez zor durumda kalmış, dünyevi imkânlarını ve makamlarını kaybetmekle karşı karşıya kalmışlardır. 
“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.” sözü herhâlde birçok acı tecrübenin bir neticesi olsa gerektir. Bu sebepledir ki doğruluk gerçekten cesaret, azim ve fedakârlık ister. Tarihte doğru söyleyenler, doğruya çağıranlar sıkıntı çekmişler, hayatlarını zor şartlar altında sürdürmüşlerdir. Bunun en bariz örneği şüphesiz Kur'an'da da zikri geçen peygamberlerin hayatlarıdır. Al- 


lah'ın bütün peygamberlerinde olduğu gibi sıdk hasletini bütün tavır ve davranışlarında en güzel şekilde gösteren peygamberlerden birisi de Hz. İsmail'dir. 


Kur'an-ı Kerim'de on iki yerde adı geçen Hz. İsmail, güzel hasletleriyle zikredilmektedir. Öncelikli olarak Hz. İsmail, babası Hz. İbrahim'in yaşlılık döneminde ve bir duası neticesinde dünyaya gelmiştir: “İhtiyar hâlimde bana İsmail'i ve İshak” lütfeden 


Allah'a hamdolsun! Şüphesiz 







“O:'Rabbim! Bana salihlerden olacak bir evlat ver/, dedi. İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik.” (Saffat, 37/100-101.) 


Hz. İsmail çok küçükken babası Hz. İbrahim tarafından Mekke'de Beytü'l-Haram'ın bulunduğu yere bırakılmıştır. 
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Mekke”nin ilk sakinleri olarak Güney o Arabistan'dan gelen Amalikalılar kabul edilir. Daha sonra yine güneyli Cürhüm kabilesi İbrahim peygamberin hanımı Hacer ve oğlu İsmail'in izniyle burayı yurt edinmiş, daha sonra Hz. İsmail adı geçen kabilenin reisi Mudad'ın kızı Seyyide ile evlenmek suretiyle onlarla akrabalık kurmuştur. Hz. İsmail, Cürhümlüler döneminde Kâbe ve hac işlerini yönetmiş, kendisinden sonra bu görevi on iki oğlundan biri olan Nâbit b. İsmail yerine getirmiştir. Nâbit'ten sonra Kâbe hizmeti Cürhümlü Mudad b. Amr ile Katura'nın lideri oldukları iki ayrı ailenin eline geçmiştir. Bunlardan Mudad, Mekke'nin yukarı, Katura ise aşağı kısmını yönetmişlerdir. Ancak zamanla aileler anlaşmazlığa düşünce aralarında çatışmalar meydana gelmiş, neticede Hz. İsmail'in soyu tarafından da desteklenen Mudadlılar Mekke'nin tek idarecisi olmuşlardır. Bu şekilde İsmailoğulları, Cürhümlülerin hâkim oldukları dönemlerde Mekke'de yaşamayı sürdürmüşler, burada İsmaililer, Adnaniler, Maaddiler veya Nizariler adlarıyla anılmışlardır. Bu gelişmeden çok sonra Mekke'de peygamber olarak gönderilecek olan Hz. Muhammed'in (s.a.s.) 
ceddi olan Kureyş kabilesi de Hz. İsmail'in Cürhümlü kadınlarla evlenmesinden meydana gelen bu soydan neşet etmiştir. 
(Buhari, Ehadisü'l-Enbiya, 9.) 





Hz. Peygamber (s.a.s.) kendisiyle Hz. İsmail arasındaki soy bağını şu sözleriyle açıklamaktadır: “Allah, İbrahim”in çocuklarından İsmail'i, İsmail'in çocuklarından Beni Kinâne'yi, Beni Kinâne'den Kureyş'i, Kureyş'ten 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Beni Hâşim'i, Beni Hâşim'den de beni seçti.” (Müslim, Fezâil, 1; Tirmizi, Menâkıb, 1.) 


Hz. İsmail belli bir yaşa geldiğinde babası Hz. İbrahim onu kurban etmek istedi. Bu hadise Hz. İbrahim için ahde vefa, oğlu Hz. İsmail için ise bir sadakat 


* Kur'an-ı Kerim'de on iki yerde adı seçen Hz. İsmail, güzel hasletleriyle zikredilmektedir. 
Öncelikli olarak 
Hz. İsmail, 

babası Hz. 
İbrahim'in yaşlılık döneminde ve bir duası neticesinde dünyaya gelmiştir. 





sınavı olmuştur: “Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: ‘Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin” dedi. O da cevaben: 'Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. dedi. 
Her ikisi de teslim olup onu alnı 


üzerine yatırınca biz ona: “Ey İbrahiml” diye seslendik. “Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır. Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık. İbrahim'e selam! dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. 
Çünkü o, bizim mümin kulları- 


1» 


mızdandır.” (Saffat, 37/102-105.) 





Hz. İsmail gibi babası tarafından kurban edilme tecrübesi yaşayanlardan birisi de Hz. Peygamber'in (s.a.s.) babası Abdullah olmuştur. Rivayete göre Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) dedesi Abdülmuttalib b. Haşim görmüş olduğu bir rüyaya dayanarak Mekke'de kaybolan zemzem kuyusunu yeniden faaliyete geçirmeye karar verdi. Daha önceki dönemde şehri idare eden Cürhümlülerin Huzâalılara mağlup olmalarının ardından zemzem kuyusunu kapatmaları Mekke'yi susuz bırakmıştı. Onun zemzemi bulmak amacıyla kazıya başladığına şahit olan Kureyşliler bu kuyuda kendilerinin de haklarının olduğunu söyleyerek ona engel oldular. Zemzemi yeniden faaliyete geçirmesi esnasında Mekkelilerin engellemeleriyle karşı karşıya kalan Abdülmuttalib, onların kendisini koruyacak kimsesi olmadığı için böyle davrandıklarını düşünerek Allah”a on adet erkek çocuk nasip etmesi için dua etmiş, dileği gerçekleşirse çocuklarından birini şükür niyetiyle kurban edeceğini adamıştı. Gerçekten de onun Abbas, Hamza, Abdullah, Ebu Talib (Abdümenaf), Zübeyr, Haris, Hacl, Mukavvim, Dırar ve Ebu Leheb (Abdüluzza) adlarında on oğlu, Safiyye, Ümmü 








Hakim Beyzâ, Âtike, Umeyme, Ervâ ve Berre adlarında da altı kızı dünyaya geldi. Abdülmuttalib'in Allah'a verdiği sözü yerine getirme zamanı geldiğinde kurban edilecek çocuğun belirlenmesi için çekilen kura en küçük oğlu Abdullah'a isabet etti. Bir çocuğun kurban edilmesine Kureyşliler şiddetle karşı çıktılar. 
Zira onlar böyle bir davranışın topluma kötü örnek olacağın- dan endişe duymuşlardı. Bunun için bir kâhine müracaat edilerek meselenin halledilebileceği tavsiyesinde bulundular. Abdülmuttalib bunun üzerine Hayber'de bulunan kadın bir kâhine gitti. Kâhin, develerle Abdullah arasında her seferinde on deve artırılmak suretiyle kura çekilmesini tavsiyesinde bulundu. 
Onun istediği şekilde kura çekildiğinde dokuz defa Abdullah'a isabet eden kura, onuncuda develerin adına çıkınca Abdullah kurban edilmekten kurtuldu, onun yerine yüz deve kurban edildi. (İbn Hişam, es-Sire, (thk. Mustafa es-Sakkâ-İbrahim ( el-Ebyâril-Abdülhâfız Şelebi), I-IV, Beyrut ts., I, 113, 160-164). 
Bu hadise sebebiyle Hz. Peygamber (s.a.s.) hem bu olayı hem de büyük dedesi Hz. İsmailin kurban edilmesi hadisesini kastederek “Ben iki kurbanlığın çocuğuyum.” demiştir. (Hakim, el-Müstedrek “Ale”s-Sahihayn, I-IV, Haydarabad, 1334-42, TI, 604.) 














İmtihanı geçen Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'e daha sonra Allah tarafından Beyt”in temellerinin atılması görevi verilmiştir: “Bir zamanlar İbrahim, İsmail'le beraber Beytullah”ın temellerini yükseltiyor (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimizl Bizden bunu kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin.” (Bakara, 2/127.) Kâbe'nin 





resul ve nebidir. 


inşası esnasında Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail şöyle dua etmişlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimiz- den de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. 
Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.” (Bakara, 2/128) 





Hz. İsmail, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetine kabul edilen iyilerden ve sabredenlerden biri olarak gösterilir: “İsmail'i, İdris”i ve Zülkifi de (yâd et). Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdendi.” 
(Enbiya, 21/85-86.) 








HZ. İsmail Kur'an'ın şehadetiyle sözünde duran, halkına namaz kılmayı, zekât vermeyi emreden, Rabbinin hoşnutluğunu kazanmış bir resul ve nebidir: “(Resulüml) Kitap'ta İsmail'i de an. Gerçekten o, sözüne sadıktı, resul ve nebi idi. Halkına namazı ve zekâtı emrederdi; Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.” (Meryem, 19/54-55.) 
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9 Hz. İsmail Kur'an'ın şehadetiyle 
sözünde duran, halkına namaz kılmayı, zekat vermeyi emreden, Rabbinin hoşnutluğunu kazanmış bir 


Hz. İsmail'de görülen sadakat ve vazife aşkı sadece peygamberler için değil, bütün insanlar için istenen bir haslettir. Kur'an'da “Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun!” emriyle kullarından doğru insanlarla birlikte olmaları, onları desteklemeleri istenmekte (Tevbe, 9/ 119), “Rabbimiz Allah'tır deyip doğruluğa yönelenlere hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” (Ahkaf, 46/13.) buyrularak da doğruların yardımcısının Allah olduğu açıkça beyan edilmektedir. 


Hz. Peygamber (s.a.s.) de ifadeleriyle doğruluğu ve doğru olanları övmüş, bunun tersi olarak yalanı ve yalancılığı da yermiştir: “Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik cennete götürür. Kişi doğrulukta devam eder durursa nihayet Allah nazarında doğru olarak yazılır. Yalan kötülüğe iletir, kötülükse ateşe götürür. Kişi yalan söylemeye devam ederse nihayet Allah katında yalancı olarak yazılır.” (Buhari, Edeb, 69, Müslim, Birr, 103.) 


Bir sahabi Hz. Peygamber”e (s.a.s.) gelerek “Ey Allah”ın Elçisi. İslam hakkında bana bir söz söyle ki artık senden başka birisine sormama ihtiyaç kalmasın.” dediğinde peygamberimiz kendisine “Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol.” buyurmuştur. (Müslim, İman, 62.) m 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HZ. HÜSEYİN MERSİYESİ RAVZATÜ”Ş-ŞÜHEDA 


| Prof. Dr. Mustafa KARA 


mir Sultan'ın Bursa'da 

vefat ettiği günlerde 

İran'ın Sebzevar şehrinde doğan Hüseyin 
Vaiz Köşif”nin (6.1504) gençlik yıllarında gıyaben âşık oldugu şahıs Sadeddin Kaşgari'dir. 
Nakşibendiye'nin mühim simalarından biri olan bu zatla yüz yüze görüşmek mümkün olmadıysa da onun yakın dost- A larından Nefehatü”1-Üns”ün “zi h brad e Maç yazarı Molla Cami'nin (6.1492) iel © “m ə bereketli Herat sohbetlerinden nasibini almıştır. 


Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevai gibi XV. yüzyılın yıldız şahsiyetlerinden istifade eden Kâşif”nin, büyük kitleleri derinden etkileyen vaizliğinden sonra en meşhur yönü Farsça olarak kaleme aldığı eserlerdir. Tefsir, hadis, tasavvuf ve edebiyat dalları başta olmak üzere pek çok konuda kalem oynatmış ancak en çok Ravzatü”ş-Şüheda isimli eseriyle meşhur olmuştur. 
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Hadikatü's-Süedâ adlı eserinin büyük oranda bu kitabın etkisin- de kalmış olmasıdır. Hatta bazı araştırmacılara göre Hadika, Ravza”nın tercümesidir. Eseri Prof. Dr. Şeyma Güngör neşretti. 


İslam dünyasının en hassas konularından biri olan ehl-i beyt ve Kerbela meselesini gönül diliyle anlatan Hüseyin Vaiz Kaşiff, Sebzevar”da Sünnilik, Herat”ta Şiilikle itham edilmiş ve sıkıntı çekmiştir. Fikir ve yorum farkını “rahmet”e dönüştürememenin getirdiği bu taassup, bütün büyüklerin karşılaştığı bir engeldir, onların diliyle bir imtihandır. Kaşif”nin oğlu Fahreddin Ali Safi de (6.1533) Nakşibendi meşâyıhını genişçe tanıtan Reşehât Aynü'l-Hayat isimli tasavvuf klasiğimizin yazarıdır. Bu eser de Buhara - Bursa - Bosna güzergâhının en yaygın ve bereketli eserlerinden biridir. 
Eseri Mustafa Özsaray yayımladı. Ravzatü'ş-Şühedâ'yı bazı tasarruflarla Türkçeye aktaran ikinci şahıs ise 1541 yılında Emirsultan Vakıfları mütevellisi/yöneticisi olan Aşık Çelebi'dir 
(6. Üsküp 1572). 


Bu güzel eserin on bölümünün başlıkları: 

1. Bazı peygamberlerin uğradıkları belalar 

2. Kureyş'in Hz. Peygamber'e ettiği cefalar ve Hz. Hamza ile Cafer-i Tayyar'ın şehadeti 





3. Hz. Peygamber'in vefatı 

4. Doğumundan ölümüne kadar Hz. Fatıma'nın ahvali 

5. Doğumundan şehadetine kadar Hz. Ali ile ilgili haberler 

6. İmam Hasan'ın faziletleri ve doğumundan şehadetine kadarki kimi hâlleri 


7. İmam Hüseyin'in menakıbı, doğumu ve kardeşi Hasan'ın vefatından sonraki durumu 

8. Müslim b. Âkil'in şehit edilişi ve çocuklarından bir kısmının öldürülmesi 

9. İmam Hüseyin'in Kerbela'ya varması, düşmanla savaşması, çocukları, akrabası ve diğer kimselerle birlikte şehit olması 





10. Kerbela savaşından sonra ehl-i beytin başına gelenler ve savaşı başlatan muhaliflerin uğradığı cezalar 


Hâtime: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in çocukları ve nesepleri hakkındadır. 


Kim bu Âşık Çelebi? 
Buhara'dan Bursa'ya gelen gönül erlerinin en meşhuru olan Emir Buhari'nin ara durağı Bağdat'tır. Evinde misafir olarak kaldığı zat da Seyyid Natta'dır. 
Daha sonra birlikte Osmanlı başkentine gelecek ve ortak “sevda”larını bu coğrafyanın insanlarına aktaracaklardır. 
Sultan Yıldırım Beyazıt kendi kızı ile Emir Sultanı, Vezir İshak Paşa”nın kızıyla da Seyyid Natta'yı evlendirerek bir anlamda hizmetlerinin önünü açacaktır. 
Emir Sultan kurduğu dergâh ile Necmeddin Kübra'nın nefesini Türkistan'dan bu topraklara aktarırken Seyyid Natta da hem Kâzerüniyye/İshâkiyye dervişlerine tahsis edilen mekânın yöneticisi hem de Seyyidlere/ ehl-i beytin torunlarına Nâzır olmuştur. 








Seyyid Natta'nın torunu Seyyid Ali, aslen Bağdatlı olup Âşık Çelebi'nin babasıdır ve kadıdır. 
Üsküp kadısı iken 1520 de Âşık Çelebi doğar. Fakat o kendisini hep Bursalı olarak görür. 21 
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yaşında iken Bursa dilberleri için bir Şehrengiz yazar. “Birçok yerde kadılık yaptı” demek birçok defa azledildi demektir. 
Bu aziller sebebiyle onun şair ruhunun çok zedelendiği de eserlerindeki ifadelerden açık olarak anlaşılmaktadır. 








Hem âlim hem şair hem de idareci olan Âşık Çelebi'nin Türk edebiyatı açısından en mühim eseri ise Meşairu'ş-Şuara adlı şairler tezkiresidir. 400 kadar Rumelili ve Anadolulu şairi tanıtan ve edebiyat tarihimizin temel klasiklerinden biri olan bu eser Prof. 
Dr. Filiz Kılıç tarafından yayımlanmıştır. Arapçadan Mi'râcü'l-Ayâle adıyla İbn Teymiye'den tercüme ettiği es-Siyâsetü'ş-şeriyye'yi Sultan II. Selim'e sunmuştur. (Günay Kut, Aşık Çelebi, DİA, c.3, s.549: Orhan Şâik Gökyay, Meşâiru'ş-şuara, DİA, c.29, 5.355.) 





Burada hatırlatacağım vefa dolu güzel haber ise şudur. Aşık Çelebi'nin Üsküp'te bulunan ve Kadı Baba/Gazi Baba olarak bilinen kabrini Bursa Büyükşehir Belediyesi onarmış ve Buhara - Bursa - Bosna yolcularının dualarına hazır hâle getirmiştir. 


Son olarak size Âşık Çelebi'nin ıstırabını dile getiren bir beytini sunmadan önce Ravzatü'ş-Şühedâ Tercümesini genç meslektaşımız Dr. Kenan Özçelik'in tez olarak hazırladığı ve neşrettiğini haber vereyim. (İstanbul, 2016, Doğu Kütüphanesi.) 





Ne açar var bana zahm-i hâdeng-i yârdan gayri 

Ne ağlar bulunur bu dide-i bidârdan gayri m 
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CELLADINA HAYRAN 
AYDINLAR 


| Emin GÜRDAMUR 


e kadar iyi 

tasarlanmış olurlarsa olsunlar keşifler 

her zaman insanlığın hayrına sonuçlar doğurmaz. 
Sömürgeciliğin keşfi, XVI. yüzyıldan itibaren tarihin alnına kıyamete kadar çıkmayacak bir kara leke sürdü. Bu lekenin mimarları Portekiz, İspanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerin yanında elbette İngiltere”ydi. 
Amerika kıtasını, Güney Afrika ve Kenya'yı kapsayan beş yüz yılık sömürgecilik geçmişiyle Birleşik Krallık, özellikle Hindistan'da sömürgeciliğin kitabını yazdı. Ama biz bu yazımızda İngiltere'nin yazdığı kitabı değil, vicdan sahibi bir İngiliz'in yazdığı romanı konuşacağız. Türk okurların 1984 ve Hayvan Çiftliği eserleriyle tanıdığı George Orwell'in, Burma Günleri adlı yarı biyografik romanında İngilizlerin sömürgeleştirdiği Myanmar”da sergilenen gaddarlık, sadece dünü değil bugünü de anlamamıza yardımcı olacaktır. 


niyetle 


Romanda Yukarı Burma bölgesinde yer alan Kyauktada'daki Avrupa Kulübü, yalnızca beyaz adamın girebildiği sosyal, siya- 


si ve kültürel bir kaledir. Beyaz adamın tartışmasız üstünlüğünün, İngiliz adalet mekanizmasının tek yönlü işleyişinin, sömürgecilerin yerli iş birlikçilerle kurduğu efendi köle ilişkisinin çarpıcı bir şekilde anlatıldığı romanda kulüp, çifte standardın, sömürgeci ahlakın ete kemiğe büründüğü yerdir. 


Burma hafızalarımıza Orwell'in romanından daha derin bir şekilde ülkenin Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen akıl almaz işkencelerle kazındı. Bilindiği üzere Burma adı 1989 yılındaki askeri yönetim tarafından Myanmar olarak değiştirilmişti. Arakan kroniklerine göre İslamiyet bölgeye X. yüzyılda ilk olarak tüccarlar, daha sonra Müslüman dervişler vasıtasıyla ulaştı. Müslümanlar yüzyıllar boyu Arakan'daki dış ticareti kontrol altında tuttular. Arakanlı Budistlerin hızla Müslüman olmalarının gerçek sebebi ise tahttan indirilen ve sürgün hayatında uzun uzun İslam'ı araştıran Narameikla (sonraki adıyla Süleyman Şah) olmuştur. Müslüman olan Arakan kralı, 1430 yılında tekrar 


tahta oturduğunda Arakan'da bir İslam krallığı başlamış oldu. 
Krallık 1784 yılında Burmalılar tarafından işgal edilinceye kadar 26 kral tarafından yönetildi. 


Myammar'ın genelinde Budizm bir çeşit resmidin olarak hüküm sürse de Kral Anawratha döneminden beri Müslümanlar kraliyet saraylarında ağırlanmış, valilik gibi görevlere getirilmiş, itibarları korunmuştu. Hatta Rakhine”nin Budist kralları başkentleri Mrauk U'da cami bile inşa ettiler. Müslüman azınlık grup olan Kaman'ın tarihi prestiji ise XVII. yüzyıldan beri Budistlerin çoğunlukta olduğu Mrauk U meclisinin savunulmasında aktif rol üstlenen bir okçu birliğinden menkul. (Francis VVade, Myanmar”ın İçindeki Düşman, Çev. Hakkı Kaan Arıkan, Ankara: Hece, 2018, s. 41.) 


Arakan'ın yerlileri olan Budist Rakhineler ile Müslüman Rohingyalar, asırlar boyu barış içinde yaşadılar. Bugün bölgede devam eden zulmün ve ayrımcılığın kökleri ise 1826'da başlayan ve 120 yıl süren İngiliz işgal yıllarına dayanıyor. 
Myanmar'daki ilk büyük katliam 
1942 yılında İngilizlerin gözü 
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önünde gerçekleşti. Burmaların desteklediği Budist Rakhineler 150 bin Müslüman'ı katletti. Arakanlılar bu ilk katliama “Kerbela-yı Arakan” dediler. 
Katliamdan sonra Bangladeş ve diğer komşu ülkelere göç dalgaları başladı. 1948 yılında bağımsızlığını ilan eden Myanmar'da, Müslümanlara yönelik saldırılar artarak devam etti. 
1954, 1978 ve 2012 yıllarında ve son olarak 2017'de savunmasız Müslüman halk acımasızca katledildi. 


İngiliz sömürgeciliğine tepki olarak doğup gelişen Budist milliyetçiliği, reaksiyoner bütün başkaldırılar gibi dostunu düşmanını ayırt edemedi ve sömürgecilerle birlikte Müslümanları da hedef tahtasına koydu. Bölgede Müslüman nüfusun tehdit olarak algılanması ve bugün ülke siyasetini şekillendiren yabancı düşmanlığı, sömürge döneminin mirasıdır. Myanmar'ın harmoniye dayalı ulusal kültürü alt üst edilerek ırkçı, çatışmacı bir niteliğe büründürüldü. Kendisi de 1922-27 yılları arasında Hindistan imparatorluk polisi olarak görev yapan George Orvvell, 1934 yılında yayımladığı Burma Günleri romanında, henüz olaylar patlak vermeden, bu kültürel alt üst oluşu şöyle haykırmıştı: “Aslına bakarsan işimizi bitirdiğimizde Burma'nın bütün ulusal kültürünü yerle bir etmiş olacağız. Ama kimseyi uygarlaştırdığımız yok, yalnızca kendi pisliğimizi başkalarına sıvıyoruz. 
Şu yayılan modern ilerleme dediğin şey nereye götürüyor?” 
(George Orwell, Burma Günleri, Çev. Deniz Canefe, İstanbul: Can, 2019, s. 56.) 
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Sömürgeciliğin deşifresi Sanırım artık o meşhur Kızılderili sözünü hatırlamanın zamanı geldi: “Bir suda iki balık kavga ediyorsa oradan biraz önce uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir.” Gerçekten bugün dünyada üçüncü sınıf ülke kabul edilen istikrarsız, eğitimsiz, fakir ülkelerin geçmişinde sömürgecilik izlerine rastlamak tesadüf değil. Deniz aşırı ülkeleri köleleştiren, soyup soğana çeviren, halklarını birbirine düşman eden sömürgecilerin temel motivasyonlarının kazanç olduğunu biliyoruz. Peki, Batılı adam, başka insanlar üzerinde bu denli kıyıcı bir tasarruf hakkını nereden bulmuştu? Romanda Orwell, dolaylı olarak bunun cevabı da verir: İngilizlerin gözünde yerliler vahşi, insan olmayan mahlüklardır. 


Gerçekten de sömürgecilik fikri, sömürülenlerin insan olmadığına dair karanlık bir anlayışın koynunda semirdi. Onların insan olarak görülmeleri kabul edilebilir değildi. Hatta bu, Bat'niın en büyük korkusuydu. 
İnsan Hakları Bildirgesi'nin yazarı Thomas Jefferson'ın köle sahibi biri olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yine teorik olarak köleliğin kaldırılmasını savunanların safında yer alan XVIII. yüzyılın ünlü İngiliz düşünürü Samuel Johnson, hiç de azımsanmayacak sayıdaki kölelik taraftarlarının gerekçelerini dile getirirken Batı'nın sömürgeci eylemlerinin meşruiyet zeminini de açıklayacaktı: “Bütün çağlarda tanrının onay verdiği ve insanın devam ettirdiği bir statüyü kaldırmak, sadece yurttaşlarımızın sayılamayacak kadar büyük bir sınıfına karşı bir soygun olmakla kalmaz; bu sayede bir kısmı katliamdan ya da kendi ülkelerindeki katlanılmaz esirlikten kurtulan ve daha mutlu bir yaşam düzeyine kavuşan Afrikalı vahşilere karşı da aşırı zalimlik olur; özellikle onların Batı Hint Adaları'na geçtikleri ve orada görecekleri muamelenin insanca düzenlemelere bağlandığı bir zamanda.” (Lloyd Spencer — Andrzej Krauze, Aydınlanma, Çev. Şükrü Alpagut, İstanbul: Say, 2018, 150.) 





Yazımızın başında sömürgeciliğin İngilizlerin yanı sıra pek çok Avrupa ülkesinin geçmişinde kara bir leke olarak durduğunu söylemiştik. Jean Paul Sartre, Frantz Fanon”un ünlü eseri Yeryüzünün Lanetlileri kitabına 
1961 yılında yazdığı ön sözde 


Fransa'yı Cezayir'de yaptıkları yüzünden ağır bir dille eleştirmiş, sömürgeci anlayışı âdeta deşifre etmişti: “İnsanın hemcinsini soyması, köleleştirmesi ya da öldürmesi suç sayıldığından, onlar sömürge halkının insanın hemcinsi olmadığı ilkesini geçerli kılarlar.” Sartre Avrupa'nın yüzüne karşı işlediği cinayetleri haykırmış; Batı'da sarayların, katedrallerin, sanayi merkezlerinin arkasında sömürge mezalimi yattığını, bu cinayetlerde bütün Avrupa'nın suç ortağı olduğunu, çünkü bu talandan hepsinin nemalandığını söylemiştir. Sartre'a göre sömürgeci şiddet, sömürülenleri insanlıktan çıkarmaya özellikle gayret eder. Sömürülenlerin insanlaşması sömürgeciliğin ruhuna aykırıdır. Bir milyondan fazla Cezayirlinin yaşamına mal olan o korkunç savaşı hatırlatarak sorar Sartre: “Peki ya vahşiler nerede? Barbarlık nerede? 
Hiç eksik yok, tamtamlar bile var: Otomobil kornaları “Cezayir Eransızdırl” diye ritim tutarken, Avrupalılar Müslümanları diri diri yakıyor.” Aslında Sartre için meselenin izahı basittir: “Soylu ruhlarımız ırkçıdır.” (Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, Çev. Şen Süer, İstanbul: Versus, 2020, s. 23, 30.) 


Otokolonyalizm 


Postkolonyalizm, otokolonyalizmi doğurur. Yani sömürülenlerin, sömürenlere gönüllü olarak yardım ettiği o hastalıklı evreyi. Sömürge ülkelerde sistemin gerçek bekçisi, denizaşırı ülkeden gelen beyaz adam değildir. Gerçek bekçi, oluşturulan hegemonyaya gönüllü hizmet eden sömürge aydınıdır. Bu 





resme uzaktan bakanlar, kurbanı giyotinin bıçağını bilerken görürler. George Orwell, Burma Günleri'nde iki tip yerli iş birlikçi çıkarcıdır. İngilizlerin kulübüne üye olmak için elinden geleni ardına koymayan yerli sulh hâkimi U Po Kyin bu tipi temsil eder. İkinci tip ise Doktor Verasvvami”dir. O, İngilizlerin gerçekten ülkeye refah ve adalet getirdiğini düşünmektedir. 





Romanın başkarakteri İngiliz Flory, Veraswami'yle bu konu üzerinde tartışır. Flory memnuniyetsiz bir sömürgeci, doktor ise tipik bir sömürge aydınıdır. 
Flory, ait olduğu Batı uygarlığını yerden yere vururken ironik bir şekilde Doktor, İngilizlerin bölgeye kalkınma ve refah getirdiğini savunur. Flory açık sözlü bir sömürgecidir: “Benim sevgili doktorum, bizim bu ülkede bulunmamızın hırsızlık yapmaktan başka amacının olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Çok basit. 
Memurlar Burmalıları ezerken iş adamları onların ceplerine dalıyorlar.” (Orvvell, age., s. 53.) 


İşgalciler eliyle oluşturulan sömürge burjuvazisi, sömürülen 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halkın can damarlarını kurutmak konusunda sömürgecilerle yarışır. Orwell'in romanında doktor hastaneyi, hapishaneyi, okulu, polis karakolunu göstererek modern ilerlemenin ne büyük hızla yayıldığını anlatmaya çalışır. Batı uygarlığının yüksek bir anlayışı temsil ettiğinden en ufak şüphe duymaz. Onun bu tavrı bize Frantz Fanon'un şu tarifini hatırlatır: “sömürge burjuvazisi, narsistik diyaloğuyla, akademisyenleri aracılığıyla, sömürge halkının kafasına, insanların bunca hatasına karşın olmazsa olmaz değerlerin —yani Batı'nın değerleri- ölümsüz olduğunu sokmuştur. Sömürge aydını bu düşüncelerin ikna gücünü kabul etmiştir ve beyninin derinliklerinde Yunan-Roma idealini savunmaya hazır, uyanık bir bekçi bulabilirsiniz.” (Fanon, age., s. 52.) Batı'yla bir şekilde ilişkiye giren Batı dışı bütün toplumların bu tespitten alacağı dersler vardır. Çünkü dünyanın her yerinde zayıf toplumlara kültürel, siyasal ve ekonomik tahakküm kuran uygarlıklar, amaçlarına ulaşırken yerli kültürün zaaflarını ve açmazlarını çok iyi bilen aydınları kullanırlar. m 





Dünyanın her yerinde zayıf toplumlara kültürel, siyasal 

ve ekonomik tahakküm kuran uygarlıklar, amaçlarına ulaşırken yerli kültürün zaaflarını ve açmazlarını çok iyi bilen aydınları kullanırlar. 
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Eskiden beri insanların kafasına takılan soru, zararlı şeylerin niçin yaratıldığı. Yılan, akrep, çakal gibi vahşi hayvanlar, zehirli maddeler, dik yamaçlar, derin sular... Saymakla bitmiyor. Allah bunları neden yaratmış olabilir? 


Allah'tan son cümleyle işi bağladın. Yoksa dipsiz bir çukura ya da uzayın boşluğuna doğru gidiyordun. 


Bunları da söyleyecektim, aklima gelmedi? 


Daha çok var bunlardan. Senin de aklına gelmez benim de. 
Ama şöyle düşünelim: Acaba bütün bu sayılanları hatta aklımıza gelmeyenleri kaldırsak dünyada ne kalır, evren nasıl bir hâl alır? Böyle bir dünya olabilir mi? Mesela dik bir yamaçtan kimse bakmasın, dağ yamaçlarına kimse tırmanmasın. 


Başka zevkler de var, onları yapsınlar. 


Ama buna yöneldiğine göre demek böyle duygular var ve bunlar tehlikesiz bir şekilde karşılanmalı. Ayrıca tırmanmak sadece zevk ve spor değil, aynı zamanda bir meslek. Kurtarma ve inşaat alanında çok gerekli. Yükseklik korkusunu yenmenin yolu, yüksekten bakmaktan geçer. 
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Peki, şu zehirli ve yırtıcı hayvanlar... 


Bu hayvanların bol olduğu, doğal dengenin bozulmadığı zamanlarda böyle bir soru belki anlamlı olabilirdi. Ama bunların türlerinin yok edildiği modern zamanlarda artık bilim adamları hiç de sizin gibi düşünmüyor. 
Ekolojik sorun dedikleri tabiattaki dengelerin bozulmasından söz ediyorlar. Bu dengesizligin oluşmasındaki baş nedenlerden biri zararlı denilen bu hayvan türlerinin yok edilmesi. 
Demek ki evrendeki hiçbir şey boşuna değilmiş. Dün hikmetini çözemediğimiz, anlamını kavrayamadığımız birçok olgu ve olayın bugün anlamını kavrayabiliyoruz. Yarınlarda daha çok kavranacak. Ama zarara uğramış insanlar genelde böyle sorar. 


Ne yapsın? Canı yanınca soruyor. Neticede ateş düştüğü yeri yakıyor. 

Bir yönüyle haklı, içindeki acıyı ve ateşi dışa vuruyor, azaltmaya ve söndürmeye çalışıyor. 
Böylesi bir duygusallık içinde bu anlaşılabilir. Ama bunu bütün hayata yaygınlaştırdığınız zaman, dünyayı duygularınıza kurban etmiş olursunuz. Hayat, 


ZARARLI 
ŞEYLER NEDEN 
YARATILDI? 


duygu ve akıl dengesi içinde güzeldir. Zararı gidermenin yolu yok etmek değil, belki önlem almaktır. Bu hayvanların zarar vermesi, varlıklarından mı, yoksa önlem alınmadığından mı? 
Evrende denge, zıtlar üzerine kurulmuştur. Zıtlardan birini yok ettiğinizde denge bozulur. 
Ekolojik sorun denilen şey tam da budur. 


Bütün bunlar insanı etkilemeden olamaz mıydı? 


Bu sorunun altında bir yönüyle insanın bencilliği, diğer yönüyle kendisini tabiatüstü bir noktaya çekme arzusu yatıyor. Bencil bir insan sadece çevreye değil, kendi türüne zararlıdır. Dünyadaki savaşların, katliamların, gelir dengesizliğinin altında yatan işte bu bencilliktir. Aynı zamanda kendisini hemcinsi olan insanlardan ve diğer varliklardan üstün görme takıntısıdır. Zaten bu iki şey birbirini besler. Belki de Yüce Allah, do-Sayı böyle zıtlıklarla donatarak insanın kendindeki zıtlık ahengini göstermeyi dilemiştir. Nitekim doğayla barışık olmayan, savurgan ve bilinçsiz insanların dünyayı ne hâle getirdiğini hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. 


Ama insan, üstün bir varlık. 


Doğru, üstün bir varlık ama en üstte bir varlık değil. Unutmamak lazım ki insan doğanın bir parçasıdır, parça olmaktan çıkması da imkânsızdır. Ruhun bedenden ve tabiattan kurtulup metafizik mutluluğa ereceği ise boş bir avuntu ve fantezidir. Ama insan bulunduğu yeri bilir, şartlarını ve imkânlarını gözetirse ancak mutlu olur. 
Nitekim erbabı, “Halk içinde Hak'la olmaktır.” diye tasavvufu tanımlamış. Zaten Yüce Allah Kur'an'da hem dünya hem ahiret saadetinden bahsediyor. 
Çünkü dünya mutluluğu, ahiret mutluluğunu getirir; dünyada hayır işlemeyen, ahirette kaybeder. 








İyi de birçok mümin, ne varlıklı ne de rahat. 

İşte bencilliğin bir başka yönü. 
Mutluluğu zenginlikte ve rahatlıkta aramak. Denizde boğulan birisine yardım etmek mi, yoksa kıyıdan seyretme mi mutluluktur? 


Tabii ki yardım etmek. 


Ama yardım etmek rahatını bozmaktır. Demek ki her zaman rahatlık mutluluk demek değil. 
Bir de şöyle düşünelim: Arsızı- nın, hırsızının, mafyasının, sahtekârının göz diktiği, bu yüzden evinde, sokakta, iş yerinde sürekli korkuyla ve güvenlik tedbirleriyle yaşayan bir adam mı daha mutlu, yoksa öğünlük yiyeceği, barınacak evi ve huzurlu bir ailesi olan mı? 


Herhâlde ikincisi. 


Demek ki her zaman zenginlik, rahat ve huzur getirmez. Tüm 


tehlikelerden arınmış bir dünya yok. Zaten dünyayı biz kurmadık. Geldik ve hazır bulduk. 
Öyleyse mutluluk onu olduğu gibi kabullenmek ve yaratıcının talimatları doğrultusunda yaşamakla elde edilir. Ama mutluluk için rahatı bozan bazı şeyleri göze almak gerekir. 


Bu mudur, bunların varlık nedeni sadece? Allah insanı yaratmış, dengeli doğal bir ortam verip bırakmış. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor? 


Doğru. Zaten peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi sizi destekliyor. Yüce Allah'ın evreni zıtlıklar ahengi içinde yaratması, kendi varlığına, birliğine ve gücüne işarettir; aynı zamanda ne kadar güçlü olursa olsun evren şartlarından kurtulamayacağının ve üstüne çıkamayacağının insanoğluna hatırlatılmasıdır. 


Nasıl yani? 

Düşünün, aynı nesne içinde hem zarar hem yarar var. Mesela ateş; yakar, hasar verir, hatta yok eder. Ama aynı ateşin yiyecekten giyime, yolculuktan ısınmaya, hatta canlı hayatın oluşumu ve gelişimine kadar sayısız faydası var. Olgunlaşmamış veya pişmemiş yiyecek, ateşlemesi olmayan araba, sogukta ısınmayan ev, fotosentez yapmayan bitkiler... Su da aynı şekilde, hem boğar hem yaşa- 


KAFAMA TAKILANLAR o ——— 


terir. Eğer iyilik veya kötülüklerin ayrı ayrı tanrıları olsaydı bu zıt özelliklerin tek varlıkta değil, ayrı varlıklarda olması gerekirdi. Öte yandan insanın kendisi bile zıtlıklar yumağı değil midir? 
Hem mutlu eder hem üzer, hem güldürür hem ağlatır, hem korur hem öldürür... İnsanın bütün bunlardan kurtulması mümkün olmadığı gibi bunların üstesinden tek başına gelmesi de zordur. Öyleyse insan doğumundan ölümüne kadar sürekli dış desteğe muhtaçtır. Farklı cinslerin, ırkların, bölgelerin, mesleklerin, zanaatların, sanatların, bilim dallarının olması bunu gösterir. Bütün bu farklılıklar/ zıtlıklar insanın farklı ihtiyaçlarını gidermek ve yaşamasını kolaylaştırmak içindir. Ama insanoğlu kendi kazanmadığı bir özelliğini bile üstünlük saymak suretiyle kibre kapılır, çevresini huzursuz eder. O yüzden Yüce Allah peygamberler göndererek ve kitaplar indirerek hem hayatın zıtlıklarına dikkat çekmekte hem de bunlarla birlikte nasıl mutlu olunabileceğinin yollarını göstermektedir. Ama tek taraflı bakan insan, zehirli ve yırtıcı hayvanları yok eder, etrafındaki insanları sindirmeye veya öldürmeye kalkışır, güçlü olmak ve gösteriş yapmak için aşırı tüketime yönelir, böylece tüm bir çevreyi bozar. Sonuçta ne isteklerini gerçekleştirebilir ne de ölümden kurtulabilir. Ör- 








tir. Öte yandan akrebin tehlikeli zehrinin bazı hastalıklar için ilaç olması benzer bir durum. 
İki zıt özelliğin bir nesnede birleştirilmesi, bunun tek bir güç sahibinin elinden çıktığını gös- 


nek çok: Kendisini tanrı sanan Firavun, dünyayı istila etmeye kalkışan İskender ve Cengiz, ırkçı Hitler, ateist Mussolini ve Stalin gibi nice hırslarına kapılmış zalimler... m 
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GÜNEY AFRİKA'DA BİR OSMANLI ALİMİ: 


EBUBEKİR EFENDİ 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akvimler 1488 senesini gösterdiğinde Portekizli denizci Bartolomeu Dias, Afrika Kıtası'nın en güneydeki ucunu geçen ilk Batılı oldu. Artık önünde yepyeni bir okyanus ve Hindistan'a giden bir yol vardı. 
Bu heyecanla buraya Fırtınalar Burnu adını verdi. 


Fakat Portekizli Dias”ın amacı ne saf macera ne de ilim aşkıydı. 
Onun tek gayesi emrinde olduğu Portekiz kralı TI. Joao'nun emriyle doğuya ve oradaki baharatlara ulaşılabilecek bir deniz yolu bulabilmekti. Dias, burnu keşfettiğini krala haber verince âdeta sömürgecilik çağının gongu vurulmuş ve buradan yayılan acı ses köleleştirilen ve sömürülen pek çok yerli insanın acı haykırışlarına dönüşmüştü. 
Sömürge hayalleri kuran Portekiz kralıysa Dias”ın bulduğu ismi beğenmeyerek bu noktaya Ümit Burnu adını verecekti. 


İşte bu topraklara doğru yaklaşık dört yüz sene sonra bir kişi daha yola çıktı. Diaz kadar iddialı değildi. Kendi halinde bir İslam âlimiydi. Mütevazı bir deniz yolculuğuyla İstanbuVdan Güney Afrika”ya doğru gidiyordu. Ama omuzlarındaki görevi manevi anlamda çok ağır ve iddialıydı. Güney Afrika'daki Müslümanlara ve diğer insanlara İslamiyet'in ışığını taşıyor ve onlara gerçek ümit kavramının ne olduğunu anlatmaya gidiyordu. Bu kişi Ebubekir Efendi idi. 


Kimdir Ebubekir Efendi? 


Bugünkü Kuzey Irak'ta bulunan eski bir Osmanlı eyaleti olan Şehrizor'da dünyaya geldi. Bütün İslam âlimleri gibi ilk tahsilini kendi yöresinde yaptıktan sonra ilim peşinde o da dolaştı. 
Önce İstanbul'a gitti ardından da Bağdat'a giderek tahsilini burada tamamladı. Fakat son karar kıldığı nokta ailesiyle bir- 


likte yerleştiği Erzurum oldu. 
Burada talebe yetiştirmek ve ilmini anlatmak için medrese hocalığı yaparken bir felaket kapıyı çaldı; kıtlık. 


1862 yılında bölgeyi kasıp kavuran kıtlık gerçekten bölge halkına zor günler yaşatıyordu. 
Ebubekir Efendi de ahalinin sesi olan bir Osmanlı uleması olarak durumu arz etmek ve yardım istemek için İstanbul'a gitti. Ama tam o sırada Londra'dan İstanbul'a bir mektup gelmişti. 


Bilindiği üzere Sultan Abdülaziz yurtdışına seyahat eden ilk Osmanlı padişahıydı. Bu ziyareti esnasında tanışma fırsatı bulduğu İngiltere kraliçesi Victorya şimdi bir mektupla kendisinden yardım istiyordu. Peki, neydi bu konu? 


Güney Afrika o sıralarda bir İngiliz kolonisiydi. Burada gerek yerli halktan gerekse de Hindistan ve Güney Doğu Asya'dan gelmiş Müslümanlar- dan oluşan bir İslam toplumu vardı. Fakat Güney Afrika'da yaşayan Müslümanlar, İslam dinini hakkıyla öğrenemedikleri için zaman zaman birbirleriyle hiç olmadık nedenlerden dolayı çatışma ve çekişmeye düşüyorlardı. Durum koloni yönetimi tarafından kraliçeye bildirilmiş, kraliçe de Müslümanların halifesi olan Sultan Abdülaziz”e başvurarak buradaki Müslüman ahaliye dini anlamda rehberlik edecek bir âlim göndermesini istemiştir. 
İşte tam mektubun ulaştığı günlerde Ebubekir Efendi de 


ÖNCÜ ŞAHSİYETLER ə— 


İstanbul'a gelmiştir. Artık ilahi iradenin takdirinin gerçekleşme zamanıdır. 


Uzaklara yolculuk 


Böylece Ebubekir Efendi, Osmanlı Devleti tarafından Güney Afrika'daki Müslümanlara dini eğitim vermek ve manevi konularda rehberlik etmek için görevlendirildi. Görevi kabul eden Ebubekir Efendi bunun üzerine 1862 senesinde önce Londra'ya, ardından da Güney Afrika'ya doğru yola çıktı. 





İstanbul'dan resmi görevle gelen İslam âlimi 1863 yılında Cape Town'a ulaştığında hem bölgenin İngiliz genel valisi hem de Müslümanlar kendisine büyük bir alaka gösterdiler. 
Hemen bir ev tahsis edildi. Ayrıca İngilizceye tam vâkıf olmadığından Arapçayı ve yerel dili bilen bir tercüman bulundu. 


Ebubekir Efendi bölgeye yerleştikten sonra Müslümanları gözlemlemeye başladı. Aslında ilk bakışta sorun yoktu. Müslimanlara ait sekiz cami ve dokuz mescit bulunmaktaydı. 
Bu mescitlerin cemaatleri başlarındaki imamlar tarafından yönlendirilmekteydi. Ayrıca diğer kasaba ve köylerde de mescitler bulunmaktaydı. Ama bir süre sonra Ebubekir Efendi işin hiç de iç açıcı olmadığını anladı. 





Zira bölgedeki Müslümanların dini bilgisi, kitabi olmaktan çok uzaktı. Bölge Müslümanlarının İslam kültür ve ilim merkezleri- ne uzaklığı ve iletişimsizlik sonucu burada İslam'ın farklı yorumları oluşmuş fıkhi ve itikadi birtakım yanlış uygulamaları yerleşmişti. 


Bu durumu İstanbul'a yazdığı mektupta hayretle ve üzüntüyle şöyle dile getiriyordu: “Bu taraf ehl-i İslam arasında niza ve kıtale sebep olan dini meseleleri tahkik eyledim. Bunların ekserisi şeriata nispet kabul eder şeyler olmadıktan başka tuhaf şeyler kabilindendir.” 


Öyle ki Müslümanlar İslamiyet'in fıkhi, akidevi esaslarıyla bağlantılı olmayan çok küçük meselelerden dolayı birbirlerini suçluyor, küfürle itham ediyor ve aralarında şiddete dönen çatışmalar çıkıyordu. Örneğin sakalını kesenin kâfir olup cenaze namazının kılınmayacağı, bıyıklarını tıraş etmeyenlerin Müslüman sayılmayacağı, cenaze defnedilirken başının mı yoksa ayağının mı önce toprağa konulacağı türünden anlamsız tartışmalar ciddi sorunlara sebep oluyordu. Dahası yerel dini 





başardı. 
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liderler ilmi bir rehberlikten öte birer aşiret reisi hâline gelmişlerdi. 


Peki, ne yapılacaktı? 


Cehalete karşı ilim 


İşte, Ebubekir Efendi bu cehaleti ortadan kaldırmak için önce eğitime ağırlık vermesi gerektiğini düşündü ve işe buradan başladı. Cape Town'ın merkezinde erkek çocukları için bir okul açtı. Önce çocuklara Kur'an okumayı öğretti. Sağlam bir Kur'an-ı Kerim eğitimi alanları hoca olarak istihdam etti. 


Fıkhi zemini güçlendirmek için de derslerin eksenine Ebu Hanife'nin el-Fikhü”l-Ekber”ini yerleştirdi. Sadece çocuklara dönük değildi bu eğitim. Bilhassa yetişkinler için de akşamları ayrı bir program oluşturdu. 
Ahaliyi bilgilendirmek için pazar günleri Rühu”l-beyan tefsirinden vaaz veriyordu. Ayrıca hanımlar için de bir okul açtı. 





° Ebubekir Efendi'nin en mühim 

meselesi ilim yoluyla toplumdaki parçalanmışlığı gidermek oldu. Ancak hem ahalinin kalbini kazanması hem yerel yöneticilerin desteği hem de 

daha önce hacca gidip inançlarındaki karışıklığı gideren bilinçli Müslümanların yardımlarıyla bu güçlükleri halletmeyi 


Halkın ruhunu kavramak 


Ebubekir Efendi Anadolu'dan Afrika'nın uzak köşesine gelmiş bir âlimdi. Kendi kültürel coğrafyasıyla görevlendirildiği bu coğrafya bambaşka dünyalardı. 
Her ne kadar Müslümanlık noktasından bir kardeşlik varsa da yerel kültürlerin insan zihnindeki tahakkümü de inkâr edilemez bir gerçeklikti. Ebubekir Efendi bunun çok iyi farkındaydı. Bu nedenle sadece vaaz kürsüsünden halka seslenmenin yetmeyeceğini anladı. Buranın insanını tanımalı ve onları ruhundan kavramalıydı ki görevini hakkıyla yerine getirebilsin. 


Öncelikle dil konusunda adım attı. Yerel dillere ve İngilizceye hâkimiyetini güçlendirdi. Bölgedeki sorumlu yöneticiden izin alarak İslami tebliğ faaliyetlerine başladı. Seyahatlere başlayarak çevre illerdeki diğer Müslümanları ziyaret etmeye başladı. 


Fakat ahalinin ilgisinin işleri kolaylaştırmasının yanında yerel dini liderlerin kendisine şiddetle karşı koyması da bu tebliğ faaliyetlerini zorlaştırmaktaydı. 
Bu yerel imamların, çoğunluğu halk üzerinde eksik fıkhi bilgileriyle tahakküm kurmuşlar, İslam toplumunu birbiriyle çatışan mikro topluluklara dönüştürmüşlerdi. Ebubekir Efendi'nin en mühim meselesi ilim yoluyla toplumdaki parçalanmışlığı gidermek oldu. Ancak hem ahalinin kalbini kazanması hem yerel yöneticilerin desteği hem de daha önce hacca gidip 








inançlarındaki karışıklığı gideren bilinçli Müslümanların yardımlarıyla bu güçlükleri halletmeyi başardı. 


Dahası Ebubekir Efendi gerçekten ilginç bir işe de imza attı. 
Ahaliye İslamiyet'in hakikatini daha kolay ulaştırmak için Beyan-ı Din adını verdiği bir kitap kaleme aldı. Bu kitap tarihte Afrika'nın yerel dillerinden birisiyle yazılmış ilk kitaplardan birisi olarak tarihe geçti ve oryantalist Mia Brandel-Syrier tarafından İngilizceye de tercüme edildi. Elbette bu gayret İstanbul tarafından fark edildi ve kendisine Osmanlı Devleti tarafından dördüncü derece Mecidi nişanı verildi. 


İdeallerin zaferi 


Ebubekir Efendi eserler de kaleme aldıktan sonra İstanbul'a gitti. Amacı bu kitapların bastırılıp bölgede daha çok Müslümana ulaştırılması için destek istemekti. O yıllar Osmanlı-Rus Savaşı'nın bunaltıcı günleri olmasına rağmen kendisiyle ciddi ilgilenildi ve gereken yardım yapıldı. Maarif Nezareti yani Eğitim Bakanlığı kitaplardan 1500'er adet basılmasına karar verdi. 


Ebubekir Efendi İstanbul'dan dönüşünden sonra da çalışmalarını sürdürdü. İdealist bir Osmanlı âlimi olarak bir yandan Afrika'nın uzak ucundaki Müslümanları aydınlatıp birleştirtirken diğer yandan da kişisel olarak görev yaptığı bu topraklara âdeta kök salıyordu. 


? Ebubekir Efendi İstanbul'dan dönüşünden sonra da çalışmalarını sürdürdü. 
İdealist bir 
Osmanlı 

âlimi olarak 

bir yandan 
Afrika'nın 

uzak ucundaki Müslümanları aydınlatıp birleştirtirken diğer yandan da kişisel olarak görev yaptığı bu topraklara âdeta kök salıyordu. 





Ebubekir Efendi burada önce Hollandalı bir hanımla, sonra da İngilizlerin meşhur kaptanı Cook'un akrabası ve gemi inşaat ustası olan Jeremiah Cook'un kızıyla olmak üzere iki evlilik yaptı. İkinci evliliğinden Ahmed Atâullah, Hişâm Ni'metullah ve Ömer Celâleddin adlarında üç oğlu olmuştu. 


Tüm bu gayretli yaşam içerisinde takvimler 1880 yılını gösterirken ecel bu değerli âlimin de kapısını çaldı. Osmanlı âlimi Ebubekir Efendi Cape Town'da vefat etti ve buraya defnedildi. 





Ebubekir Efendi omuzlarına aldığı bu manevi vazife için elinden geleni yaptı ama vefatıyla bu faaliyet bitmedi. Burada kurduğu aile ocağından yetişen oğulları babalarından aldıkları ilim meşalesini parlatmaya devam ettiler. 


Örneğin İslami ilimlere vâkıf olan büyük oğlu Ahmed Atâullah Efendi, 1884'te Kimberley'de açılan ilk Osmanlı okulunun müdürlüğüne tayin edildi. 
Bu dönemdeki çalışmaları nişanlarla ödüllendirilen Atâullah Efendi daha sonra Osmanlı Devleti'ni temsilen Singapur'a diplomat olarak da görevlendirildi. Yine Mekke'de tahsil gören küçük oğlu Hişâm Ni'metullah Efendi de çeşitli dönemlerde görevler alarak bölgedeki ilim hizmetlerini sürdürdü. 





Kısacası Ebubekir Efendi Güney Afrika'daki faaliyetleriyle, hem bölgedeki Müslüman topluma bir şuur ve yeni bir kimlik kazandırmış hem de Müslümanlar arasındaki birliği tesis etmiştir. 
Kurduğu, açtığı okullar bölgedeki İslami eğitim kuruluşların öncüleri olmuştur. 


XV. asırda arzularıyla yola çıkan kolonicilerin Ümit Burnu dediği bu beldeye XIX. asırda manevi sorumlulukla yola çıkan Ebubekir Efendi, varlığı ve faaliyetleriyle en uzak köşedeki Müslimanlar için aslında ümidin kendisi olmuştu. m 
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——e ADAB-I MUAŞERET 


HALKI RENCİDE EDEN ÂLEMDE, 


KENDİ RENCİDE OLUR 
SON DEMDE! 


Ayşe Nur ÖZKAN 
İstanbul Kadıköy Vaizi 





ört göz, kepçe kulak, cüce, sakar... Alay maksadıyla hayatında bir kez dahi buna benzer kelimeleri kullanmayanlar ne kadar şanslı. Bir o kadar şanslı olan grup ise bu kelimelere maruz kalmayanlardır. Araştırmalar, alaycı yaklaşım ve küçümseyici tavırların yıllar sonra da olsa etkisini üzerimizde devam ettirdiğini söylüyor. 
İngiltere'de 7771 çocuk üzerinde boylamsal olarak yapılan bir çalışma, alay ve psikolojik şiddete maruz kalmanın sonuçlarını bize gösteriyor. Araştırmada 
1958 yılında doğan çocukların 
aileleriyle belirli aralıklarla görüşmeler yapılıyor. 7 ve 11 yaşına geldiklerinde çocukların akranları tarafından alaya ve psikolojik şiddete uğrayıp uğramadığı soruluyor. Görüşülen çocukların yüzde 25'inin psikolojik şiddete maruz kaldığı, yüzde 15'inin ise sürekli psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıkıyor. 
Çocuklar büyüyüp 23 ve 50 yaşına geldiğinde tekrar gözlemlenerek psikolojileri ve sağlık 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durumları test ediliyor. Yapılan testler, çocukken akranları tarafından zorbalığa ve alaycı tavırlara maruz kalanların, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığının daha kötü, zihinsel yeteneklerinin de daha düşük olduğunu gösteriyor. İlginç olan şu ki aradan 40 
yıl geçse de alayın ve psikolojik şiddetin etkisi devam ediyor. 








“Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.” 

Alay etmek, insanları hafife almak, eğlenmek, zafiyet ve noksanlarını söz, yazı veya işaret diliyle teşhir etmek, kişilerin kusurlu ya da eksik durumlarıyla ilgili küçümseyici şekilde konuşmaktır. Aramızdaki sevgi ve muhabbeti bitiren, barış ve kardeşliğimize zarar veren, onur ve haysiyetimizi zedeleyen olumsuz davranışlardan biridir. 
Maalesef gündelik hayatımız içinde mizah gibi algılandığı için sıradan ve yaygın bir iletişim tarzı olarak karşımıza çıkıyor. 








Erdemli insanların özelliklerinin anlatıldığı Hucurat suresinde Rabbimiz, alay etmeyi kesin bir dille yasaklar: “Ey iman edenler! Bir topluluk diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Kadınlar da kadınları alaya almasın. Belki 


onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” ayeti, alay etmenin inanç ve değerlerimizle bağdaşmadığını açıklayan çok net bir uyarıdır. Bu uyarıyı dikkate almayanların durumu ise Hümeze suresinde açıklanır. Rabbimiz, “Vay hâline!” diyerek insanların manevi şahsiyetine zarar veren, olumsuz davranışlar sergileyen kişilerin karşılaşacakları akıbete çok ağır ifadelerle dikkat çeker. 


Neden alay ederiz? 

Bilinçli bir şekilde yapılan alay ve küçümsenin altında yatan en önemli sebep kişinin yaratıcı karşısında haddini bilmemesi ve büyüklük taslamasıdır. Her an Rabbinin lütfuna muhtaç oldugunu, O izin vermediği takdirde nefes bile alamayacağını bilen kişi acziyetini fark ettiğinde başka insanların kusurlarıyla uğraşmak yerine kendini geliştirmeye odaklanır. Şu an sahip olduğu her güzelliğin “şimdilik” yanında olduğunu bilir. Başkalarıyla alay ettiğinde, karşısındaki kişileri küçük gördüğünde var olan imkânlarının bir gün kendisinin elinden alınabileceği bilinciyle hayatını devam ettirir. Hangimiz alaya aldığımız, küçümsediğimiz konular hakkında bir imtihana tabi tutulmayacağımızı garanti edebiliriz ki? Üstelik bu konuda Peygamber Efendimizin 











çok net uyarısı varken: “Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme! Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder!” 


Alay eden misiniz, alay edilen mi? 

En güzeli, iki grubun da içinde yer almamaktır elbette. Öyle bir hayat felsefemiz olmalı ki şairin dediği gibi “Ne kimse senden incinsin ne sen kimseden incin!” 


Ama hayatımızda çoğu zaman idealler ve gerçekte olanlar birbiriyle uyumlu olmayabilir. Başkalarıyla alay edip etmemek konusu bizim kendi seçimimizle gerçeklesen bir durum olduğu için kontrolü de bizim elimizdedir. Karşımızdaki kişiyi küçük düşürerek, yargılayarak anlık bir rahatlama ile manevi şahsiyetimize ve ahiretimize verdiğimiz zararı öğrendiğimizde alay etmekten vazgeçmek bir nebze daha kolaydır. Peki ya alaydan etkilenmemek, bunu nasıl başarabiliriz? 


Alaydan etkilenmemek kendimize, ruh sağlığımıza yapacağımız en büyük iyiliktir. İnsan olmanın gereği olarak söylenen her söz üzerimizde bir etki bırakır. Özellikle alay söz konusu olduğunda bu durum kişiliğimize de olumsuz yansır. 










Hayatta hiçbir zaman başkalarının söz ve davranışlarını kontrol edemeyiz. Fakat onların söz ve davranışlarına nasıl tepki vereceğimizi biz seçeriz. 


Alayla karşılaştığımızda 


Alay ettikleri konu bizim de kendimizi yetersiz ve küçük gördügümüz bir durumsa başa çıkmak biraz güçleşebilir. Böyle bir durumda değiştiremeyeceğimiz özelliklerimizi saklamak ya da inkar etmek yerine kabullenmek en güzeli. Her zayıf yönümüze karşılık güçlü bir yönümüzün olduğunu hatırlamak ve dikkatimizi oraya yöneltmek bizi alayın yıkıcı etkilerinden ve olumsuz benlik algısı geliştirmekten korur. Yaptığımız kek kabarmıyor olabilir ama çok güzel kurabiye yaptığımızı hatırlamak, matematikten düşük not alırken harika resimler çizdiğimizi bilmek, beceriksiz olduğumuz bir konuyu kabul edip iyi olduğumuz noktalara yönelmek, alayın sebep olduğu olumsuz havadan hemen çıkmamızı sağlar. 


Seyircisiz oyun oynanmaz! 


Şahsiyetimize zarar verecek her türlü alay, hakaret ve benzeri durumlarla karşılaştığımızda ortam müsaitse mekân değiştirmek ya da hiç üzerimize alınmamak alay eden kişiyi çileden çıkaran bir davranıştır. Seyircisiz oyunun oynanmayacağını hatırlayarak alay etmeye başlayan 


kişiler karşısında seyirci durumuna düşmemek bizi alaydan koruduğu gibi karşı tarafa da “Bu kişiyi kızdırak mümkün değil.” mesajı gönderir. Unutmayalım ki tek elle alkış yapılmaz. Ellerimizi çırpmak istiyorsak iki ele ihtiyacımız vardır. Alaydan etkilendikçe karşı tarafa alay etmesi için yeni fırsatlar veririz. 


“Cahiller gibi olmaktan Allah'a sığınırım!” 


Hz. Musa'nın duasıdır bu cümle. 
“Bizi alaya mı alıyorsun?” diyenlere karşılık Hz. Musa bu dua ile alaycılığın cahillere yakışan bir davranış olduğunu hatırlatır bize. Müfessirler bu cümlede yer alan cahil kelimesinin entelektüel bir birikimin ifadesi değil, hilmin zıddı olan “sefeh” kelimesinin karşılığı olduğunu söyler. Cahil kişi bilgisiz kişi değildir. Aksine bilgisi olsa da bilgisiyle amel etmeyen, iradesine söz geçiremeyen, nerede nasıl davranılması gerektiğini bilmeyen kaba saba kişidir. Bu kişilerin seviyesine inmek yerine alay ifade eden sözlerle karşılaştıgımızda “Cahiller gibi olmaktan Allah'a sığınırım!” duasını yapmak hem peygamberlerin sünnetini yaşamak hem en zayıf anımızda bile kontrolü elden bırakmayarak ibadet sevabı kazanmak demektir. 


Bu duruşu gösterebilen müminlere Hicr suresinin 95. ayeti ne büyük bir destektir: “Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz!” 


Alay etmemek ve alaydan etkilenmemek duasıyla... m 
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— — e HATIRA DEFTERİ 


ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ, 


DUANIN YÜKSELDİĞİ 


YERDEN 


Bülent ACUN 





ir yıl boyunca ailece, hasret, özlem ve heyecanla beklediğimiz o güzel günler yine gelmiş; o güzel günler gelir gelmez iznimizi almış, uçarcasına memlekete gitmiştik. Öyle biliyor ve inanıyorduk ki memleketin havası derdimizin devası, ruhumuzun gıdası, gözümüzün cilası, kalbimizin sefasıydı. Akdeniz'in o kavurucu sıcağına rağmen memleketteki ilk günlerimiz hayli güzel geçmişti. 


Babamızın yuvasında olmak, annemizin duasına kavuşmak eş, dost ve akrabalarla görüşmek ve doğduğumuz şehrin insanlarına karışmak bize epey iyi gelmişti. Kurbanın ibadet, bayramın ziyaret ve ziyafet, sevgi ve muhabbet dolu o huzur iklimini iliklerimize kadar hissetmiştik. Kurban, bayram ve sıla-i rahim özel gündemi ile gerçekleştirdiğimiz memleket seyahatimiz güzel bir şekilde devam ederken bir anda her şey tersine dönüverdi. 


Bu yıl gülistanımızı külistana çevirmeye kasteden yangın afetinden Akdeniz”in saklı incisi, Mersin”in şirin ilçesi Aydıncık da üzerine düşen payı aldı. 
Bölgenin oksijen deposu Pem-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İstanbul Bağcılar Din Hizmetleri Uzmanı 


becik mahallesindeki o güzelim ormanı yakıp kavuran yangın, güzel köyüm Duruhan ve Karaseki mahallelerini de epey yakıp yıktıktan sonra Aydıncık ilçesine doğru yol almıştı. 


Duruhan mahallesinde Erenler tepesinden köylerinin tarla ve bahçelerinin kül olmakla burun buruna gelişini çaresiz gözlerle izleyen köylülerin feryatları yürekleri dağlıyordu. Durmak ve yorulmak bilmeyen bir düşman askeri gibi yoluna devam eden yangın önüne gelen her şeyi yakıp yıkarak Aydıncık ilçesinin merkezine doğru ilerliyordu. 
Ateşin büyük bir hızla şehre doğru geldiğini gören ilçe halkı hayli tedirgin, ziyadesiyle endişeliydi. Her şeyi yakıp kül etmeye kastetmiş bu ateş karşısında endişelenmemenin, tedirgin olmamanın imkânı var mıydı? 
Aman Allah'ım bir ömürlük servetin, birikimin bir anda yok olması ne büyük bir acı, ne çetin bir afet, ne hazin bir felaket! 


Bir perşembe akşamıydı. Ateş, Aydıncık ilçesinin tepesindeydi. 
Elinden bir şeyler gelenler yangını söndürmek için ateşin etrafında pervane olurken yapacak bir şeyi olmayanlar ilçenin belli noktalarında toplanmış, yaşlı 





gözlerle dehşet içinde memleketlerinin cayır cayır yanışını izliyorlardı. O gece biz de annemin evinin bulunduğu Ortatepe mevkiinden o tarihi acıya şahitlik ediyorduk. Elektrik kesilmiş, ortalık karanlıktı. Şehrin tepesindeki kızıl alevler bir an için geceyi aydınlatıyor fakat geleceğimizi karartıyordu. 


Büyük afetler karşısında insan biraz daha aciz ve çaresiz kalıyor. Bir anda ne yapacağınızı, ne söyleyeceğinizi, nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. Saatte 80 
kilometre hızla eserek ateşi harlandıran rüzgar bizi de darlandırdıkça darlandırıyordu. Ateş şehir merkezine doğru indikçe Aydıncık halkının dilinden dualar arşa yükseliyordu. Şiddetli rüzgârın şehir merkezine doğru savur- 


duğu küller, birazdan kopacak kızılca kıyametten kapkara haberler veriyordu. O gece bize öyle uzun geldi ki anlatamam. 
Hiç bitmeyecek zannettim. Cayır cayır memleket yanıyor, içimiz kan ağlıyor, yüreğimiz kanıyordu. Kızıl alevler memleketi yakıp kavuruyor. Her birimizi alıp âdeta bir yerlere savuruyordu. Bir şehir yanıyor, o şehrin sakinleri hüngür hüngür ağlıyordu. 


O gece herkesin kendine yetecek bir derdi vardı. Kimi yanacak evinin, kimi iş yerinin, kimi serasının, kimi de bahçesinin derdindeydi. “Cana gelen mala gelsin, sağlık olsun. Can giderse geri gelmez, mal giderse gelebilir.” şeklindeki sabır, tevekkül ve sağduyu yüklü anlamlı cümleler kavrulan yüreklere 





rahmet bulutları gibi su serpiyor, serinletiyordu. 


İçimize düşen ateş o gece beni derin derin düşündürdü. Ateşe baktıkça korktum, seyrettikçe ürktüm. Ateşin ne büyük bir tehdit ve tehlike olduğunu iliklerime kadar hissettim. Bir an cehennem ateşini hayal ettim. 
Aman Allah'ım hayali bile ne korkunç bir hayalet. “Ateşten korkmalı.” dedim kendi kendime, sonra şunu söyledim: “Korkmak yetmez, korunmalı.” 





“Peki, nasıl?” diye sordum. 
Sonra şu cevabı buldum: “Onun narından kaçmalı, nuruna koşmalı.” Şu hakikati âleme haykırmak istedim bir an: “İnkâr ateştir, haram ateştir, günah ateştir.” 





Kasıt, sabotaj ve ihanet şüpheleri üzerine şu sözü söylemekten kendimi alamadım: “Bu ateş bir gün yakanları da yakar.” 
Hemen ardından şu söz geldi aklıma: “Herkes ateşini dünyadan götürür.” 


Edirne'den Kars'a, Van'dan Mersin'e vatanımızın tamamı memleket vücudumuzun azalarıdır. 
Yurdumuzun dört bir yanında eş zamanlı olarak çıkan ya da çıkarılan yangınların hepsi hepimizi ziyadesiyle üzmüş ve müteessir kılmıştır. Bendeniz o günlerde Aydıncık'ta olduğum için o tarihf acıya şehadetimi tarihe not düşürmek meyanında yazıya döktüm. Ben Aydıncık'ı yazdım, siz Türkiye'yi, dünyayı okuyun. m 
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—  — ə TEBDİL-İ MEKÂN 


BÜYÜK İSKENDER'İN GÖZDE KENTİ ISKENDERİYE 


arihin kaydettiği namlı 

cihangirlerden biri olan 

Büyük İskender, Makedonya kralı Philippos ile Epiros Prensesi Olympias”ın oğlu olarak dünyaya geldi. İçlerinde Aristo'nun da yer aldığı özel hocalarca yetiştirildi. 
Babasının ölümü üzerine kral olduğunda 20 yaşındaydı ve tarihler MÖ 336'yı göstermekteydi. İskender'i “Büyük” yapan; doğuya doğru gerçekleştirdiği seferlerinde elde ettiği şanlı zaferler, 12 yılda üç kıtaya ya- 


mı 


hü. 
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yılan imparatorluğu ve Yunan düşüncesiyle Şark kültürünü mezceden Helenistik kültürün mimarı oluşuydu. Büyük İskender”in Mısır”dan Hindistan”a uzanan topraklarında adına kurdurduğu 70 şehrin en şöhretlisi bugün hala Akdeniz”in önemli liman kentlerinden biri olan İskenderiye idi (MÖ 332). 
Küçük bir balıkçı kasabasıyken İskender”in emriyle imar edilen İskenderiye antik dünyanın en planlı, en görkemli şehri oldu. 


Akdeniz havzasında kitalar arası deniz ticaretinin artmasıyla gelişip büyüyen İskenderiye, Helen medeniyetinin merkeziydi. Yüzyıllar içinde Kıptiler, Yunanlar, İsrailoğulları ve Romalıların birlikte yaşadığı çok uluslu ve çok dinli kozmopolit bir imparatorluk kenti oldu. MÖ 30'da Roma 


ve MS 395'te Bizans hâkimiyetine giren İskenderiye siyasi, ticari ve kültürel merkez olma 







vasfını her zaman korudu. Hz. 
Ömer'in halifeliği döneminde Müslümanlarca fethedildiğinde Bizans İmparatorluğu'nun bir eyaleti olan İskenderiye, zaman içinde işgallere uğrasa da fetihten bu yana Müslüman şehri kimliğini korumuştur. 


İskenderiye Kütüphanesi 


Yunan medeniyetinin en dinamik ve yaratıcı çağı kabul edilen Helenistik Çağ boyunca dünya bilim tarihine büyük katkısı olan İskenderiye (o Kütüphanesi'nin hikâyesi nedir? İskender'in ani ölümünden sonra büyük ülkesi komutanları arasında paylaşılır. 
Mısır bölgesinde üç asır hüküm sürecek Ptolemaios (Batlamyus) hanedanı İskenderiye'yi başkent yapar (MÖ 301). Bir liman şehri olarak ticari açıdan büyüyüp zenginleşen İskenderiye, bilime ve sanata önem veren kralların medeniyet inşa 




















etme hedefi ve gayretiyle çağının bir numaralı ilim ve kültür merkezi olur. Ptolomaloslar, krallık sarayı kompleksi içinde Musoion (akademi/bilim merkezi) ve ona bağlı bir kütüphane yaptırır. Dünyanın dört bir tarafından bilim adamları, sanatkârlar ve filozoflar davet edilir. 
Her sahada yetişmiş âlimler değer gördükleri bu kentte hem ilmi araştırma yapma hem eser yazma hem de talebe yetiştirme imkânı bulur. Ekserisi Yunan asıllı olan ilim adamlarının üst düzey ilmi faaliyetleri zaman içinde İskenderiye'de özellikle tıp, felsefe ve matematik alanlarında çeşitli ekoller ortaya çıkması ile sonuçlanır. 
Bilim tarihinde yer tutan Arşimed, Öklid, Yeni Eflatunculuğun kurucusu Plotinus, İskenderiye okulunda tahsil görmüş nice isimden birkaçıdır. 


İskenderiye Kütüphanesi, yönetimin daha önce yazılmış eski kaynakları toplama girişimi sayesinde ciddi bir yazma koleksiyonuna sahipti. Kütüphanede, giderleri saray tarafından karşılanan tercüme ve istinsah birimleri olduğu, ayrıca kullanım kolaylığı için kataloglama da yapıldığı biliniyor. Tarih, İskenderiye Kütüphanesi”ndeki kitapların yekünu için 200 bin ile 900 bin arasında değişen rakamlar kaydeder. Bu eserler iki kapak arasında bilinen kitap formunda değil papirüs tomarları hâlindedirler. Yaşanan savaşlar ve iç karışıklıklar neticesinde yüzbinlerce tomar papirüsü içeren bilim-kültür hazinesinden geriye hiçbir şey kalmaması hazindir. Kütüphane binasından ise günümüze üç taş blok ve bir hatip heykelinin alt kısmı ulaşabilmiştir. 


İskenderiye Kütüphanesi nasıl yok oldu? 


İskenderiye, kuruluşundan itibaren ticaretin ve bilimin olduğu kadar siyasetin de merkeziydi. Zaman bu özellikleri sebebiyle ona çok savaşlar, çok yangınlar gösterdi, defalarca yok olmanın eşiğine geldi. İskender'in en güzel şehri ilk yıkımı MÖ 88'de iç savaşta yaşadı. 
Bilim merkezi dağıldı, hoca ve talebeler şehirden ayrıldı ancak tahrip görse de kütüphane büyük oranda varlığını korudu. MÖ 47'de İmparator Sezar'ın donanmasıyla İskenderiye'ye gelip Mısır ordusunu mağlup ettiği savaşta ise şehir yerle bir oldu. 
Çıkan büyük yangında İskenderiye Kütüphanesi ve yüz binlerce ruloluk hazine değerindeki koleksiyon kül olurken kurtalan az sayıda eser Serapelion Tapınağı”na taşındı. Zamanla kütüphane, bağış ve kopyalama yoluyla tekrar canlandırılmaya çalışıldı. 
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Yüzyıllar içinde çıkan siyasi kargaşa dönemlerinde, önce Hristiyanlık ve Paganizm arasında, Hristiyanlık Roma'nın resmî dini olduktan sonra mezhepler arasında yaşanan olaylarda şehir ve kütüphane tekrar tekrar tahrip oldu. Son olarak İmparator Marcian'ın yayınladığı fermanla, ülkede dini bütünlüğü bozan heretik düşüncenin kaynağı görülerek yok edildi (MS 455). 


Asılsız bir iddia 


Yakın zamanlarda bazı Batılı araştırmacılar hiçbir tahlile ve bilimsel tenkide tabi tutmadan İskenderiye Kütüphanesi'nin İslam fethi sırasında Hz. Ömer'in emriyle yakılarak imha edildiğini naklederler. Bu iddia ilk kez XIII. yüzyılda dile getirilmiştir. İki Müslüman müellifin kitaplarında yer verdiğine göre fetihten sonra İskenderiyeli âlim Johannes Philiponos, İslam ordularının kumandanı Amr b. As'a gelerek kütüphanedeki kitapları kendilerine vermeleri ricasında bulunmuş. 
Amr b. As, Hz. Ömer'e mektup yazarak İskenderiye'de bulunan Yunanca kitaplar hakkında görüşünü sormuş. Halife Ömer “Eğer bu kitapların ihtiva ettiği bilgiler Kur'an'da varsa bunlara artık lüzum yoktur. Kur'an'da yoksa hem lüzumsuzdur hem dine aykırıdır, imhası gerekir.” 
cevabını verince kütüphanede- ki eserler İskenderiye hamamlarına altı ay boyunca yakıt olmuş. Bu mesnetsiz haber önce Süryaniler arasında sonra Avrupa'da yayılmış, Orta Çağ ve sonrasında İslam aleyhinde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 


İddianın asılsızlığı XX. yüzyılın ilk yarısında Butler, Breccia, G. 
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Eski İskenderiye Kütüphanesi 


Furlani, P. Casanova gibi ünlü Avrupalı bilginler tarafından araştırılarak ortaya konur. Bir kere, iddia fetihten 600 yıl sonra dile getirilmiştir ve o güne kadar yazılmış hiçbir kaynakta böyle bir bilgi geçmez. Dahası, tarihsel olarak da gerçek dışıdır. Amr b As'ın konuştuğu söylenen Johannes Philiponos (6. 
570) isimli âlim fetihten 100 
yıl önce yaşamış bir kişidir. Ayrıca kütüphanenin MÖ 47'de Sezar'ın şehri muhasarası sırasında büyük oranda yandığı, Hristiyanlığın resmi din olarak kabulünden sonra ise tamamen yok edildiği kesin olarak bilinmektedir. Tarihi gerçeklerle örtüşmeyen bu iddia hakkında Batılıların Haçlı Seferleri sırasında Müslümanları kötülemek için ya da Müslümanların Hz. Ömer'in dindarlığını yüceltmek için uydurmuş olabileceği yorumları yapılmıştır. 


İskenderiye Feneri 


Antik dünyanın yedi harikasın- dan biri kabul edilen İskenderiye Feneri, Pharos adasında Ptolemaioslar döneminde inşa edilmiştir (MÖ 280). Yakla- 





şan gemileri resifler sebebiyle uyarmak üzere deniz feneri inşa etme fikri tarihte ilk kez bu fenerle gündeme gelmiştir. 
Beyaz mermerden inşa edilen, sütunlarla heykellerle süslenen üç katlı kulenin yüksekliği 
150 metreye yakındır. Zirvede 
yer alan şömine bölümünde sürekli yakılan ateş içbükey bir metal ayna vasıtasıyla yansıtılarak denizin kilometrelerce ötesine ışığı ulaştırır. Ayna, aynı zamanda güneş ışığı teksif edilerek düşman gemilerini yakmak için de kullanılmıştır. Şehir savunmasında ve denizciliğin gelişmesinde rol oynayan fener, yüzyıllarca aktif olarak hizmet vermiştir. Helenistik devrin mimari ve mühendislik harikası İskenderiye Feneri ayakta kaldığı 17 asır boyunca kentin simgesi olmuş bir abidedir. İnşasından yaklaşık 300 yıl sonra Roma sikkelerine kabartma resimlerinin basıldığını; Arap kaynaklarında “menar, menare, fenar” diye zikredilip tavsif edildiğini ve minare olarak da kullanıldığını biliyoruz. 955”teki depremde üst kısmı yıkılan fener 1302-1326 yılları arasında 


gerçekleşen bir dizi depremle tamamen tahrip olur. Kalıntılarından kalan sağlam taşlar başka yapılarda kullanılmıştır. 
Doğu limanını koruyan Kayıtbay Kalesi bunlardandır. 


Müslüman İskenderiye 


Amr b. As kumandasındaki İslam orduları 642'de bölgeyi fethettiğinde İskenderiye üç asırlık Bizans şehriydi. İslam fethinden önce maruz kaldığı Fars istilasından yeni kurtulmuştu. Bizans-Sasani savaşlarından zarar gören şehir eski ihtişamını yitirse de mimari yapıları ve mermer işçiliğiyle hâlâ güzelliğini koruyordu. Hz. Ömer, devlet merkezi ile vilayet merkezleri arasında kesintisiz kara yolu bağlantısını elzem bulduğundan Mısır vilayetine merkez olmak üzere Fustat'ı kurdurdu. 
Ancak bölgenin dışa açılan kapısı ve liman kenti olarak İskenderiye, İslami dönemde de her bakımdan önemini korudu. 


Kayıtbay Kalesi 


Vali Amr b. As'ın ilk icraatı İskenderiye'ye bir garnizon kurmak oldu. Hz. Osman zamanında donanma oluşturuldu. Emevi ve Abbasiler döneminde İskenderiye şehri bir Müslüman şehri görünümü kazandı. Bölgedeki medeniyet birikiminin, ilim ve kültür hazinesinin farkında olan Müslüman yöneticilerce Yunanca ve Kıpti dilinde yazılmış eserler Arapçaya tercüme ettirildi. Bu çalışmalar Abbasiler döneminde hız verilecek tercüme ve ilim faaliyetlerinin de temelini oluşturdu. İslami dönemde İskenderiye, ticaret ve ilim için gelenlerin yanında hac yolculuğuna çıkan Endülüs ve Kuzey Afrika Müslümanları için de konaklama mevkii idi. Emevi, Abbasi, Fatımi, Eyyübi hanedanları dönemlerinde camiler, medreseler, darulhadisler, iş hanları, hamamlar, şifahanelerle İslam rengine iyiden iyiye boyanan şehir en parlak dönemini Memlükler zamanında yaşadı. 
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Ümit Burnu'nun keşfiyle (1498) ticaret yollarının değişmesi, İskenderiye limanının öneminin azalmasına ve şehrin giderek ihmal edilmesine sebep oldu. 


Piri Reis'in “Arap memleketinin bahir kilididir.” dediği İskenderiye, 1517'de Yavuz Sultan Selim”in Mısır fethiyle Osmanlı şehri oldu. Üç kıtaya yayılan Osmanlı imparatorluğu için İskenderiye'nin konumu oldukça stratejikti. Doğu Akdeniz'in emniyetini sağlamak üzere İskenderiye'de bir filo oluşturuldu. 
Böylece Mısır'a, Yemen'e, Haremeyen'e gidecek olan Osmanlı idarecilerinin, yerli yabancı tüccarların ve hac yolcularının korsan saldırılarından korunması sağlandı. Hem ticaret merkezi hem konaklama noktası olarak İskenderiye yeniden canlandı. 
İskenderiye filosu Rodos, Mal- ta, Kıbrıs, Girit gibi askeri seferlere de katıldı. 


XVII. yüzyıldan itibaren el-Medinetü”t-Türkiyye diye anılmaya başlanan İskenderiye, dört asra yakın Osmanlı yönetiminde kaldı. Devletin zayıf düştüğü son yüz yıl içinde işgallerle sarsılan İskenderiye'de Kavalalı döneminde Fransız nüfuzu, Paşa'nın halefleri döneminde İngiliz nüfuzu hâkim oldu. 1882'de İngilizlerce işgal edildi ve 40 yıl sömürge yönetiminde kaldı. 
İskenderiye, 1922'de bağımsızlığını kazanan Mısır'ın ikinci önemli şehri, ticaret ve sanayi merkezi, en büyük ihracat ve ithalat limanıdır bugün. Savaşlar, işgaller, sömürge yönetimi eski İskenderiye'den geriye çok az 
şey bıraksa da Akdeniz'in 2300 
yıllık bu liman şehri medeniyet tarihinde silinmez izler bırakmıştır. m 
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KUR'AN VE SÜNNETE GÖRE YAŞAMAK 





uran ve Sünnete Göre Yaşamak, Dr. Burhan İşliyen'in o kaleminden çıkan sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış, okuyan herkesin kendi payına bir güzellik bulabileceği ve Müslüman şahsiyetini anlatan, kısaca söylersek bize hesabı verilebilir bir hayat yaşamamız gerektiğini hatırlatan samimi bir kitap. 


Hz. Peygamber (s.a.s.) “Her doğan, İslam fıtratı üzerine doğar.” 
buyurmuştur. İnsanı bu fıtrat üzerinde tutacak olan ise Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir hayat yaşayarak kalbini, bedenini ve ruhunu doğru kaynaklardan beslemektir. 


“Kur'an ve sünnet ışığında Müslüman nasıl olmalı?” sorusuna 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cevap arayan yazar, ihtilaflardan uzak, yaşanmış hayat hikâyelerinden kesitlerle kısa ve öz yazılarla İslam'ın en önemli değeri olan ahlaka, ayet ve sünnet ışığında bir kapı aralıyor. İslam'ın ilk aşaması Allah'a kul olabilmektir. Bu nedenle yazar bizi ilk önce Müslüman şahsiyetini anlamaya davet ediyor. Rahman'ın kullarını anlatırken Müslümanların pek çok özelliğini anlatıyor. 


Müslüman Rabbinden razıdır. 
Rabbinden gelen zahmet de olsa rahmet de olsa O'nun rızası dışına çıkmamaya gayret gösterir. Eser, kalpteki ufacık bir iman ışığından ve onun güzelliğinden hareketle başlıyor ve kademe kademe Rabbimizle, anne babamızla, ailemizle, eşimizle, çocuklarımızla, komşularımızla ve arkadaşlarımızla olması gereken doğru, sağlıklı ve İslami iletişim şeklini bize anlatiyor. Ufacık bir noktadan yayılan güzellik genişliyor genişliyor ve önce tüm çevremizi sonra Müslüman toplumları ve en sonda da dünyayı değiştirecek bir ışığa dönüşüyor. Tabi bu dönüşüm eser- de vurgulandığı gibi kişi Kur”an ve sünnet ışığında yaşamayı başarırsa gerçekleşiyor. 


Kardeşlik hukukuna da değinen Kur'an ve Sünnete Göre Yaşamak, toplumda Müslümana yakışan davranışlardan, adaletten, güzel bir haslet olan cömertlikten bahsediyor. Bir yazısında 


“Dünya hayatı geçicidir.”, diyor yazar. “Zekâtınızı verin, selam veren Allah”ın selametini hak eden kullardan olun, hakka ve hayra davet edin.” diyor bize ve devam ediyor: “Allah”ın emrettiği gibi salih amel işleyen ve sabredenlerden olun.” 


Zaman en değerli nimettir. Müslümana vaktin kıymetini bilmek yakışır. Müslüman günahların- dan tövbe eder. Salih amelde yarışır ve varlıklara şükür, zorluklara sabır gösterir. Müslüman'a korku ve ümit arasında kulluk yakışır. Yazarın da dediği gibi Müslümanın gönlünde iman, zihninde Allah'ın (c.c.) 
ayetleri hakkıyla yer ederse ve hayatında canlı bir şekilde kalırsa kişinin elleri harama uzanmaz, gözleri harama bakmaz ve inanan kimsenin ağzından gıybet ya da yalan olacak tek bir kötü söz çıkmaz. 


Son bir söz: “İnsan hayatını yaşarken fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektiren kimse gibidir. 
Hayatın her anı, kare kare, dakika dakika, saniye saniye hatta salise salise kayıt altındadır. 
Müslüman zamanı, hayatı, emegi boşa gitsin istemiyorsa Allah'ın (c.c.) razı olacağı şartlar- da bir hayat yaşamalıdır.” diyor yazar. Öyleyse şimdi hayat fotoğrafımızı elimize alalım ve yakından bir bakalım. Allah'ın razı olduğu hayatın neresindeyiz? m 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Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. 

O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. 


(isra 17/1) 
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